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1. Het bestuur. 
 

Erevoorzitter:  

Chris. Vandeput  e-mail: vandeputchris@gmail.com 

Bergenstraat, 58  

3020 – Herent 

GSM: 0476676285 

 

Voorzitter & PR 

Robert Roger e-mail: esr@skynet.be 

Biezebeemden, 6 

3272 - Scherpenheuvel 

Tel: 013/777230 - GSM: 0475582532 

 

Secretaris & 2de Vaandeldrager 

Jos AERTS e-mail:jozef.aerts1@pandora.be 

Gijzelaarsstraat, 32 

3000 – LEUVEN 

GSM: 0498838043 

  

Penningmeester: 

Dominique DE GEEST (Dompi) e-mail: dompimarleen@hotmail.com 

Franz Schollaertstraat, 2 

3010 _ KESSEL-LO (Leuven) 

GSM: 0499315652  

  

Logistiek:  

Johan Van Herzele e-mail: johanvanherzele@hotmail.com 

A. Wouterstraat, 33 

3012 - Wilsele 

GSM: 0476/739823 

  

Schoot verantwoordelijke & POC S2: 

Johnny Willems e-mail: willejohn@hotmail.com 

Vijfbunderstraat, 6 

3001 – Leuven 

GSM: 0476/483281  

  

Marssectie: 

Herman Bruers e-mail: bruersherman@gmail.com 

Wittevrouwestraat, 74 

3020 – Herent 

GSM: 0493/198435  
 

  

Rédactie: zie erevoorzitter  
  

Sociale activiteiten: zie secretaris 
 

Webmaster 

Inge Peeters:     e-mail: anpcvleuven@gmail.com 

 

Vaandeldrager 1: 

Filip Thiebaut e-mail: filip.thiebaut@hotmail.com 

Eversestraat, 128 

1932 – Zaventem 

GSM: 0474723233 
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4.1. Maandelijkse schietbeurt. 5 

4.2. 29 Sept Saint-Michel te Parijs UNP Nationale. 5 

4.3. 11 Okt Sint Michaël te Brussel  

4.4. 13 Oktober Mosselfestijn te Leuven 13 

4.5. 25 Oktober herdenking Detmold 14 

4.6. 11 November 

4.7. 15 November 21 

4.8. 16 november Korpsmaal Reg. Leuven 23 

4.9. Red & Black Dragon March 25 

4.10. herdenking 75 Jaar “Von Rundstedt Offensive 26 

4.11 5 Januari Pegasus Remembrance Walk 27 

 

    

5. Toekomstige activiteiten. Vanaf blz. 33 

  

5.1.  Maandelijkse schietbeurt.  

 5.2. 31 Januari A.V. Regionale Leuven 33 

5.3. 31 Januari Nieuwjaarsdrink 33 

5.3. 17 Februari Herdenking overlijden Koning Albert I 

5.4. 23 Februari Pannenkoeken bij Reg.Antwerpen 

5.5. 14 Maart Herdenking overlijden Lt. Charles Mathijs SAS 

5.4. 13 Mei B.B.Q. 34 

5.5. 25 – 28 Juni Deelname aan de Airborne Forces Day te Portsmouth (UK)Reis naar   

 

 

6. Overlijdens   

  

6.1. Arthur BERTELS 34 

 6.2. Yves BRASSEUR 34 

 6.3. Bob BLACKBURN 36 

  

 

De wekelijkse bijeenkomsten gaan door iedere donderdag te 20.00 

uur in het “Pakenhof” (naast de kerk) Pakenstraat, 83 te Heverlee. 

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen, gaan door in het  

Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee (Blok R Lokaal) om 13.00. 

De mogelijkheid bestaat middagmaal te nemen om 12.00 uur seintje 

aub aan Johnny Willems 

 

 

 

 

 

 
 

Lidgelden 2020: 

Para-Commando’s oudgediende en beroeps: 20 € 

Cadetten: 7,50 € 

Sympathisanten: 30 € 

De lidgelden kunnen gestort worden op rekening: BE28 0010 8937 9920 

van Para-Commando Vriendenkring Leuven Gijzelaarsstraat, 32  3000-LEUVEN 
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3. Woord van de voorzitter. 
 

Beste Para-Commando’s, Sympathisanten en Vrienden  
 

Al een jaar voorbij! Een goed jaar, vol met allerlei activiteiten waaraan wij hebben deelgenomen. Ons 

vaandel was meer dan 15 keer aanwezig tijdens verschillende plechtigheden, waarvoor dank aan onze 

vlaggendragers Jos Aerts en Filip Thibaut. Dat betekent ook dat “onze vereniging leeft” en ook goed is 

voor de ‘spirit’ 
 

Dit jaar hadden we groot succes met onze “Red & Black Dragon March”. Met meer dan 1100 

deelnemers. De aanwezigheid van een detachement, 50 manschappen, van de K.M.S. (Koninklijke 

Militaire School) gaf aan onze Red & Black Dragon March een bijzondere meerwaarde. Na hun 

deelname werd er een kleine herdenkingsplechtigheid gehouden, voor zij die gedurende deze operatie hun 

leven lieten. Er werd een minuut stilte gehouden en de ‘Last Post’ gespeeld. Deze kleine maar toch 

emotionele plechtigheid, maakte een grote indruk op de aanwezige stappers. Voor velen was de naam 

“Red & Black Dragon” een naam zoals andere namen die men geeft aan een mars. Het was dan ook onze 

plicht een beetje uitleg te geven, en de ware toedracht van deze ‘Red & Black Dragon March’ uit de 

doeken te doen. Velen zijn naar huis gekeerd met iets meer respect voor de Paracommando’s.in hun 

humanitaire acties en het redden van duizenden gijzelaars. 

Ik wil alle helpers hier bedanken voor hun inspanningen, want zonder hen was er geen mars! Ik wil ook 

van deze gelegenheid onze sponsors bedanken voor hun steun. Ook zij helpen ons in ons bestaan. 

Ik zie je in januari weer op onze algemene vergadering en Nieuwjaars drink. Ik hoop dat je er bent. 

Ik wens jou en je familie een zalig Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 

Who Dares Wins, United We Conquer, Never Surrender 

 

Roger ROBERT (Rob) 

Voorzitter ANPCV  Leuven 
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4. Voorbije activiteiten waar wij aan deel namen 
 

4.1. Maandelijkse schietbeurten. 
 

Verlof voorbij: Daar komen de schutters 

Wij hervatten op 6 januari, 3 februari, 2 maart,6 april,4 mei en 1 juni. 

Deze dagen worden onder voorbehoud voorzien voor de schietsectie van de Vriendenkring Para-Commando 

Reg. Leuven, in de schietstand van de “GRIZZLY’s”, gelegen Burdasteenweg, 9 te 1830 - Machelen, dit telkens 

op een maandag van 19.00 tot 22.00u. 

Aanpassingen van kalender zijn mogelijk. De schutters zullen hierover tijdig verwittigd worden. Verdere 

inlichtingen bij onze schietverantwoordelijke Johnny Willems 

 

4.2. Sint Michel te Parijs. 
 Foto’s Pierre Le Droumaguet 

 Verslag Jos AERTS 

 

St. Michiel Parijs 28/09/2019 

Om 4.15 uur vertrokken wij, Eddy, Johan, Roger, Lieve en Jos met twee wagens 

vanuit Leuven, richting Lille waar we afgesproken hadden met onze Franse vrienden. 

Stipt om 06.00 uur vertrokken wij met een grote autobus richting Parijs. Onderweg even stoppen om 

een kop koffie en een koffie koek ons aangeboden door Mevr. Poulet. Na een klein half uur terug de 

bus op. 

Om 10.00 uur iedereen naar de “Cathédrale Saint-

Louis des Invalides” voor de misviering opgedragen 

door Mgr. Romanet Bisschop van het Leger, 

bijgestaan door de priesters Kalka (lid van CH en 

CA) et Haas, aalmoezenier van het de BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben 175 leden van de U.N.P. St. 

Michael vervoegd. Cédric de Pierrepont en 

Alain Bertoncello, beide v/h Commando Hubert 

e

n

 en Marc Laycuras GTD (Groupement Tactique 

Interarmes) lieten hun leven bij buitenlandse 

operaties. 

 

Voordat hij de kathedraal verlaat, legt generaal 

Caille een krans aan de voet van het altaar dat is 

opgericht ter nagedachtenis aan de Franse 

strijdkrachten en de Indochinese verzetsstrijders die 

tussen 1940 en 1945 voor Frankrijk zijn gestorven,  
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aan de duizenden Franse burgers en Indochinese Vrienden die gestorven of verdwenen zijn, na de 

Japanse aanval op 9 maart 1945, aan de 2650 strijders die op die dag zijn gestorven, en die met de 

geallieerden hun aandeel hebben gebracht in de strijd tot aan de Japanse overgave op 13 aug 1945. 

 

Een opmerkelijke aanwezigheid was Mevrouw Génévieve de Galard de 

Heaulme. Haar bijnaam “l’Ange de Dien Bien Phu. Een bijnaam dat ze niet 

gestolen heeft. Zij bleef de gewonden soldaten verzorgen ondanks de 

verschrikkelijke aanvallen van de Viêt Minh. Een kleine dame van gestalte 

maar groot in haar daden. 

 

Na de misviering is er 

zoals elk jaar buiten op 

het plein van “Des 

invalides”, tussen de 

erehaag gevormd door 

de vaandels van de 

verschillende  

’Sections’, uitreiking van de eretekens aan de 

leden van de Union Nationale des Parachutistes 

voor hun inzet gedurende hun jaren lidmaatschap. 

Na deze plechtigheid verplaatsing naar de 

militaire school. Super veiligheidscontrole aan de 

ingang.  

De lunch werd opgediend in de mess “La Rotonde” van de militaire School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 14.00 uur werden de leden van het nationaal 

bestuur van UNP samengeroepen voor hun 

Algemene Vergadering, terwijl wij samen met de 

Franse vrouwen Paulette en Joelle op weg gingen 

om het Leger museum “Des Invalides” te gaan 

bezoeken. Maar om het volledig museum te 

bezoeken moesten wij vier uur kunnen vrijmaken en 

dat ging niet. Dus zijn wij rustig naar de “Arc de 

Triomphe” gegaan om ons klaar te maken voor het 

défilé. Daar wij een beetje te vroeg waren hebben 

wij dan maar een pintje gaan drinken. 
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Parijs was een ware vesting, overal liepen politie 

mensen met drie en vier samen. Ook stonden op de 

Champs-Elisées zeker een 20-tal voertuigen van de 

politie en dat allemaal voor de gele hesjes. Daarom 

had Jean-Claude gevraagd om ons vaandel en 

bloemen in de autobus te laten. 

 

O

m

  

 

 

 

18.00 uur vertrok het défile, die was ingekort, 

naar de “Arc de Triomhe”. Verwelkoming door 

de muziekkapel van “la Musique principale des 

Troupes de Marine”. Bloemenhulde door 

verschillende personaliteiten en de délégaties  

 

uit België, Duitsland, UK en Oudgediende van Zuid 

Vietnam. Voor België was de eer voor onze 

voorzitter Roger Robert en srt Jos Aerts. De 

ceremonie werd opgeluisterd door het koor van de 

UNP section Centre. Deze brachten Para- en 

commandoliederen en het gebed van de parachutist. 

 

 

 

 

 

De heropleving van de vlam onder de Arc de 

Triomphe, een monument dat door een keizer 

werd gewild, door een koning werd gebouwd en 

door de republiek werd gekoesterd, is een 

onveranderlijk gebaar dat elke avond om 18.30 

uur wordt herhaald, gebeurde door Généraal 

(2S) Patrice Caille en zijn genodigden. 
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De plechtigheid eindigde met ‘Appel aux Morts” 2 minuten stilte en het spelen en zingen van de 

“Marseillaise’ 

 

Na deze plechtigheid werden de personaliteiten gevraagd het gulden boek te tekenen wat voor ons 

door onze voorzitter Roger Robert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze plechtigheid zijn wij met de bus terug naar de Militaire school gereden voor het avond maal. 

Om 22.00 uur zijn wij terug vertrokken naar Lille waar wij zijn aangekomen omstreeks 00.30 uur. 

Na het afscheid van onze Franse vrienden zijn we naar huis vetrokken waar we omstreeks 02.30 uur 

aankwamen. 
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4.3. Sint Michael viering te Brussel 

Foto’s Jacques Grauls en Chris Vdpe 

 

Na Rijsel en Parijs is het een traditie geworden om ook in onze hoofdstad Sint Michaël, patroonheilige van alle 

Para-Commando’s te vieren. De organisatie, met dank aan de regionalen Antwerpen, Brabant en Leuven, 

verliep perfect.  

 

Bij onze regionale begon de feestviering een dag eerder; Onze Engelse vrienden logeerden dit jaar in Leuven. 

We hadden afgesproken na hun aankomst +/- 14.30 de stad te bezoeken en ’s avonds samen te gaan eten. 

Zo was afgesproken, maar van de eerste keer de juiste parking vinden, is voor onze vrienden een jaarlijks 

probleem. Rondrijden, voorbij de ingang van de parking rijden, éénrichtingsverkeer dus verder rijden, verkeerde 

straat nemen enz…Eindelijk toch hun wagens op de juiste parking, installatie op de kamers, even verfrissen, 

maar bezoek aan de stad mochten wij vergeten. 

Dus dan maar RV maken aan het station, 50 meter van hun hotel dat moet lukken. Voor alle zekerheid zijn we 

ze toch maar aan hun hotel gaan opwachten. Het werd een gezellige avond. We kregen een blitz bezoek van 

onze erevoorzitter. Die niet kon vrij maken wegens gezondheidsredenen van zijn echtgenote. Geschenken 

werden uitgereikt. Roger, Jos en Chris kregen een set van Brandy glazen met het embleem van de Britse Para’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Men herkent van l.n.r. Kol SBH or Walter 

MERTENS, Nat Penningmeester Willy FOLQUE. 

Major Ken NEWMAN Chairman Branch 

POMPEY UK, Prins de Ligne en Kol SBH or M. 

LEENAERS 

Intrede van de vaandels. Men herkent onze 

nationale voorzitter Bdg Gen or P. LAUREYS Kol 

SBH V. DESCHEEMAEKER  

Nationale voorzitter Bdg Gen or P. LAUREYS 

tijdens zijntoespraak 

De eredienst werd opgedragen door 

Hoofdaalmoezenier Johan Vanden Eeckhout en 

Deken van de Parochie Coudenberg  
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Vrijdag: RV voor de chauffeurs aan het hotel en zonder probleem naar het Paleizen plein waar mensen 

van de Regionale Antwerpen ons een parkeerkaart aanboden. Ze mogen zeggen van de Antwerpenaars 

dat ze een dikke……… maar de organisatie was perfect. Ook het uitdelen van de armbandjes was goed 

geregeld. 

Onze taak was eerst de Engelsen naar de kerk begeleiden en vervolgens naar de Congres kolom of 

Onbekende Soldaat waar onze regionale Leuven instond voor de goede werking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Para-commando eenheden van S.O.R. hadden 

een afvaardiging gestuurd   

Vaandels voorop en via de Koningstraat naar de Congreskolom  

Delegatie POMPEY Branch   

Alle Para-commando eenheden van S.O.R. hadden 

een afvaardiging gestuurd   

Een detachement van het 2de Commando Bn   
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Ondertekening van het Gulden Boek door 

Nationale Voorzitter   

Bloemenhulde Roger ROBERT Vz Reg Leuven   

Bloemenhulde door Kol SBH BILOT en onze Nat.Vz Brigade 

Generaal o.r. Pasquale LAUREYS   

Ondertekening van het Gulden Boek door Major Ken 

NEWMAN Chairman Pompey Branch en vertegenwoordiger 

van MajGen Chip Chapman Président   

 

Ondertekening van het Gulden Boek door 

J.C.CARTIGNY vertegenwoordiger van Generaal 

2S CAILLE UNP France en Vz UNP Lille   

Bloemenhulde door de delegaties van England en Frankrijk   Het Gulden boek   

Aanwakkering van de vlam   
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Ambiance was er, dat tonen de foto’s. Na het diner 

samen met onze Britse genodigden terug naar 

Leuven. Avondeten zat er niet meer in, ze waren te 

moe en want ze moesten de volgende morgen vlug 

uit de veren om hun Ferry te halen. Dus bleef het bij 

een pintje. Dat één pintje werden er twee, drie….toch 

maar iets eten. Nog een laatste pintje en dan tussen 

de lakens. ’s Morgens hebben wij ze uitgewuifd en 

hen een goede terugreis gewenst. Afspraak in 

Portsmouth op 27 Juni voor de jaarlijkse Airborne 

Forces Day South. Ik ben ervan overtuigd dat onze 

regionale fier mag zijn met hun buitenlandse 

contacten. U.E.P. is een fijn initiatief, maar blijft 

beperkt tot de nationale besturen. 
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Onze Engelse en Franse vrienden. Laten we even den ‘Brexit’ vergeten 
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4.4 Mosselfestijn te Leuven 
 

127 deelnemers namen aan ons mosselfestijn deel. Een record. Ik ga geen namen noemen, met uitzondering één. 

Bedankt Luc Schoemaker, u en uw ploeg hebben fantastisch werk verricht in de keuken. Al de andere helpers 

opdiener, barman, barvrouw, taarten verkoopster, afwasser, kassiers enz.… allemaal bedankt. Dankzij jullie was 

het een groot succes. 
 

De sfeer in de keuken is optimaal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drank staat klaar. Dompy is al aan het bijbestellen. Laat ze maar komen !!!!.......................en ze kwamen met 

meer dan 120 deelnemers. 
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. Herdenking Detmold te Schaffen 
 

Para's herdenken 32 collega's die in Duitsland verongelukten bij vliegtuigcrash 
 

 
 

Het was een trieste dag voor het regiment paracommando. Op 26 juni 1963 werd boven de Duitse stad 

Detmold een C-119 geraakt door een Engelse mortier. Bij het incident verloren 32 para’s, een 

Congolese leerling Dispatcher en de volledige vliegtuigbemanning het leven. 

De 13de compagnie van het 1ste Para uit Diest nam die dag deel aan de oefening “Lance one” in het 

Duitse Geseke. Ze wilden een dropping doen in het kader van die Nato-oefening maar die werd 

afgeblazen omdat het weer te slecht was. De 4 vliegtuigen keerden terug naar een nabijgelegen 

vliegveld van Guttersloh. Daar moesten ze wachten op betere weersomstandigheden 

Daar Engelse troepen die in de buurt oefenden hadden een paar mortieren op overschot en ze besloten 

om die af te vuren. Een van de mortieren raakte een C-119 vol op de vleugel. Daar zitten de 

brandstoftanks van het toestel waardoor het meteen in brand vloog.  
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Een van de dispatchers aan boord van het geraakte toestel, Edmond Chabot, heeft nog geprobeerd om 

de para’s uit het vliegtuig te laten springen. Hij heeft zo het leven van 9 militairen kunnen redden. Zelf 

bleef hij in de crash. Chabot kreeg postuum de hoogste Belgische decoratie. 
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4.6  11 November: Wapenstilstand WO I 
 

Een nationale feestdag. Het is de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

In België wordt er ieder jaar in aanwezigheid van de koning de wapenstilstandsceremonie gehouden, 

niet alleen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar ook deze van de Tweede 

Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. Leuven vierde 11 November op de gemeentelijke 

begraafplaats bij het monument en het ere perk van diegene die hun leven lieten voor de vrijheid van 

ons land. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Roger ROBERT, Edward PEETERS 

en Johan VANHERZELE 

Maurice MYTEN BSD, Robert UYTEBROECK, 

VANSINA Schepen, Kol SBH b.d. SAVELS 

en Prov.Cdt PLASSCHAERT  

Ed. PEETERS, Roger ROBERT? Johnny WILLEMS, 

Johan VANHERZELE en Jos AERTS 

Kolonel SBH b.d. SAVELS, Provincie Cdt PLASCHAERT 

en Robert UYTEBOECK  Vz EVVVLO 
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4.7. 15 November: Feest van de Koning 

 

Koningsdag is in België een feest ter ere van de koning, dat jaarlijks op 15 

november wordt gevierd.  

 

Buiten de burgerlijke vertegenwoordigers van Kamer, Senaat, Justitie, 

gemeente en militairen van het S.O.R., S.F.Gp en ISTAR  nam onze 

regionale Leuven samen met andere Vaderlandslievende verenigingen 

deel in de Sint-Pieterskerk aan de traditionele Te Deum. 

 

Na het Te Deum Werd er een drink aangeboden in hal van het stadhuis, na 

de toespraak werd een toost gebracht op Zijne Majesteit Koning Filip. 
 

4.8. 16 November Korpsmaal 

 

Een traditie dat wij overgenomen hebben van het actief leger. Een dag zo kort mogelijk bij de datum van het 

‘Feest van de Koning’, houden de eenheden van de verschillende componenten hun Korpsmaal. Bij deze 

gelegenheid bevestigen zij hun belofte aan trouw aan de Koning en België. 

Ook onze regionale Leuven hield haar jaarlijks Korpsmaal. We hadden als locatie ‘De Jacht’ uitgekozen. 

UNP Rijsel was eveneens aanwezig 

De receptie 
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Aan tafel 
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4.9. Red & Black Dragon March 

 

Door een samenloop van omstandigheden, waren wij verplicht het vertrek van onze jaarlijkse ‘Red & Black 

Dragon March” ter verplaatsen naar Wilsele. Dankzij de medewerking van de Vlaamse Wandelfederatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden de verschillende wandelverenigingen op de 

hoogte gebracht. Voor alle zekerheid hadden wij een 

“Plakkaat’ aan ons vorig vertrekt, Kwartier de 

Hemptinne’ geplaatst. Later mocht blijken van een 

goed initiatief daar menige stappers zich aan het 

kwartier aanboden. 

Ook de verschillende parcours moesten heraangelegd 

worden. Prima werk door Herman Breurs. De 

uitgestippelde parcours waren een succes. 1100 

deelnemers. Hieruit blijkt eens te meer, dat wanneer 

iedereen het beste van zichzelf geeft, het succes 

gewaarborgd is. Keuken-, tap-, inschrijvings-, kas-, 

computer en controle- mensen. Iedereen bedankt 

 

 

Dit jaar hadden wij het genoegen, een detachement van de Koninklijke Militaire School (KMS) te mogen 

verwelkomen. 

Na hun deelname aan de mars, werd een kleine ceremonie gehouden ter nagedachtenis van de doden die te 

betreuren waren gedurende de Operatie Red & Black Dragon (Stan en Paulis) 
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Red& Black Dragon 

 

De grootste humanitaire reddingsoperatie in onze geschiedenis, amper vier jaar na de onafhankelijkheid van 

onze voormalige kolonie; en vier na het eerste optreden in Juli 1960. Het was in samenwerking met de 

Amerikaanse en Belgische regering één van de meest spectaculaire militaire missies uitgevoerd tijdens de 

Koude Oorlog. Het was een vlucht van meer dan 4.000 mijl door de USAF C-130 met Belgische 

paracommando’s om de gijzelaars te redden die meer dan drie maanden in de Congolese steden Stanleyville en 

Paulis werden vastgehouden 

 

24 november 1964 Aan boord van de Amerikaanse C-130's springen Belgische paracommando’s op 

Stanleyville. Operatie 'Dragon Rouge' is net begonnen, de paracommando’s bevrijden duizenden gijzelaars uit 

de handen van de rebellenen evacueren ze naar het vliegveld. 

 

Op 26 november sprongen de paracommando’s op Paulis, 350 kilometer ten noorden van Stanleyville, nog 

riskanter. Bij verrassing werden de rebellentroepen verpletterd. Operatie Black Dragon was een succes. De 

gijzelaars werden bevrijd en de paracommando’s trokken zich terug op de basis van Kamina, klaar om terug te 

keren naar België. Onder het gewicht van de internationale druk werd de actie stopgezet. De Belgische 

bevolking gaf de parachutisten een enthousiast welkom bij hun terugkeer. 

 

Deze operatie wordt als voorbeeld gegeven, in de militaire academie in de USA, als een perfecte uitgevoerde 

operatie en samenwerking van Lucht- en Landmacht  

 

4.10; 75 Jaar Slag om de Ardennen. 

 

Maandag 16 December was het exact 75 jaar geleden dat het Ardennenoffensief of de Slag om de 

Ardennen begon. Het was een persoonlijk plan van Hitler, die met zijn tegenoffensief de geallieerden 

wou verrassen en zo Antwerpen heroveren. De belangrijke havenstad was op 4 september bevrijd van 

de Duitse bezetting. Ook uit Frankrijk en Luxemburg waren de Duitsers verdreven. En in het oosten 

sloten de Russen het net rond de Duitsers. Het zag er dus, een half jaar na D-day op 6 juni in 

Normandië, erg goed uit voor de geallieerden. In Bastenaken kwam op 14 december ook nog eens de 

beroemde Marlene Dietrich de militairen een hart onder de riem steken. Het was wachten op de 

definitieve overgave van Duitsland 

 

De Führer besliste toe te slaan in de beboste Ardennen, waar er slechts een beperkte aanwezigheid van 

Amerikaanse troepen was. Eens daar voorbij zou het Duitse leger de Maas oversteken en 200 km 



 
 

28 

 

verder oprukken naar Antwerpen. Het Britse leger zou zo in een moeite door ook omsingeld worden en 

de genadeslag toegediend krijgen. Dat was althans het scenario in Hitlers hoofd. 

 

Zijn wanhoopsgok met de laatste Duitse 

reserves zou uitmonden in het zwaarste 

landgevecht ooit in de Amerikaanse militaire 

geschiedenis. Er werden aan beide zijden in 

totaal meer dan een miljoen soldaten ingezet 

en tienduizenden mensenlevens gingen 

verloren. Even had Hitler kunnen profiteren 

van het verrassingseffect van zijn 

tegenaanval. Hij rukte op met 200.000 

manschappen en een kleine 1.000 tanks, 

waaronder de Königstiger, met 70 ton een 

van de zwaarste tanks ooit. Het leidde tot de 

grootste overgave van de geallieerde troepen 

in WO II, waarbij meer dan 6.800 

Amerikaanse soldaten werden 

gevangengenomen. Een ander triest record is 

dat van 84 Amerikaanse gevangenen die 

tegelijkertijd geëxecuteerd werden door de 

Duitse Waffen SS. 

Amper 24 uur na hun eerste bombardement 

waren de Duitsers al door de zwak bezette 

geallieerde linies gebroken en rolden de 

tanks naar de Maas. Zo kreeg de frontlijn de 

vorm van een uitstulping (bulge in het 

Engels), waardoor het Ardennenoffensief in 

de Engelstalige wereld bekendstaat als de 

‘Battle of the Bulge’. De Amerikanen gaven 

zich niet gewonnen, ook niet toen de 

Duitsers na drie weken belegering officieel 

opriepen Bastenaken op te geven. Het boude 

antwoord van generaal Anthony McAuliffe 

van de Amerikaanse 101 Airborne 

Division aan de onderhandelaar zou de 

geschiedenisboeken ingaan als een van 

de beroemdste ooit. “Nuts!” riep 

McAuliffe uit, wat zoveel betekent als 

‘onzin’. Het is tot vandaag ook de 

bijnaam van Bastenaken. In het Duits 

heette het offensief overigens ‘Wacht 

am Rhein’, om de vijand te doen 

geloven dat het om de verdediging van 

de Rijn zou gaan. 

Na meer dan een maand harde strijd in 

de bittere kou - temperaturen doken 

naar -20 graden Celsius - bezegelden 
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Begraafplaats van Amerikaanse soldaten Amerikaans en Groot Hertogdom ’s detachement 

Koning Filip in gesprek met een oud-strijder 
Bloemenhulde door, Bundes President, 

Groothertog Jean, Koning Filip, Ambassadeur 

van de USA en Premier CH. Michel 

ze uiteindelijk toch voorgoed het lot van de nazi’s.  

 

 

Herdenkingsplechtigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vips waaronder, Ambassadeur van de USA, Koningin 

Mathilde, Koning Filip, Groothertog Jean en de Bundes 

President van Duitsland 
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4.11. 5 Januari: Pegasus Remembrance Walk te Bure 

 

Geschiedenis 
Met dank aan Peter Wildblood 

 

13de (Lancs) Parachutistenbataljon nam deel aan wat werd omschreven als 'een van de zwaarste 

gevechten van de campagne' voor het dorp Bure (tijdens de Battle of the Bulge), ten zuiden van 

Rochefort en ongeveer een kilometer van de rivier de Homme, waarover de overtochten in beslag 

moesten worden genomen om de opmars voort te zetten en de Duitse doorbraak in de Ardennen tegen 

te houden. 

De mannen van het 13e Parachutistenbataljon beseften niet wat hen te wachten stond, want ze 

verwachtten thuis Kerstmis voordat ze van Engeland naar België werden gejaagd tot wat een 13e Para 

D-Dag-veteraan beschreef als 'onze grootste kleine strijd van de oorlog in Europa' en wat 'ik dacht 

niet dat ... het de zwaarste zou worden'. 

  

Op 2 januari 1945 gaf de Brigadecommandant van de 5 Parachutistenbrigade de CO van 13 Para Bn 

opdracht om het dorp Bure aan te vallen en door te breken naar Grupont. Het bataljon zou onder 

commando komen van de 29e Pantserbrigade, ondersteund door Sherman-tanks van de Fife en Forfar 

Yeomanry. 

  

Vroeg op 3 januari, in de kou en in twee meter sneeuw, verliet het bataljon Resteigne te voet en rukte 

op naar de startlijn. Om 1300 uur begon het bataljon hun aanval op Bure met A Company om het dorp 

te beveiligen, B Company het hoger gelegen gebied en met C Company in reserve. De aanval werd 

onmiddellijk beantwoord met aanhoudend machinegeweervuur en zwaar mortiervuur en, ondersteund 

door vijandelijke pantsers, waardoor er een groot aantal slachtoffers vielen. Dit was de voorbode van 

drie dagen van bittere en intense huis-aan-huis gevechten met de Duitse strijdkrachten die zich hevig 

verzetten. 

 

Ondanks deze eerste aanval van de Duitse verdedigers, hergroepeerden beide Company’s zich en 

slaagde A Company erin voet aan de grond te krijgen in het dorp met B Company die het hoge terrein 

bereikte en ook Bure binnenkwam. Om 1700 uur kreeg de C-compagnie het bevel om naar Bure te 

verhuizen ter ondersteuning van de A en B-compagnies, die het halve dorp met moeite in handen 

hadden. Met ondersteuning van tanks en artillerie was de rest van het Bataljon aan het eind van de dag 

ook in het dorp. Vijandelijke tegenaanvallen gingen door, maar het Bataljon was in staat om een 

versterkte perimeter rond het halve dorp op te bouwen en sterke punten te ontwikkelen in alle bezette 

gebouwen. Het agressieve patrouilleren werd gedurende de nacht voortgezet en vier vijandelijke 

tegenaanvallen werden met succes afgeslagen. De gevechten waren zo dichtbij dat de compagnie op 

een gegeven moment de ondersteuning van de artillerie op zichzelf moest neerhalen en de 

parachutisten hun toevlucht moesten nemen tot het gebruik van messen om te voorkomen dat ze hun 

posities zouden verraden. Dit betekende ook dat er gedurende twee dagen geen warm voedsel 

beschikbaar was en dat evacuatie van slachtoffers niet mogelijk was gezien de nabijheid van de vijand 

en de intensiteit van de gevechten. 

 

Op 4 januari werd het bataljon voortdurend en hevig beschoten met artillerievuur, waarbij veel 

slachtoffers vielen. Desondanks slaagde het bataljon erin vijf Duitse tegenaanvallen te breken. 

Vijandelijke Tijgertanks die nog steeds in het dorp actief zijn, maakten het zuiveren van de boel erg 

moeilijk. S Avonds voegde een compagnie van het 2e Bataljon, Ox en Bucks van 6 Airlanding Brigade 

zich bij het Bataljon als versterkingen en in de vroege uren van 5 januari slaagde een vastberaden 

aanval van het Bataljon erin het grootste deel van de vijand uit het dorp te verdrijven hoewel er één 

Tijgertank overbleef ondanks herhaalde PIAT-aanvallen op het dorp. Tegen 2100 uur werd de laatste 

vijandelijke buitenpost echter uitgeschakeld door een compagnie en werd het dorp veiliggesteld en 

hield het Duitse verzet op. 



 
 

31 

 

  

Toen werd gemeld dat het 7th (Light Infantry) 

Parachute Battalion met weinig weerstand Grupont 

was binnengedrongen en om 2200 uur beval de 5de 

Parachute Brigade Commandant het 13de Bataljon 

om het dorp te evacueren en posities in reserve in te 

nemen. 

 

Er vielen zware slachtoffers, 7 officieren en 182 

manschappen (waarvan 68 gedood werden) bij het 13 

(Lancashire) Para Bn (ongeveer een derde van het 

Bataljon), en 1 officier en 20 man (7 gedood) bij het 

2e Bataljon, Ox en Bucks. De Fife en Forfar 

Yeomanry en 23 Huzaren leden ook zware verliezen, 

waaronder het verlies van 16 Sherman-tanks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deeknemers aan de mars en plechtigheid 
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5. Toekomstige activiteiten 
 

5.1. Maandelijkse schietbeurt; 
 

3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli. 

Deze dagen worden onder voorbehoud voorzien voor de schietsectie van de Vriendenkring Para-Commando 

Reg. Leuven, in de schietstand van de “GRIZZLY’s”, gelegen Burdasteenweg, 9 te 1830 - Machelen, dit telkens 

op een maandag van 19.00 tot 22.00u. 

Aanpassingen van kalender zijn mogelijk. De schutters zullen hierover tijdig verwittigd worden. Verdere 

inlichtingen bij onze schietverantwoordelijke Johnny Willems 
 

5.2. 31 januari Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 Uitnodigingen werden verstuurd. Als geen ontvangst neemt contact met het bestuur. 

 Pakenhof (’t Kelderke) om 19.00 Uur 
 

5.3. Nieuwjaarsdrink. 

 De uitnodigingen werden eveneens verstuurd. Receptie gebeurt na de A.V. 
 

5.4. 17 Februari Herdenking overlijden van Koning Albert I 

 RV: 18.00 uur wandelzaal van het stadhuis 
 

5.5. 23 Februari Pannenkoeken bij de Regionale Antwerpen 

 RV: 14.00 uur Lokaal Reg.Antwerpen inlichten bij het bestuur 
 

5.6. 14 maart Herdenking “Kap. Charles MATHIJS SAS. 

1. RV. 9.45 uur Kerk Tabor: Tervuursesteenweg 289  3001 Heverlee (Leuven). 

09.45 Aankomst genodigden. 

10.00 Start herdenking: Bloemenhulde / “Last Post” 

 2. RV. 10.20 Begraafplaats Bierbeekpleindreef 3001 Heverlee 

10.20 Aankomst genodigden 

10.30 Start herdenking, Bloemenhulde, en “Last Post” 

 Drink van de vriendschap Café ‘De Molen’ in Abdij Park Heverlee 
 

5.7. 13 Juni 2020B.B.Q. 

 Noteer deze datum (13 juni 2020) alvast in uw agenda 
 

5.. Deelname aan de Airborne Forces Day te Portsmouth (UK) 

De A.F.D. heeft plaats op zaterdag 27 Juni Ons voorlopig programma: 
 

 

Vertrek donderdag 25 Juni met Ferry (Calais of Duinkerke – Dover). 
 

Van Dover naar Duxford en bezoek aan het Imperial War Museum. Het vroegere Para museum van 

Aldershot is naar hier verhuisd. 
 

Van Duxford via London naar Portsmouth 

Overnachting in Portmouth in het hotel ‘The Royal Maritiem Club’. 
 

Vrijdag: Bezoek aan het het nieuwe Royal Marines Museum, in het hart van Portsmouth Historic 

Dockyard, plaatst de 355-jarige geschiedenis van de Royal Marines stevig in het verhaal van de Royal 

Navy. D Day museum en shopping 

. ’s avonds 19.00 Diner met Branch Portsmouth (Pompey) 
 

Zaterdag Airborne Forces Day vanaf 10.00 uur, ‘s avonds verbroedering met onze Engelse gastheren. 
 

Zondag 9.30 uur Vertrek naar Dover Ferry 14.00uur naar Duinkerke/Calais  

Aankomst om 17.00uur naar Leuven en aankomst +/- 20.00uur 
 

Dit is het programma in zeer grote lijnen  
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6. Overlijdens 
 

6.1. Arthur BERTELS: 1924 – 2019 

 Deed zijn militaire dienst op het TrgCe Para 
 

6.2. Yves BRASSEUR: 1921 -2019 

Korporaal (Lance Corporal) bij het Belgisch leger (1940-1945). 

Bij het ontstaan van de Belgische Parachutisten eenheid was hij er als de 

kippen bij om deze eenheid te vervoegen.  

Yves was lid van onze regionale sinds zijn ontstaan. Yves was geen persoon 

die de aandacht trok of op de eerste rij stond om de aandacht te trekken., Hij 

was gewoon een S.A.S. er die zijn plicht gedaan had gedurende WO II. Yves 

werd beloond voor zijn inzet met meerdere militaire onderscheidingen. Hij 

was één van de weinigen die de Franse onderscheiding kreeg van ‘Officier 

van het Légioen d’Honneur” 
 

In onze vereniging was hij altijd met 

zijn familie aanwezig op onze sociale 

activiteiten. Ook op de jaarlijkse herdenkingen van Lt. 

Charles Mathijs, Menen en Peer was hij, zolang zijn 

gezondheid het toe liet, aanwezig. 
 

Hierna een getuigenis door Hans VANDEPUT die samen 

met zijn vader Leopold een goede vriendschap onderhield 

met Yves. 
 

Yves was altijd terughoudend aangaande zijn oorlogsbelevenissen. Mijn pa en Yves bezochten elkaar 

geregeld thuis, maar ook tijdens die bezoeken kwam er niets nieuw aan het licht. Van zijn eigen foto's of 

teksten deed hij geen afstand: is voor de kinderen en kleinkinderen zei hij altijd, wat begrijpelijk is. Wel 

weet ik het volgende: Yves behaalde zijn brevet met de 2° groep Belgische vrijwilligers. Hij behoorde 

oorspronkelijk tot het 2° Bataljon Fuseliers, B Compagnie. Ze verbleven van 22 tot 28 februari 1942 te 

Ringway, logement in Dunham House en voerden hun sprongen uit op D.Z. Tatton Park. In die periode 

werd het brevet behaald na 5 sprongen. Deze groep bekwam het brevet echter na 4 sprongen: de vijfde 

sprong ging niet door wegens technische problemen met de voorhanden zijnde vliegtuigen. Er werd voor 

het brevet gesprongen vanuit de ballon en uit het type "Whitley": een aangepaste versie van de 

gelijknamige bommenwerper waarbij de sprong uitgevoerd werd via een vloeropening (wat toen ook het 

geval was voor de ballon). Yves en zijn makkers behaalden hun brevet na 2 ballonsprongen en 2 

vliegtuigsprongen. De groep bestond uit 20 vrijwilligers + Luitenant Marcel Leclef. Luitenant Leclef was 

de enige officier van de eerste groep die zijn brevet behaalde - slechts acht van de twintig haalden hun 

brevet - en had de tweede groep een summiere grondopleiding gegeven alvorens de echte grondopleiding 

aan te vatten in Ringway  
 

Op 8 mei 1942 werd dan de Onafhankelijke Belgische Parachutistencompagnie gevormd en als Korporaal 

muteerde Yves van de B-Cie van het 2° Bataljon Fuseliers naar de Compagnie Parachutisten. 

Nadien had gedurende een week met ingang van 10 augustus 1942 de" Entrainement avançé No 1 " plaats 

te Ringway. Yves nam hieraan met het 2° peloton deel en er stonden vijf sprongen op het programma: 1 

ballon bij dag, 1 ballon bij nacht, 2 dagsprongen uit Whitley en 1 nachtsprong uit Whitley. 

Op 19 augustus 1943 had oefening "Forester" plaats met vertrek uit Fairford en dropping op een DZ ten 

noorden van Christchurch (Dorset). Ook hier was Yves van de partij. Het was een dag sprong vanuit 

Whitley met 120 para's vanuit 12 vliegtuigen in lijn, met sticks van 10 samen met containers. Hoofddoel: 

vernietiging van een spoorlijn en brug, aanval per compagnie van een batterij gesitueerd boven op St. 

Catherine's Hill. Nevendoel: de graad van alertheid en interventiesnelheid van de 'Home Guard" en lokale 

defensie nagaan alsmede de reactie van de lokale bevolking. Yves bevond zich hier in het negende 

vliegtuig. 
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Op 23 maart 1944 had een dag sprong met kitbag vanuit het vliegtuigtype "Albemarle" plaats te Ayr, met 

vertrek en terugtocht vanuit het kamp Galston. Vanuit het type Albemarle werd gesprongen met sticks van 

6. Ook hier was Yves van de partij, samen met 81 andere para's. Zelfde oefening vanuit Albemarle op 26 

maart 1944 met 49 para's waaronder Yves, gevolgd door een dag oefening. 

Op 31 maart 1944 opnieuw in de Albemarle met kitbag. De sprong werd gevolgd door een 36-uur durende 

oefening onder de naam "Nightbag". Yves zat aan boord van de eerste Albemarle samen met Sgt. Melsens , 

Olt. Ghijs, Lcpl. Breuze en de soldaten Thevissen en Mestdagh. Tussendoor volgden nog enkele 

oefensprongen vanuit Whitley. Samengevat kunnen we stellen dat " onze " Yves Brasseur in totaal 17 

sprongen uitvoerde tijdens de oorlogsjaren: 4 ballonsprongen, 9 vanuit Whitley, 3 vanuit Albemarle en 1 

(zijn operationele sprong tijdens operatie Bunyan op 8 augustus 1944) vanuit Sterling. 

Yves was hoogstwaarschijnlijk de oudste nog in leven zijnde Belgische parachutist uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

Hans 
 

6.3. Bob BLACKBURN² 

27th June 1927-overleden op 17th December 2019. 
 

Al de deelnemers aan de Airborne Forces Day of gedurende onze jaarlijkse St.Michael feest te 

Brussel, hebben Bob gekend. De goedlachse Brit, de jaren schenen geen vat op hem te hebben, en 

toch is hij op zijn 92ste Sint Michael gaan vervoegen. 
 

Hij diende als Sergeant bij het Second Battalion The Parachute Regiment 
 

Denk niet dat Bob weg is. 

zijn reis is net begonnen, 

het leven heeft zoveel facetten 

deze aarde is slechts één 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bob en Eddy 2018 

Mike Monney en Bob 

Bob met Johan en Jonhny Bob met John Newman (RSM) 
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