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2. Woord van de voorzitter. 
 

Beste leden, 
 

Voor enkele van onze leden is het verlof al voorbij, voor andere moet het nog beginnen. Zo is het 

ook met de redactie. We hebben gewacht tot onze terugkeer uit Portsmouth om ons tijdschrift 

samen te stellen. Dat kwam goed uit want onze drukker is op 3 augustus weer van de partij. 

 

We moeten er op termijn rekening mee houden, dat wegens de besparingen die onze minister van 

landsverdediging, Steven Vandeput (geen familie) het leger oplegt, wij niet meer van de nodige 

steun van TrgCe Para kunnen genieten om ons tijdschrift te versturen. Wij hebben al stappen 

ondernomen door ons tijdschrift, in kleuren, via onze website ter beschikking te stellen voor 

onze leden. Een andere mogelijkheid is om ons tijdschrift via email (pdf) ter verzenden. 

Natuurlijk zal ons tijdschrift in zijn huidige vorm blijven bestaan voor diegenen die dat wensen. 

Op het laatste blad van ons tijdschrift vindt u een invulformulier, in te vullen met uw wensen en 

te versturen naar het secretariaat per post of email of gewoon een telefoontje. 

 

Een ander probleem dat aangekaart werd door het Nationaal Bureau op de 21 juli defilé. Het 

dragen van eretekens, brevetten, muts en pin's. Sommige van de deelnemers liepen erbij zoals 

een mooie aangeklede kerstboom. Voor alle duidelijkheid de deelnemers van onze kring waren 

voor 99% correct gekleed. 

Nogmaals, militaire brevetten zoals de parawing, de commandodolk, TTR e.a. zijn verboden. Dit 

zijn militaire brevetten en mogen niet op burgerkledij gedragen worden. Dit is toch duidelijk. 

Een badge van uw eenheid of van de ANPCV toont aan dat u bij een eenheid gediend hebt. Dus 

zijn de militaire brevetten overbodig. 

Militaire eretekens dragen wij links op de borstzak en de burgerlijke eretekens rechts. 

Wat de pin's betreft houdt het simpel 

 

Ik verwacht ook nog altijd artikels voor ons tijdschrift. Soms raakt mijn memorie op. Ik zie jullie 

allen op ons jaarlijks mosselfeest en korpsmaal. 

 

Jullie hebben allen een persoonlijke uitnodiging gekregen voor het jaarlijks St.Michael feest te 

Brussel. Wacht a.u.b. niet tot de laatste dag om u in te schrijven. 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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3. Voorbije activiteiten 
 

3.1. Herdenking Moord op de 10 Para-Commando’s  v/h 2BnCdo 

 3.1.1. Te Rochefort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger, Johan en François vertegenwoordigde onze vriendenkring te Rochefort 

3.1.2. Te Flawinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De Regionale Namen had samen met het 

2
de

 Bn Commando van Flawinne een 

serene herdenking georganiseerd. 

Familieleden namen deel aan de bloemen 

hulde. Dit was voor sommige een 

emmotioneel moment. Onze regionale was 

ook hier vertegenwoordigd. 

 

                             “We will remember them” 

 

  
3.2 Geheim Leger. 

 

Jaarlijks herdenkt de afdeling van het Geheim Leger Leuven zijn burgers die gedurende 

1940 – 1945 de bezetter bestreden hebben. 

Een daarvan was Louis Begault. 

Begault werd in 1908, na zijn opleiding aan de Militaire School, officier bij de artillerie. 

Hij nam deel aan de Eerste Wereldoorlog en onderscheidde zich bij gevechten rond 

Antwerpen, in Pervijze, Diksmuide en Ieper. Hij werd gekwetst op 11 november 1916, 

maar keerde na enkele weken naar zijn eenheid terug. Hij werd verschillende malen 

vermeld op de dagorde van het leger. Hij verliet het leger in 1920 met de graad van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pervijze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diksmuide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ieper
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Onze vertegenwoordigers: Frans Claes, Johan 

Van Herzele, Noël Martens, Johnny Willems, 

Chris Vandeput, Frans Van Beneden en Jef Smit 

Kapitein en nam een leidende functie op in verschillende ondernemingen, zoals Marie-

Thumas, Le soleil en Alibel. Hij werd voorzitter van Koophandel in Leuven en van de 

 Beheerraad van de Leuvense 

Maatschappij voor goedkope woningen. 

Hij werd ook rechter bij de 

handelsrechtbank in dezelfde stad. In mei 

1940 nam hij deel aan de Achttiendaagse 

Veldtocht, met de graad van luitenant-

kolonel, als korpsoverste van het 34ste 

Regiment Artillerie. Na een korte 

gevangenschap in Duitsland, hernam hij in 

augustus 1940 het burgerleven, en sloot 

spoedig aan bij de eerste 

verzetsorganisatie, het Belgisch Legioen. 

Wanneer hij in het opgeëiste bedrijf waar 

hij de leiding van had, de werkzaamheden 

opzettelijk vertraagde, werd hij 

aangeklaagd bij de bezetter en op 31 augustus 

1943 door de Gestapo gearresteerd. Na drie 

maanden isoleercel in het kamp van Breendonk 

werd hij overgebracht naar de gevangenis van 

Sint-Gillis. Van daar werd hij naar Duitse 

tuchthuizen gedeporteerd: Essen, Papenburg, 

Gross-Strelitz. Hij belandde op 1 november 1944 

in het kamp van Gross-Rosen, en werd in 

februari 1945 naar het kamp Dora getransfereerd. 

Na vijf dagen zonder eten tijdens het transport, 

bij temperaturen beneden de dertig graden, kwam 

hij uitgeput in het kamp aan en overleed er 

enkele dagen later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaandeldrager van het 

“Geheim Leger” 93 jaar oud 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Achttiendaagse_Veldtocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achttiendaagse_Veldtocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_van_Breendonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Gillis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essen_(Noordrijn-Westfalen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F_Strehlitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gross-Rosen
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3.3 Herdenking Slag bij Cameron 
 

De Slag bij Camaron was een 

gevecht tussen het Frans 

Vreemdelingenlegioen en 

Mexicaanse troepen op 30 april 1863 

in Camarón de Tejeda (Mexico). 

Voor het Franse 

vreemdelingenlegioen staat dit 

gevecht symbool voor 

opofferingsgezindheid. 

Het vreemdelingenlegioen (3 

officieren, 62 manschappen) was 

vooruit gestuurd door een 

bevoorradingskonvooi dat gestuurd 

werd naar Puebla, dat door de 

Fransen belegerd werd. Toen ze om 

7 uur pauzeerden bij Palo-Verde, vielen de Mexicanen aan. De Fransen trokken zich terug 

in de haciënda Camarón, waarop de Mexicaanse bevelhebber Colonel Francisco de Paula 

Milán hen gebood zich over te geven. De Fransen weigerden dit echter, en om 10 uur 

vielen de Mexicanen aan. 

Ondanks het numerieke overwicht 

van de Mexicanen wisten de 

Fransen tot 6 uur 's avonds stand 

te houden, waarbij de laatste 

overlevenden geen munitie meer 

hadden en alleen bajonetten 

konden gebruiken om zich te 

verdedigen. Ze wisten 300 tot 500 

Mexicanen te doden. Tijdens de 

gevechten kwam ook de Franse 

bevelhebber Danjou om het leven. 

Toen er nog slechts drie Fransen 

over waren, verzocht Kolonel 

Milán ze nogmaals om zich over 

te geven. De Fransen wilden dit alleen doen als ze hun vlag en het lichaam van de 

overleden Danjou mee mochten 

nemen. Uit respect stond Milán dit 

toe en zei "Dit zijn geen mensen, 

dit zijn duivels." Uiteindelijk stierf 

nog één van de 3 overlevenden aan 

zijn verwondingen, de andere 2 

werden tegen Mexicaanse 

krijgsgevangenen geruild. Een van 

de gewonde legionairs was de 

Nederlander Hartog de Vries. 

Tegenwoordig is 30 april een 

feestdag van het Franse 

Vreemdelingenlegioen. Op de vlag 

van het legioen staat met gouden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Vreemdelingenlegioen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Vreemdelingenlegioen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1863
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camar%C3%B3n_de_Tejeda&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Puebla_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palo-Verde&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haci%C3%ABnda
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_de_Paula_Mil%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_de_Paula_Mil%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bajonet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Danjou&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hartog_de_Vries&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_april
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letters 'Camerone' en de namen van de omgekomen officieren zijn met goud bijgeschreven 

in het Hôtel des Invalides. 

Hun lied in gedachten en de ondervinding van verleden jaar hadden wij ons strategisch 

opgesteld. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin 

 Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. 

 Pour les Belges y en a plus. Pour les Belges y en a plus. Enz…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Voor de doorgang van de Belgen          na de doorgang van de Belgen 

Alle gekheid op een stokje. We werden zoals ieder jaar zeer goed ontvangen door de 

Legionairs. 

Na de plechtige herdenking en bloemenhulde werd de drank van de vriendschap 

aangeboden. We maakten daarvan gebruik om met deze elite eenheid van het Franse 

leger van gedachte te wisselen. Hun leven, opdrachten in binnen en buitenland, toekomst 

na hun dienst …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel met Legionair Dupont 

Twee Vlaamse ex-legionairs en Roger 

Legionair Pilsov met Johnny 

Legionair Pilsov met Johnny en Chris 

https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
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3.4 K.V.D.G.F.G.H.D. 
 

Drie van onze leden werden gedurende 

het promotiefeest gelauwerd. Onze 

vriend Pierre Dugardin uit Frankrijk, 

Leo Van Dijck, Willy Van Loo en 

Richard Van den Bulcke Ridder in de 

Orde van het Belgisch Kruis, Johan Van 

Herzele de bronzen medaille van 

Zelfopoffering en Chris Vandeput 

officier Orde van het Belgisch Kruis. 

Deze dag werd besloten met een eetmaal. 

Hoe kan het anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsfoto van de gelauwerden 

Van links naar recht: Roger Robert, Jos Aerts 

en Johan Van Herzele gelukkige winnaar van 

een Wokpan. 

 

Van links naar recht: Chris Vandeput Mr en 

Mevr Dugardin Henri en Marie  

Denice Thiebaut en Françoise Vanden Bulcke Van links naar recht: Filip Thiebaut , Dh en 

Mevr Pierre  Dugardin, Magda en Roger Robert, 

Jos Aerts en Johan Van Herzele 
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3.5 Me and My Pal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het monument “Me and 

My Pal” werden twee 

panelen met het 

ontstaan van onze twee 

eenheden; de 

Commando’s en de 

Parachutisten 

 

Naast het de burgermeester Maingain en zijn gemeenteraad, kon men de aanwezigheid 

vaststellen van een vertegenwoordiging van het QG Light Bdg, 2Bn Commando, 3
de

 Bn 

Parachutisten, SFG, en de twee TrgCe Pra en Cdo. kortom allen waren aanwezig. Ook de 

regionalen waren in grote getallen aanwezig. Proficiat aan de regionale Brabant die alles 

tot in de kleinste puntjes geregeld hebben. 
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De regionale Brabant 

3.6 Jaarlijkse B.B.Q. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte was onze 

BBQ een succes. 

 

De regionale Brabant, onze 

zusterregionale, de Snot-e-bellen 

van onze vriend Francis stuurden 

beide een mooie delegatie. Bedankt 

beide. 

 

Onze leden met familie en vrienden 

wilden niet onderdoen en waren 

mooi aanwezig. 

 

 

 

De BBQ op zich was, hoe kan het anders, 

af. Bedankt Eddy I en Eddy II. Iedereen 

ging met zijn buikje vol, tevreden naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat de mannen ook eens werken, en ze hebben gelijk ook. 

De Snot-e-bellen 
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Denk aan 22 november 2015 

Onze 32
ste

 Red & Black Dragon 

Mars. Wij hebben veel hulp 

nodig 
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3.7 Bevelsoverdracht TrgCe Para 
 

De nieuwe CO van het TrgCe Para is: 

 

Majoor Stafbrevethouder Pieter ONCKELINX, Ir 

 

Studeert in 1996 af met de 146
ste

 Polytechnische Promotie aan de 

K.M.S. als ingenieur bewapening en ballistiek. Na voltooiing van 

de professionele vormingen dient hij in het 

1
ste

 Bataljon Parachutisten als pelotonscommandant van de 21
ste

 

Compagnie (1998-2000). 

In deze functie, neemt hij deel aan de operatie ‘BELUBG V in 

Bosnië 

 

In 2000 muteert Luitenant Onckelinx, Ir naar het trainingscentrum voor parachutisten en 

neemt de functie op van commandant van de Sectie Proeven (2000-2007). Gedurende deze 

periode verdiept hij zich in de bijzondere opdrachten van het Trainingscentrum. 

Kapitein Onckelinx, Ir volgt hierna de vorming tot hoger officier in de K.M.S. Na deze 

vorming vervoegt Kapitein-commandant Onckelinx, Ir als projectofficier het team 

“Belgian Soldier Transformation” in de school van de Algemene Directie Material 

Resources te Evere (2008 – 2011) 

Vanaf augustus 2011 volgt Majoor Onckelinx, Ir de “Lehrgang für den Generalstab 

dienst/Admiralstabdienst National” aan de “Führgangsakademie der Bundeswehr” te 

Hamburg (2011 – 2013) 

Na deze hogere stafcursus, bekleedt hij binnen de Stafdepartement Operaties en Training 

de functie van conceptofficier voor de lichte en airborne capaciteit. Tijdens deze periode 

neemt hij als verbindings- en planningsofficier bij een strategische Commando deel aan 

een operationele inzet. 

Major SBH Pieter Onckelinx, Ir is gehuwd met Evi en vader van Margot en Sepp. 

 

Onze Regionale Leuven wenst hem langs deze weg een succesvol verblijf 

in het TrgCe Para. 
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3.8 Belgian Parade Cenotaph te London 
Foto’s Jacques Grauls 

 

Geschiedenis –Tekst uit brochures uitgegeven door Defensie 

 

Op 17 februari 1934 komt de Belgische Koning Albert I, die tevens Kolonel bevelhebber 

was van de “5th Inniskilling Dragoon Guards”, om het leven bij een val van de rotsen in 

Marche-les-Dames. Aangegrepen door zijn dood, beslist Koning Georges V van Groot 

Brittannië om de Belgen een eer toe te kennen die geen enkel ander land ooit te beurt viel: 

het organiseren van een jaarlijkse gewapende parade, ter ere van ons land. Deze Belgische 

parade in London vindt sindsdien principieel ieder jaar plaats op de zondag voor de 

Belgische Nationale feestdag en huldigt de nagedachtenis van de Koning-Ridder en het 

broederschap tussen de Britse en Belgische soldaten tijdens de Wereldoorlog 1. 

 

Onze reis begon om 04.00 uur te Peutie. 

Een tussenstop in Jabeke, waar wij onze 

nationale voorzitter mochten 

verwelkomen, richting Eurotunel te 

Calais. 

Het gaf ons ook de mogelijkheid onze 

stramme benen te strekken en voor 

sommigen uit te kijken naar de visjes, 

moest er lek zijn in de tunnel. 

Via de A20 naar London, waar wij om 

10.15, plaatselijk tijd, toekwamen. 

Geen tijd om een drankje of een frisse 

pint, de pubs gaan toch maar om 11.00 open. Het is verzameling geblazen. 

 

Volgende detachementen nemen deel aan de plechtigheid: 

Muziek van “The band of the Goldstream Guards 

De Koninklijke Militaire School, Een Marinecomponent met 

Standard, De Koninklijke School Onderofficieren, le Centre 

d’Instruction de Base et d’Ecolage, De Koninklijke 

Luchtkadetten, De Koninklijke Marinekadetten, Vlagdragers 

België, vlagdragers UK, Belgische Veteranen, U.K. 

Veteranen, U.K. Lucht Kadetten, U.K. Marine Kadetten en 

tenslotte U.K. Land Kadetten 

 

10.40 Vertrek van de parade uit de 

King Charles Street en in plaats 

stelling rond de Cenotaph. 

11.00 Bij de elfde klokslag van 

BigBen start de plechtigheid. 

Bloemenhulde aan de Cenotaph door 

o.a. Staatssecretaris Bart Tommelein, 

LtGeneraal Compernol en Geneesheer 

LtKol(R)Paul Van Neste Nationaal 

Voorzitter van ANPCV. 

 

 Detachement Veteranen & ANPCV 



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de uitvoering van de “Last Post”, de Britse en Belgische nationale hymnen, vertrek van 

de autoriteiten naar de Horse Guards. 

 

11.30 Vertrek van de detachementen naar de Horse Gyards Parade. 

 Bloemenhulde aan de Horse Guard Memorial. 

 

Na deze korte hulde, vertrek van alle detachementen naar de Wellington Barracks. 

Dit was niet voorzien. De chauffeurs van de bussen deden ons teken om met de bussen de 

verplaatsing te maken.Maar dat was buiten de koppigheid van de veteranen gesteld. 

Bloemenhulde door Geneesheer Kol(R)P.Van Neste Detachement Belgische vlaggen 

Eregroet door detachement ANPCV Bloemenhulde door LtGen Compernol 

Britse Vaandels Schouwing door Staatssecretaris Bart Tommelein 
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Flanders Memorial Garden 

Wij waren fit en fier genoeg om de jongere 

detachementen te volgen, hoewel de afstand 

tussen het laatste en het onze steeds groter 

werd. Maar dit was een tactische zet, omdat 

wij een poort eerder moesten binnen 

stappen voor een bezoek aan Flanders 

Memorial garden. 

 

 

 

 

Daarna volgde een receptie met toespraak 

door Staatssecretaris Bart Tommelein. 

Een drankje en een hapje. Een 

middagmaal en om 16.00 de terugweg. 

Geen problemen behalve de werken op 

de E40. 

01.20 terug thuis in plaats van 23.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespraak door Staatssecretaris Bart Tommelein 

Terugweg 

Roger Robert, Chris VANDEPUT en Robert 

Uytebroeck Vz KROOL 
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Op de receptie 

Onze delegatie + Filip vlaggendrager  

Koor Trinitas 

Toespraak van de voorzitter van de Provincieraad 

3.9 Nationale Feestdag 
 

3.9.1 Leuven 
  

 

21 Juli , Nationale feestdag. 

Onze regionale Leuven was aanwezig. Het 

Te Deum vond plaats in de Sint Pieterskerk 

van Leuven en werd opgeluisterd door het 

Leuvens Koperkwintet en het koor Trinitas. 

 

 

 

 

Tot slot speelde het Leuvens Koperkwintet de 

Vlaamse Leeuw gevolgd  door het zingen van het 

Vaderlands lied door het koor Trinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uit Sympathie 
 

Langdijkstraat,  29 

2220  -  Heist-o/d Berg 

Tel: 015 248420 
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Start van het defilé aan de wetstraat 

Een goedlachse nationale voorzitter tevreden 

met de opkomst, in gesprek met Guy Tuyls 

Opstelling voor het defilé. Men herkent Filip, Johan 

Rik en anderen 

Guy Tuyls, Johan, Eddy, Richard en Roger klaar voor de parade. 

3.9.2 Brussel 
Foto’s Jacques Grauls 

Van Leuven naar Brussel voor deelname aan het nationale defilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nationale Feestdag 2015 wordt dit jaar weer in heel het land uitbundig gevierd, en vooral dan 

in Brussel hoofdstad van België. Duizenden families willen zich ronduit amuseren op de talloze 

animaties en ook een glimp opvangen van het officiële gedeelte, namelijk de militaire parade, 

waarvan wij ook deel uit maken. 
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De Vlaamse regering/gemeenschap gaat uitzonderlijk niet in op de uitnodiging om aanwezig te 

zijn op het Militair Defilé. De Brusselse Regering, de Franstalige Gemeenschap en de 

Duitstalige Gemeenschap hebben wel toegezegd om aanwezig te zijn met een aantal 

afgevaardigden. 

 

De opstelling was de volgende: 

Koninklijke Muziekkapel van de Marine. 

Detachement 1914-1918. 

De 5 vaandels van de groeperingen deel uitmakend van de IV-NIOOO (Instituut voor 

Veteranen-Nationaal Instituut van Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.), 

waarvan A.N.P.C.V. deel uitmaakt. 

De 5 voorzitters van IV-NIOOO 

De 5 detachementen van IV-

NIOOO. Ons detachement stond 

onder het bevel van onze 

Vicevoorzitter Kol SBH bd Michel 

Lenaers en onder het commando 

van Jean-Marie Goerdert Reg 

Namen. Beide deden dit uitstekend. 

Moet het gezegd worden dat de 

groene en rode baretten het meeste 

applaus in ontvangst mochten 

nemen. 

Wij werden gevolgd door, 

Koninklijke Marinecadetten met 

een vrachtwagen met zodiac. 

Koninklijke Luchtcadetten met een 

vrachtwagen met zweefvliegtuig. 

Stagiairs Para Junior. 

Stagiairs Commando Junior. 

 

Deze twee laatste groepen Para 

junior en Commando junior deden 

de applausmeter weer stijgen, even 

later voor een derde maal bij de 

doortocht van het 3de Bn 

Parachutisten uit Tielen 
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Johan, Johnny, Chris, Roger, Eddy Nelly en Frans 

Frans, Chris, Johan, Johnny en Eddy genieten 

Magda en Lieve 

Lieve, Frans, Nelly, Johan, Chris Johnny, Eddy, 

Roger en Magda in het operahouse 

3.10 Airborne Forces Day South te Portsmouth UK 
 

Eindelijk D-Day voor onze deelnemers voor 

hun jaarlijkse deelname aan de Airbone Forces 

Day South te Portsmouth. Onze reis begon in 

mineur. Eerst het overlijden van Bob en twee 

dagen voor ons vertrek, kwam het bericht dat 

onze vriend Michel in de kliniek werd 

opgenomen. 

Door de staking in Calais was ook 

onzekerheid of onze inscheping ging 

plaatsvinden. Vijf dagen voor ons vertrek 

email met bericht “Inscheping in Calais gaat 

niet door en is verplaatst naar Duinkerken”. 

Dus de chauffeurs terug briefen. Eén dag voor ons vertrek 

email “Inscheping gaat toch door uit Calais misschien met 

vertraging” terug briefing voor de chauffeurs.  

Dag D; R.V. bij Chris om 05.00uur en vertrek richting 

Calais. Tussenstop op parking Texaco voor herverdeling van 

de passagiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder problemen naar Calais waar de 

inscheping vlotjes verliep. 

In U.K. wordt er links gereden en aan de 

ronde punten komt het verkeer van 

rechts en hebben voorrang. Wat moest gebeuren, gebeurde op een rond punt miste Chris de afrit. 

Geen probleem, zoals op de kermis een volledige toer en de goede afrit, maar wij waren onze 

derde wagen met Richard kwijt. Via GSM melde hij dat hij rechtstreeks naar het hotel in 

Portsmouth reed. 

Tussenstop in Brighton voor onze lunch. Ons restaurant was meer 

Een omgebouwd operatheater, maar de steak was uitzonderlijk lekker. 
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De passagiers: Deze zitten droog ……… 

Inscheping onder regen 

Onze Waterbus 

Tiketten kopen 

Na onze lunch richting Portsmouth. Met de nodige files, dus niet 

alleen in België is er een probleem, kwamen wij om 17.30 toe in 

ons hotel. 

Eerste probleem oplossen. Tickets kopen voor de bus naar 

London. De receptioniste deed haar uitsterste best om die te 

bekomen, want het moest gebeuren via email, PC en/of T-telefoon. 

Resultaat de eerste bus die 14 passagiers kon opnemen was om 

11.15Hr en onze terugkeer zou voorzien zijn de bus van 17.10Hr; 

Dat gaf ons 3.30Hr (2Hr reisduur) voor een bezoek aan London. 

Dat was zeer krap. Werd nog gedacht om met de wagens tot in de 

voorstad van London te rijden en vervolgens met de metro. Maar 

daar werd vlug vanaf gezien wegens de drukte op de snelwegen. 

Dus een alternatief gezocht. Het zal een bezoek worden aan het 

Submarin Museum. 

 

Dag 2: Bezoek aan het Submarin Museum. 

 

Regen die zou duren tot in de late namiddag. Een geluk met een ongeluk, het museum was voor 

98% overdekt. Met zo een weer zou London een fiasco geworden zijn. 

Met de waterbus naar het museum. Voor 

sommigen van ons een woelige zee, met 

golven van zeker 20 a 25 cm hoog. 
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De HMS X24 Bovenzicht met Sasluik zie pijl 

De HMS X24 Binnenruimte 

De HMS X24 

De HMS X24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze miniatuur duikboot HMS X24 is het enige 

nog bestaande exemplaar uit WO II. Ze is het 

juweel in de kroon van het erfgoed van de 

Maritieme Natie, en een blijvende herinnering aan 

de buitengewone moed en opoffering van eerdere 

generaties van bemanningsleden van 

onderzeeboten. 

Het doel van deze onderzeeër was door te dringen 

in havens, waar de normale onderzeeërs geen 

toegang hadden. Ze nam twee maal deel aan een 

operatie om de haven van Bergen binnen te 

dringen. 

De bedoeling was de drijvende dokken, belangrijk 

voor de herstellingen van de U-boten, tot zinken te 

brengen 

 

Ze weegt 27 ton en is 51voet lang. Duikdiepte 300 

voet en haalde snelheden van 6 knopen boven water en 5 knopen onder water. Ze kon opereren 

in een straal van 82 mijl. De motor was een diesel gebruikt in de fameuze Rode dubbeldekkers. 

Onder water maakte men gebruik van een elektrische motor. De bemanning bestond uit 4 

personen. De Commander officier Navigatie,en Aanval, Second Commander Navigatie en 

Watervliegtuig, één duiker voor de buitenactiviteiten en roer en een vierde voor roer en alles wat 

motor betreft. Hun bewapening 2 maal twee ton TNT met tijdschakelaar, verdeelt langs beide 

zijde van de romp. De duiker verliet de X24 langs een luik (zie pijltje) om zijn opdrachten uit te 

voeren. Dit luik was ook hun WC. Ze hadden voedsel en drank voor tien dagen. 
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Buit gemaakte trofeeën 

Vlag symbool van de overwinningen 

Onderzeeërs Ogen en oren 

 

Dit museum is echt de moeite waard. Wat een 

rijkdom aan informatie en didactisch 

materiaal. We kunnen er uren in vertoeven; 

De jeugd, de oudjes ook, vinden hier hun 

gading met leuke spelletjes. Alles in verband 

met de werking van een onderzeeër. 

Van de droogte even buiten naar de HMS 

Alliance. 

 

 

 

 

  

 

 

 

History van de HMS Alliance 

 

Gebouwd op Barrow-in-Furness Scheepswerven 

door Vickers-Armstrong en gelanceerd in 1945, 

HMS Alliantie was één van veertien 'A' klasse 

onderzeeërs gebouwd voor dienst in het Verre 

Oosten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 

1947 toegevoegd aan de Royal Navy had 

Alliantie een lange en voorname carrière van 

meer dan 28 jaar varen over de hele wereld. 

HMS Alliantie is het middelpunt van het 

Museum en een officieel gedenkteken aan de 
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HMS Alliance: Machineruimte 

HMS Alliance 

HMS Alliance: stock 

HMS Alliance: Torpedoruimte 

Richard en Eddy denken de parachute biedt toch meer 

comfort en vooral meer ruimte 

moedige mannen die vochten in soortgelijke 

boten voor de vrijheid die wij vandaag de 

dag genieten. 

 

De onderzeeër ervaring wordt tot leven 

gebracht door een rondleiding van voormalig 

bemanningsleden van onderzeeboten, van 

wie velen in deze klasse van boot gevaren 

hebben. 

Eerste indruk, het is er krap in leven. Eén 

bed voor drie matrozen. 

 

 

 

 

De veertig minuten durende rondleiding 

neemt ons van de voorwaartse torpedo 

compartiment, via de sectie van de 

accommodatie naar de controlekamer, waar 

wij iets van navigatie leren; duiken en 

opduiken. De rondleiding wordt verplaatst 

naar huishoudelijke diensten, met inbegrip 

van de hygiëne en de kombuis. We worden 

vervolgens geleid door het hart van de 

machinekamer om te eindigen in de torpedo 

compartiment waar de gids uit legt hoe te 

ontsnappen uit een onderzeeër. 

De rondleiding helpt om opnieuw de sfeer, geur, 

voorwaarden en geluiden aan boord een 

onderzeeër van de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gids wist nog te vertellen; In het begin van 

de WOII had de Royal Navy 100 onderzeeërs 

van het type HMS Alliantie in de vaart, Dankzij 

hun bijdrage werden veel operaties gestreden 
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en gewonnen, maar op met een enorme kost en offer aan mensenlevens. De kans om niet terug te 

keren van een 

patrouille, tijdens 

het laatste deel van 

de oorlog, in een 

boot type HMS 

Alliantie was 65%. 

Negen Victoria 

Crosses werden 

gewonnen door de 

moedige 

bemanningsleden 

van onderzeeboten 

 

 

Toen HMS Alliantie werd besteld had ze een lage 

commandotoren, met aan de voorkant van de 

commandotoren, antivliegtuigen wapens en een 

4”gun, gemonteerd. Al deze functies 

waren typisch voor een onderzeeër van deze periode. Echter, de rol van de onderzeeër veranderd 

in de periode na de oorlog: het belangrijkste doel van onderzeeboten werd jacht op andere 

vijandelijke onderzeeërs. Om deze rol uit te voeren moesten de onderzeeërs sneller en stiller zijn 

wanneer zij onder water opereren. In 

1958 onderging NAVO 

moderniseringen. HMS Alliance zag 

zijn commandotoren en kanonnen 

vervangen worden door een 

gestroomlijnd stabilisatievlak die 

volledig haar periscopen dekt 

wanneer zij dook. Beide deze 

wijzigingen bracht de NAVO 

Bondgenootschap meer 

gestroomlijnde en beter uitgeruste 

onderzeeërs in stelling voor de 

onderzeese oorlogsvoering in de 

koude oorlog. 

De HMS Alliance 

Onze gids 

Indrukwekkend 

Radio cabine 
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Dag 3: Vrije dag ‘avonds Verbroedering met Branch Pompey 
 

Vrije dag voor iedereen. Wegens de American Club een zeil wedstrijd waren de Historische 

Dokken gesloten voor wie geen uitnodigingskaart bezat. Dus dan maar shoppen en op recce voor 

vanavond. Want dan heeft de verbroedering met de Branch Pompey plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een geweldig weerzien. Al de deelnemers aan onze St.Michael waren op post op enkele 

uitzonderingen. Later vernomen wegens 

gebrek aan plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wat schaft de kok, worst, bonen in tomatensaus. WC en er is papier 

Bob en Eddy Bob en Eddy 

Chris, Johnny en Lieve terug van Recce 
Eric, Chris  en Roger. Even uitrusten 

Andy en John de fotograaf 
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Mrs Jan Newman, Mrs X en MajGen Chip Capman 

Maj Ken Newman Mrs Chapman en Colonel                                   MajGen Chip Chapman tijdens zijn rede 

 

 

 

 

Na het aperitief was het aanschuiven. Iedereen zocht zijn plaats, en hoopte naast een knappe 

dame te zitten, u weet wel een aanschuifdame (Toon Hermans). 

 

Ik had het genoegen en de eer om aan de VIP 

tafel te mogen aanschuiven. Hoewel in mijn 

ogen waren alle tafels VIP’s. Het voordeel is 

wel dat u bij de eerste gediend wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze delegatie: 

Jos Aerts, Johan Van Herzele, Johnny Willems, 

Eddy Laurens, Roger Robert, Frans Van Beneden, 

Richard Van den Bulcke en Chris Vandeput 

Onze dames: 

Magda van Roger, Godelieva van Eric, Françoise 

van Richard, Nelly van Frans en Lieve van Jos 
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Chris Vandeput en Mrs Jan Newman 

MajorGeneral Chip Chapman 

verwelkomde iedereen, maar vooral de 

Belgische Para-Commando’s die hij 

bewondert en waardeert. Hij verwees in 

zijn speach ook naar de operatie Red & 

Black Dragon in 1964. Een operatie van 

Combined Forces uit twee verschillende 

landen, en toch gekend staat als één van 

de meest succesvolle naoorlogse 

operatie. Hij onderstreepte nogmaals en 

in het bijzonder Jos AERTS, dat hij en 

wij fier mogen zijn op onze Para-

Commando’s. Deze operatie wordt in 

menig militair instituut als leerstof 

gebruikt. 

Later op de avond vroeg hij mij of de 

Belgische regering iets speciaals had 

gedaan voor de herdenking van deze 

operatie. Ik moest hem teleur stellen.  

Dat de Light Brigade samen met onze 

A.N.P.C.V. en KTSA gebruikte maakten van 

het feest van St.Michael om ook de Operatie 

Stan en Paulis te herdenken waardeerde hij. 

Misschien gaf dit de doorslag dat hij dit jaar 

zal deelnemen aan ons St.Michael feest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John, Françoise en Richard 

Monty, nazaat van den Monty en Eddy 

Mrs Newton, John Duits genodigde Andy, Mrs Montgomery, Monty 
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Men herkend vlnr Johan, Richard, Eddy Frans en Chris 

Ook mindervalide nemen deel aan de parade 

In het midden herkennen we Andy 
Verzameling buiten, wij staan uiterst rechts 

RegimentalCol Lt.Col. Bruce Radbourne. MajGen Chip 

Chapman en en Major Ken Newman (Chairman) 

 

Men herkent vlnr Johnny, Roger en Richard 

 

Dag 4 The Airborne Forces Day South 

 

Een echt commando weer. Regen met pijpenstelen. De parade zal doorgaan in de hallen 

van de Navy basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de regen is het verzameling geblazen 

buiten de hangars. 

Voorafgegaan door de mindervalide en de 

detachementcommandant opende onze 

Belgische delegatie het aantreden van de 

troepen. 

De detachementen werden geschouwd door 

MajorGeneral Chip Chapman, President van de 

Branch Pompey, Col X en Major Ken Newman 

Chairman van de Branch Pompey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

Toekomstige mariniers. Den dril zit er al in Zonder woorden 

Regimental Col. Lt.Col. Bruce Radbourne. MajGen Chapman onderhoud zich met zijn leden, 

vooraan Arthur die de landing in Normandië beleefde 

Jos, Roger,Frans,Johan, Eddy, Bob Richard en Chris Ook een aandachtig  voor mindervalide 
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Overbevolking in de te kleine bar 

Aangename kennismaking met de heer 

burgermeester van Frankrijk 

Overhandiging van de uitnodigingen en een klein 

herinnering van ons aan Ken. 

Overbevolking in de te kleine bar 

Eddy, Chris, François en Roger Eddy, Roger en Johan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Parade was er de mogelijkheid tot ‘aprèsparade’ in de veel te kleine bar. DE VIP’s werden 

uitgenodigd voor een Port en sandwiches. Toch maar afspraak in de bar. Het was gezellig maar 

druk, tot één van ons beweerde dat er buiten ook een bar was van het 10
de

 Parachute Regt met 

boetiek. De keuze was vlug gemaakt. 
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Dag 5 Terugkeer naar Leuven 

 

Zoals de eerste dag begon met onheil, zo verliep ook de laatste dag. 

Eerst om 06.45 Brandalarm. Sommige waren al wakker, anderen waren nog in een diepe slaap 

zoals ik. Met mijn hoofdkussen naar die sirene gesmeten zonder resultaat. Dan maar doen wat 

nodig is. Iedereen vlug al zijn waardevolle stukken, zoals geld, papieren voor sommigen hun 

echtgenoot, hoewel hé Richard, meegenomen en naar buiten. 

Wij zagen de brandweer toekomen de ambulance en de verantwoordelijke van het hotel voor de 

naam afroeping. Na een uurtje mocht iedereen terug naar zijn kamer. 

 

Dan een SMS gekregen van de Rederij.DFDS: Er is staking in Calais, aankomst in Duinkerken. 

Voor ons maakt dat weinig uit. 

Het probleem waren Camions. Die stonden in file tot 10Miles buiten Dover. Resultaat ons 

vertrek werd uitgesteld tot 17.30 uur. In werkelijkheid zijn wij vertrokken om 18.15 uur. 

Eén voordeel, we kregen allen een voucher van 4£ als compensatie. 

 

Overtocht geen probleem, hoewel de zee toch iets woeliger was. Ontscheping en terug naar 

Groot Bijgaarden. Overstappen van de passagiers en om 00.30 terug in Herent. 

Groetjes, kusjes alle buren gewekt en ieder naar zijn woonst. 

 

Nu dat ik die commentaar schreef bij een foto, moest ik even denken aan al de foto’s, een 300 in 

totaal. Ik kan niet alle foto’s in ons tijdschrift zetten; Ik moet dus een keuze maken. Maar indien 

ik een foto wil selecteren en wil ik de totale groep erop hebben, ben ik meestal verplicht van een 

foto te nemen in een pub of in een restaurant. Woordje voor de thuisblijvers, we zaten niet 

voordurend in bar en restaurants. 

 

4. Toekomstige activiteiten 
 

4.1 Door onze regionale Leuven. 

 

4.1.1. 17 oktober Groot Mosselfestijn 
 

Waar:  Kwartier de Hemtinne 

 Hertogstraat, 184 3001 te Heverlee (Leuven) 

Tijd: vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur 

Prijs: We houden de prijs van 2014 ondanks de meer kost van de mosselen 

 18 Euro voor Mosselen en friet 

 10 Euro voor Koniginghapje en friet 

 

4.1.2. 14 november Jaarlijks Korpsmaal   

 

Waar: Salons Kesseldal 

 Wilselsesteenweg, 268 

 3010 – Kessel-lo 

 016 355343 

Tijd: 18. Receptie 

 19. Diner 

Prijs: Nog niet in ons bezit. 

Om de prijs aanvaarbaar te maken is er een tussenkomst van onze 

penningmeester voor de leden 

Groepsfoto van de deelnemers aan de grensoverschrijdende contacten 
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4.1.3 32
ste

 Red and Black Dragon Mars 

22 November 2015 
 

Waar:  Vertrek in het Kwartier de Hemptinne Blok R (Bar All Ranks) 

Hertogstraat 184 3001 Heverlee (Leuven) 

Tijd: Vanaf 07.00 uur 

 Laatste start voor de 6Km 16.00 uur 

 Laatste aankomst voorzien om 17.30 uur 

 Einde opruiming van de zaal 19.00 uur 
 

Dit jaar krijgen wij de steun van de Kon Harmonie van Blanden, 

die neemt het controle punt in Blanden over 

Ook voor de startplaats hebben wij helpers nodig. 

Gelieve contact op te nemen met Frans Claes of Herman Breurs 

4.2 Door andere regionale. 
 

4.2.1. Reg Brabant ( 

  6 september “Plaine Sapin” 

  1 november “Domburg” samen met Reg Antwerpen 

4.2.2 Reg Antwerpen (0478/564219) voor inlichtingen 

22 augustus « Fietstocht en BBQ » 

5 september 45 jaar bestaan van de Regionale Antwerpen 

 10 uur Hulde aan het monument 

 12.30 uur Feest 

4.2.3. Reg Ath 

11 oktober 2015 Marche Athnacarry Mars 5-10-20 Km 

Vertrek :  Ancienne Maison Communale 

 Place de Meslin l’Eveque  ATH 

 Info. 060473/280805 of http;//www.athnacarry.net  

4.2.3. K.T.S.A.  

29 augustus Remember Day 

Van 10.00 uur op de Citadel 
 

4.3 Door U.NP. Rijsel voor meer info bij Roger Robert PR(zie bestuur) 
 

4.3.1. 23 augustus B.B.Q. en vissen 

4.3.2. 20 september Saint Michel te Lille (FR) 

4.3.3 27 september Saint Michel te Parijs 
 

4.4 Door de Nationale 
 

4.4.2 17 september Tweede klimdag te TrgCe Cdo Marche les Dames 

4.4.3 18 september eerste alternatieve sprongdag te TrgCePara Schaffen 

4.4.4 02 oktober tweede alternatieve sprongdag 

4.4.5 09 oktober Sint Michael te Brussel 
 

4.5 Memorial Day bij het 3de Bn Parachutisten 
 

Op 8 oktober Memorial Day; Herdenking van de eerste 

operationele sprong in 1960 door het 3
de

 Bn Parachutisten 16 

Detachement 1
ste

 Cie, 2
de

  Cie en Staf Cie op Kindu, Kikwit en 

Operatie Kasongo  ( Contactpersoon Chris VANDEPUT ) 
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5. Familiaal nieuws. 
 

Wij hebben de droeve plicht het overlijden te melden van onze sympathisant Bob RUYSCHAERT 

Weduwnaar van Mevrouw Gigi Warmoes 

Bob was zeer actie in onze vriendenkring en een goed raadgever. 

Geboren te Brugge op 3à september 1941 en overleden in het UZ Leuven op 24 juni 2015 

Bob tot ziens. Wij zullen u missen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij hebben de droeve plicht het overlijden te melden van ons lid Etienne COOREVITS. 

Echtgenoot van Anne Destin 

Etienne was Para-commando Klas 1961 

Nam deel aan vredesmissies in Ruanda en Urundi 

Geboren te Meerbeek op 14 februari en overleden te Leuven op 17 juli 2015 

 

Door een samenloop van omstandigheden, wij waren in Engeland voor de AFD, konden wij 

niet aanwezig zijn om de uitvaart. Onze excuses daarvoor 

 

Langs deze weg biedt het bestuur en de leden van onze regionale ons medeleven uit, bij het 

zware verlies van echtgenoot, vader en grootvader aan 

Rouwadres: Dr. Dewalsplein 6, 3070  Kortenberg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 ZATERDAG 17 OKTOBER 2015 

 

Informatie? Blz. 32 art 4.1.1. 

Inschrijving & Betaling! 
 

- ofwel storten op rekening 001-0893799-20 van ANPCV Leuven met de vermelding aantal 

pers mosselen en/of aantal pers Koninginnehapje + merk wagen met nummerplaat. 

- ofwel bij iemand van het bestuur. 

Wij dienen ons te houden aan de militaire veiligheidsvoorschriften dus 
Inschrijven op voorhand verplicht, anders krijg je geen toegang tot het kwartier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wens het tijdschrift onder 
 

O Papiervorm dus per post O Email in PDF  O Website te ontvangen 
 

Naam en gegevens 
 

Naam 

Adres 
 

E-mailadres. 
 

Uw email wordt door ons enkel gebruikt om inlichtingen en/of activiteiten uitsluiten door 

onze regionale uitgevoerd door te mailen. Stuurt dit per post of email naar onze secretaris 


