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1. Het bestuur. 
 

Erevoorzitter & redactie:  

Chris. Vandeput e-mail: vandeputchris@gmail.com 

Bergenstraat, 58  

3020 – Herent 

GSM: 0476676285 

 

Voorzitter & PR 

Robert Roger e-mail: esr@skynet.be 

Biezebeemden, 6 

3272 - Scherpenheuvel 

- GSM: 0475582532 

 

Secretaris & 2de Vaandeldrager & Soc. 

Boetiek e-mail:jozef.aerts1@pandora.be 

Jos AERTS 

Gijzelaarsstraat, 32 

3000 – LEUVEN 

GSM: 0498838043 

 

Penningmeester: 

Dominique DE GEEST (Dompi) e-mail : dompimarleen@hotmail.com 

Franz Schollaertstraat, 2 

3010 _ KESSEL-LO (Leuven) 

GSM: 0499315652  

  

Logistiek:  

 

 

 

 

 

  

Schoot verantwoordelijke & POC S2: 

Johnny Willems email: willejohn@hotmail.com 

Vijfbunderstraat, 6 

3001 – Leuven 

GSM: 0476/483281  

  

Marssectie: 

Herman Bruers e-mail: bruersherman@gmail.com 

Wittevrouwestraat, 74 

3020 – Herent 

GSM: 0493/198435  

 

   Webmaster 

 Inge Peeters  e-mail: anpcvleuven@gmail.com 

 

 

Vaandeldrager 1: 

Filip Thiebaut.  e-mail: filip.thiebaut@hotmail.com 

Eversestraat, 128 

1932 – Zaventem 

GSM: 0474723233 

mailto:vandeputchris@gmail.com
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mailto:filip.thiebaut@hotmail.com
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2. Woord van de: 
 

2.1. Voorzitter; 
 

Beste Para-Commando’s, Sympathisanten en Vrienden 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Door ons te herkiezen, tonen jullie het vertrouwen 

in heel het bestuur en het werk dat zij gedurende de moeilijke periode 2021 hebben verwezenlijkt. Onze 

algemene vergadering vond plaats in een goed sfeer, iedereen was blij zijn kameraden in een goede 

gezondheid terugzien en allerlei anekdotes en avonturen van vroeger boven te halen. Dit alles vergezeld van 

een drankje(s) en snacks. Laten we de dames niet vergeten die tot het einde van algemene vergadering 

moesten wachten om ons te vervoegen. Ze konden eveneens genieten van de drankjes en de snacks klaar 

gemaakt door Lieve en Marleen. Ik wil hier de hele crew bedanken voor de organisatie van de algemene 

vergadering. 

Weet dat Jos (secretaris) Dompi (Penningmeester) ikzelf (voorzitter) en zonder Chris onze erevoorzitter te 

vergeten ons best doen om de geest en de tradities van Para-commando’s te behouden en te verspreiden, 

zowel in het groen als in het rood, we blijven één familie. 

Ik vraag even jullie aandacht, voor onze kameraden die in Kigali, op 7 april 1994 op laffe wijze zijn 

vermoord, nu 28 jaar geleden. 

We kunnen ook deze verachtelijke invasie van Oekraïne door Rusland ook niet voorbij laten gaan zonder 

erover te praten of op zijn minst een gedachte te hebben voor deze moedige Oekraïnse soldaten die vechten 

en sterven voor hun vaderland. 

Belangrijke informatie, voor al diegenen die hun commandobrevet nog nooit hebben ontvangen of verloren 

en deze willen ontvang (onder voorbehoud) neem contact op met mij of de secretaris. (Via email aub) 

 

Keep safe. Who Dares Win, United We Conquer, Never Surrender 

Roger Robert (Rob) - Voorzitter ANPCV Leuven 
 

2.2. Secretaris. 
 

Verslag algemene vergadering van 25/03/2022 

De voorzitter opende de algemene vergadering om 19.00 uur met een welkom woord er 

waren op dat ogenblik 16 leden aanwezig. Na het welkomstwoord werd een minuut stilte 

gehouden voor onze overleden leden, waarna de voorzitter het woord gaf aan de secretaris 

 

Verslag 2020-2021 

Door coronavirus werden in het jaar 2020 alle activiteiten opgeschort met de woorden “blijf in U kot”. 

Er was dus geen algemene vergadering. Na eindelijk terug uit ons kot te mogen komen, hebben wij in 2021 

onze activiteiten terug opgestart zowel onze BBQ, mosselfestijn als ons korpsmaal terug ingericht en met 

succes. Onze mars echter is niet kunnen doorgaan door verschillende omstandigheden, zijnde problemen met 

een controlepost, personeel dat afhaakte door het coronavirus. 

Van het Stadsbestuur kregen wij de toelating om de plechtigheid Lt. Charles Mathijs te latendoorgaan maar 

met een beperkte groep en zonder receptie het stadsbestuur was vertegenwoordigd door De Heer Schepen 

Van Sina er werden ook een poppie krans neergelegd in naam van Belgian SAS Vriendenkring. 

Op alle Plechtigheden die mochten doorgaan was ons vaandel aanwezig. 

Spijtig mochten wij in Groot-Brittannië nog niet binnen en aldus werd de reis ook afgelast. Daar er geen 

algemene vergadering in de twee vorige jaren is doorgegaan heeft het bestuur zijn werk verder gezet tot op 

heden. Dit Jaar is er terug de mogelijkheid tot verkiezingen van het bestuur, er werd in het vorig schrijven 

gevraagd degene die zich willen kandidaat stellen voor een bestuursfunctie het moesten laten weten voor 15 

januari 2022 tot op heden is er geen kandidatuur binnen gekomen. 

De secretaris 

 

Na het verslag werd het woord gegeven aan de Penningmeester die een overzicht gaf van de kastoestand. Die 

een positieve balans blijft houden. Er werd aan de aanwezige leden gevraagde verslagen van secretaris als 

penningmeester goed te keuren. Dit gebeurde met éénparigheid van stemmen. 

 

Verkiezingen voor een nieuw bestuur, daar er geen kandidaten zich hebben gemeld voor een bestuursfunctie 

werd het huidig bestuur herkozen door handgeklap. 

Daarna werd de algemene vergadering besloten. 
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Opening van de gewone vergadering 

De voorzitter verwelkomde ons lid Stefan Stienlet die zijn laatste boek kwam voorstellen. Dit 

boek kon worden aangekocht, wat door vele leden dan ook werd gedaan. 

Hierna werden de dames uitgenodigd om samen een hapje en een drankje te nemen. Dat door Iedereen werd 

gesmaakt. Om 22.30 werd de zaal opgeruimd en gesloten. 

De secretaris 

 

Paracommando groeten 

Jos 

2.3. Penningmeester. 
 

Beste Leden,  

De balans van 2021 is opgemaakt, gecontroleerd, goedgekeurd door de rekenkundigen en opgestuurd naar 

NATIONALE. Ondanks de Corona jaren, kunnen we toch spreken van een gezonde kas. Wie inzage in de 

boekhouding wil, mag me daarvoor altijd bellen of mailen. (Ben wel gewoon van te bellen, vraag dit maar 

eens aan ons bestuur). 

BEDANKT: Aan al onze SPONSERS, ook in moeilijke tijden hebben ze ons blijven steunen.  

BEDANKT: Alle leden voor jullie Lidgeld te betalen.  

BEDANKT: Alle leden die iets meer Lidgeld betaald hebben, als steun voor onze kas.  

BEDANKT: Alle werkers op onze activiteiten, in het bijzonder, onze DAMES, geen dames, serieus 

probleem denk ik.  

BEDANKT: Aan onze buitenstaanders die gratis komen helpen.  

BEDANKT: Aan de Chiro voor de hulp, die we uiteraard vergoeden. Die doen het voor een goed doel. Zij 

geven hun welverdiende centjes af, voor ouders die Chiro kamp niet kunnen betalen voor hun kinderen.  

BEDANKT: Ben nu al 5 jaar Penningmeester, overgenomen van Willy, die dat jaren prachtig gedaan heeft. 

Heb altijd gezegd, met geld werken is iets delicaat. Wou dit absoluut niet alleen doen. (Ik kan ook fouten 

maken). Daarom wil ik onze secretaris, Joe bedanken voor de hulp en het mee nakijken van de boekhouding. 

BEDANKT: Aan allen die ik vergeten ben  

Tot op onze BBQ  

Dompi 

 

2.4 Redactie. 

 

Tot mijn grote spijt moet ik wegens gezinsproblemen, eind 2022, mijn ontslag geven als redacteur. Soms 

moet een mens beslissingen nemen die hijzelf niet graag neemt, maar het wordt me te zwaar. Het is ook de 

reden dat dit tijdschrift een maand later verschijn, waarvoor mijn excuses. Ik hoop dat er een opvolger komt 

die het maken van ons tijdschrift zal overnemen; 

Bedankt voor jullie steun, het gaat jullie goed. 

 

Chris VANDEPUT 

Redacteur en erevoorzitter 

 

3. Wat voorbij is. 
 

3.1. Maandelijkse vergaderingen. 

 

Op de agenda. 

Het op punt stellen van de komende activiteiten zoals, B.B.Q., 

Mosselfeest. 

Aankoop van nieuw materiaal. 

Onze deelnamen aan de Airborn Day in Portsmouth. 

Deelnemers verwittigen dat zij een reispas moeten hebben, 

corona certificaat. 

Toestand van het leden aantal. Leden die nog betaald hebben 

aanschrijven enz.… 

Met andere woorden, alles doen wat moet gebeuren om een 

gezonde en bloeiende vereniging te hebben.  
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3.2. Maandelijks schietbeurten. 

De normale schietbeurten op de eerste maandag van de maand hernemen. Corona regels zijn echter nog 

steeds van toepassing (mondmasker op schietstand en verplaatsingen). 

 2 mei 

 6 juni 

 4 juli 

 5 september 

 3 oktober 

 7 december 

De dagen boven vermeld werden onder voorbehoud voorzien voor sectie van onze vriendenkring, in de 

schietstand van de “Grizzy’s gelegen Burdasteenweg 9 te 1830 te Machelen. 

Deze hebben plaats van 19.00 tot 22.00 uur. 

Voor verdere inlichtingen raadpleeg de site van GRIZZLY’s 

Range officer - Johnny Willems 

 

Niet alleen gaan wij de eerste maandag van de maand schieten, maar vooraleer onze schiet resultaten te 

bespreken in de gezellige bar, moet er eerst opgekuist worden. Voor sommigen een bijverdienste door de 

hulzen, liefst koperen, om te rapen, om later te herladen of gewoon om bij de ijzermarchand te verkopen als 

koper. Men wordt er niet rijk van, maar opgeruimd staat netjes. 

 
 

3.3. Herdenking Lt. Charles Mathijd 
Foto’s Jacques Grauls en Johnny Willems 

 

Op 12 maart had de jaarlijkse herdenking plaats van het overlijden van SAS Lt. Charles Mathijs. 

 

Deze herdenking genoot dit jaar de belangstelling van: 

Voor de stad Leuven. Schepen dh Dirk VANSINA 

Voor het Provincie Commando. 

Kapitein Commandant Luc WINDEY 

Voor de Koninklijke Reserve 

OnderOfficieren van Leuven, AdjMaj 

(Res) Thierry LAUWEREINS 

Voor de Koninklijke Reservisten 

Vlaams Brabant: Kapitein-Commandant 

(Res) Guy SCHEPERS. 

Voor de S.A.S. dh Fred 

VANHAEZENDONCK 

Voor de E.V.V.V.L.O. dh. Voorzitter 

Robert UYTEBROECK 

Voor A.N.P.C.V. GENT 5personen 

Voor A.N.PC.V. Waasland. 

Verder afgevaardigden van/ 

- Oud-strijders Vissenaken 

- N.K.B. Leuven 

- N.K.B. Tienen 

- Patriottische Vereniging 

Tienen 

- Breendonk 

 

En verschillende vaandeldragers uit 

vaderlandslievende verenigingen.  
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Toespraak door Voorzitter Roger ROBERT: 

Geachte heer Dirk VANSINA vertegenwoordiger van de stad Leuven 

Kapitein Commandant Luc WINDEY vertegenwoordiger van het Provincie commando Vlaams-

Brabant 

Dames en heren,  

In uw graad en hoedanigheid, geachte vaandeldragers ik heet jullie welkom op deze plechtige 

herdenking van Luitenant Charles Mathijs, 

 

 

 

Wie was Charles Mathijs? 

Charles was iemand die in deze omgeving zijn jeugd doorbracht, hij moet op jongen leeftijd gaan 

werken om zijn familie bij te staan. Maar Charles had meer capaciteiten, zijn nonkel neemt hem 

onder zijn vleugels en stuurt hem naar een college in Brussel. 

Spijtig genoeg stond de invasie 

van de 2de Wereldoorlog aan 

de deur en Charles moest 

vluchten. Door België, dan 

door Frankrijk, om in Groot-

Brittannië te eindigen. 

Charles Mathijs was 

vrijwilliger van het eerste uur 

bij de Belgische 

Landstrijdkrachten in de U.K. 

Hij nam dienst bij de 

parachutisteneenheid. Hij 

behaalde schitterende 

resultaten in het 

opleidingscentrum voor officieren (Officier Cadet Training Unit) waar hij zich als een ideale chef 

deed kennen en die veel aandacht schonk voor zijn manschappen. 

In Juni 1944 werd hij voor het eerst met een gevechtsgroep achter de Duitse linies in Frankrijk 

geparachuteerd om de operaties van de terugtrekkende Duitsers te verstoren. 

Vervolgens werd Charles ter beschikking gesteld van de Britse Intelligence School n°9 Western 

European Area.  Hij werkte mee om meer dan 300 ontsnapte Vliegeniers terug te brengen naar de 

eigen linies. 

Op 1 September 1944 werd hij een 

tweede keer in vijandelijk gebied 

geparachuteerd, deze keer in de 

Belgische Ardennen. In de periode 

december 1944 – januari 1945 nam hij 

deel aan de slag om de Ardennen. 

Charles Mathijs heeft vooral veel energie 

gewijd aan de opleiding van jonge 

rekruten. Het is tijdens een militair 

maneuver ten noorden van Leopoldsburg, 

dat hij op 4 maart 1945 sneuvelde, 

getroffen door een afketsend projectiel. 
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They went with songs tot he battle they are 

young 

Straight of limb, true of eyes, steady and 

aglow 

They were staunch tot he end against odds 

uncounted 

They fell with their face tot he foe 

Theys hall grow not old, as wethat are left 

grow old 

Age shall not weary them, nor the years 

condemn 

At the going down of the sun and in the 

morning 

We will remember them. 

 

Na de bloemenhulde en het spelen van de ‘Last Post’ werd de verplaatsing gemaakt naar de 

stadsbegraafplaats waar Lt. Charles Mathijs begraven ligt. 

 

Daar werd door onze voorzitter het gebed van de parachutisten voorgedragen. 

 

Heer, schenk me wat nog overblijft. 

Geef me, wat anders nooit gevraagd wordt. 

Ik vraag U geen stilte noch gemoedsrust. 

Noch voor de ziel, noch voor het lichaam. 

Geen rijkdom of welslagen. 

Neen, zelf geen gezondheid. 

Want dat alles Heer, 

Heeft men U al zo vaak gevraagd. 

Dat Gij het niet meer zou bezitten. 

Heer, geef me dat wat gij nog overhebt. 

Geef me dat, wat voor anderen te min is; 

Het onveilige, het rusteloze. 

Geef me de storm, de kracht te strijden. 

Schenk me dit alles voor eeuwig, Heer 

Zodat ik zeker ben steeds te bezitten. 

Want niet altijd zal ik de moed hebben U dit te vragen 

Geef me Heer, wat nog overblijft. 

Geef me dat wat de anderen niet willen. 

Maar schenk me ook de moed, sterkte en geloof. 
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Na de plechtigheid, werd er een drink 

aangeboden aan de aanwezigen in Cafe van 

Het Abdij van Park. 

 

Als herdenking werden verschillende 

aanwezigen getrakteerd op een P.V. van 

onze actieve politiemensen van Leuven. 

Wegens gebrek aan parkeerplaatsen, had het 

merendeel een plaatsje gevonden, niet 

storend voor voetganders, fietsers e.a. 

Waar is de tijd dat de agenten vriendelijk de 

mensen kwamen verwittigen dat zij verkeerd 

geparkeerd staan het best een andere plaats moeten zoeken. Nu bij het weg rijden stonden ze 100 

meter verder al lachend van hun prestaties te genieten. 

Maar ja wet is wet hé. 

 

3.4. Algemene vergadering U.N.P. Section 591. 

 

Een aantal leden van onze kring namen deel aan de Algemene Vergadering bij onze Franse vrienden van de 

Section 591 te Rijsel. 

 

Zoals alle algemene vergaderingen verliep deze 

normaal. Speech van de voorzitter, waarin de 

aanwezigen en vooral de Belgen bedankte van hun 

aanwezigheid. Herdenking van de overleden leden. 

Nu dat de coronacrisis over is zullen de activiteiten 

hernomen worden. 

Een belangrijk punt is dat er een verbroedering op 

hun programma staat met onze Engelse vrienden uit 

Portsmouth. We mogen wel een pluim op ons 

Belgisch hoedje steken. Want het is dankzij ons dat 

dit contact verwezenlijk is. Namelijk, onze regionale 

Leuven nodigt zowel de Fransen para’s uit Lille als 

de Engelse Para’s uit Portsmouth uit op het jaarlijkse St. Michielfeest te Brussel. Het is dan ook daar dat de 

contacten ontstaan zijn. Ik val misschien in herhaling, maar waarom zouden wij ons moeten opsluiten in ons 

klein landje, het is och arme een zakdoek groot. Onze regionale Leuven, en anderen zoals, Menen, Mons, 

Mouscron, Arlon e.a.  hebben getracht om contacten te leggen met andere landen. (Nvdr) 

Marie-Pierre als penningmeester en dienstdoende secretaris gaf meer uitleg over het aantal leden, die stabiel 

blijft en de gezonde financiële kas. 

Na de vergadering gingen de meesten eten bij een chinees. Buffet ‘à Volonté. Buikje vol en met een nuchtere 

chauffeur terug naar huis. 
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 Section LILLE 591 
 

3.5. Onze jaarlijkse A.V. 

 

 

De toespraak van de voorzitter vinden jullie bij het 

woord van de voorzitter’ 

 

Ook de secretaris en penningmeester lazen hun 

verslagen voor. Hieruit bleek wat het aantal leden 

betreft, stabiel bleef en onze kas, dankzij de inzet 

van onze leden bij onze verschillende activiteiten, 

gezond is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onze aandachtige luisteraars 
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Na het officiële gedeelte, werden de partners 

uitgenodigd voor een gezellig praatje met 

een hapje, klaar gemaakt door Lieve en 

Marleen waarvoor onze dank, en een tapje 

Philippe Stienlet maakte van de gelegenheid gebruik om zijn boek “HUMOR IN ROOD EN 

GROEN” te ondertekenen met voor ieder een kleine intentie. Het is een prachtig boek met veel 

anekdotes en waar gebeurde verhalen. Een aanrader. Nog altijd te bekomen door 38 Euro + 5,70 

euro postkost over te schrijven op rekeningnummer BE15 9731 4873 9430. Vergeet niet uw naam 

en voornaam, uw volledig adres en de voorkeur van taal te vermelden Met ref: Para-commando 

Onze dames 
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Onze fotograaf van dienst Johnny  
Onze tooghangers 
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3.6. Herdenking 10 Paracommando’s vermoord te Kigali. 

 

7 April is de jaarlijkse herdenkingsdag van onze militairen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 

tijdens operaties zijn gesneuveld. 

Wij brengen hulde aan de 252 Belgische soldaten die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. 

 

Deze datum van 7 april, werd gekozen omdat op deze dag in 1994, in Kigali (Rwanda), 10 Belgische 

militairen van het 2de Bataljon Commando uit Flawinne werden vermoord. 

 

3.7. Ontvangst op het Provincie Commando. 

 

Corona speelde een rol toen het Provincie Commando zijn receptie wou houden, dus dit gebeurde op 20 april 

2022. 

De Provincie Commandant Danny VANDENBERK ir Kolonel vlieger SBH gaf ter die gelegenheid een 

voorstelling van het Provinciecommando, zijn taken en Activiteiten. Maar eerst iets over hemzelf. 

Voor hij deze taak aanvaarde heeft hij een lange weg afgelegd. 

Als 18-jarige maakte hij deel uit van de 140 POL aan de KMS. 

In 1991 naar de logistieke school te Heverlee en Doornik. 

1992 – 1993 Pilot training (Al 11) EVS, Licht vliegwezen. 

1993 – 1995 Maint Off bij het 16Esc Licht vliegwezen Duitsland. 

1995 – 1998 Project Offr – Evere GSP-AéMob Staf Landmacht. 

1998 – 2000 Tech Office + Bierset WASO GpLtAvn. 

2000 – 2001 Staff College 2de cyclus in het KHID. 

2001 – 2003 JSHP  in Evere MRSys-A. 

2003 – 2004 NPC A400M in Evere MRSys-A. 

2004 – 2005 Staff College 3de cyclus in het KHID. 

2005 – 2011 Program manager NH90 in Evere MRSys-A. 

2011 – 2014 OSN (Comd FGp) te Beauvechain. 

2014 – 2017 MA + Synth Offr ACC in Evere COA. 

2017 – 2020 Base Comander te Beauvechain 1 Wing 

2018 – 2019 Hogere studies Veiligheid en Defensie in het KHID. 

2020 - ……  Mil Comdt Provincie Vlaams Brabant 

 

Het Provincie commando bestaat uit 2 Offr/ 3 OOffr: 3 Vrijwilligers. 

 Provinciecommandant:   Kol Vl SBH Vandenberk, ir. 

 Offr Adjunct:    Cdt Windey. 

 Tasking Ops/ Veiliheid   AdjtChef De Koninck. 

 RSM -HR.    AdjtMaj Doomen. 

 Korpskorporaal Ops/ICS chauffeur: 1KplChef Geleyns. 

 Bediende HR/Srt Chauffeur:  1KplChef Cortvrient. 

 MR – AsPrev:    Adj Premereur. 

 Bediende MR:    1KplChef Peetermans. 

+ 16reservisten (OT = 17 reservisten) 

 

Wat zijn de taken van het Provinciecommando/ 

Kunnen we verdelen in Operationeel, Territoriaal en Vertegenwoordiger van Defensie. 

 

- Onder Operationeel hebben we 

o Raadgever aan de Gouverneur (Federale noodplanning). 

o Homeland Operations (Host Nation Support en Hulp aan de Natie). 

o Coördinatie Mil operaties en Training. (Maneuveraanvragen). 

- Territoriaal. 

o Territoriaal commando. 

o Prestaties voor derden. 

o Beheer verlaten kwartieren. 
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o Basisoverlegcomité. 

- Vertegenwoordiger van Defensie; 

o Business networking. 

o Vertegenwoordiger Defensie tijdens PR & sociale activiteiten en plechtigheden. 

o Woordvoeder Defensie t.o.v. lokale pers. 

o Steun aan erkende vaderlandslievende verenigingen. 

 

Activiteitenkalender2022. 

 

- 21 juli 2022 Te Deum. 

- 22 Sep 2022 Herdenkingsplechtigheid Veltem-Beisem. 

- 26 Okt 2022 Benefietconcert. 

- 15 Nov 2022 Te Deum. 

Uitnodigingen worden opgestuurd naar de voorzitter/secretaris. Zij verspreiden deze 

onder de leden en geven feedback aan de RSM. 

 

Ziedaar een mooi overzicht van het doel van een Provinciecommando. 

 

3.8. Zuurkool bij de regionale Brabant 

 

Corona was de oorzaak dat wij tot 30 april moesten wachten voor onze jaarlijkse zuurkool of steak dag Drie 

maanden later namen wij met twaalf personen deel aan de jaarlijkse zuurkool- of steak dag. Met de regionale 

Brabant hebben wij een speciale band. Wij zijn namelijk verbroederd. Het is dus normaal dat wij ze steunen 

met onze aanwezigheid.  

Met 12 waren wij. Op de foto’s ontbreken Roger en Magda, omdat de fotograaf van dienst Dominique en 

Marleen dringend een andere afspraak hadden. 

In zijn welkomstwoord, bedankte de voorzitter de deelnemers en vooral de Leuvense delegatie (12pers) voor 

hun aanwezigheid.  Verder weide hij uit over hun programma, met name hun aanwezigheid op de Open Deur 

te M.L.D. Dat zij de enige zijn die een stand zullen hebben op deze activiteit. 
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3.9. Herdenking te Kortrijk 
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3.10 Herdenking Kolonel Blondeel te Diest 
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3.11 Open door te MLD en Wartet. 
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3.12. MEMORIAL DAY bij het 3de Bn Parachutisten te Tielen 
 

Na een onderbreking van 2 jaar, was het ogenblik gekomen 

van onze vrienden terug te zien op de Memorial Day.  De 

Memorial Day, vroeger de ‘Korea Dag’, roep de 

herinneringen op van de strijd van onze Belgische 

vrijwilligers die werden ingezet om Zuid-Korea van het 

Communistisch Noorden te bevrijden. 

Op 25 juni 1950 vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-

Korea binnen. Daarop besloot de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties bij Resolutie 84 tot militaire steun aan 

Zuid-Korea. Uiteindelijk bestond die steun uit een 

troepenmacht waaraan naast troepen van de Verenigde 

Staten nog vijftien landen deelnamen: Australië, België, Canada, Colombia, Filipijnen, Ethiopië, Frankrijk, 

Griekenland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zuid-

Afrika. Alle troepen kwamen onder leiding van de Verenigde Staten te staan. De Amerikaanse generaal 

Douglas MacArthur werd benoemd tot opperbevelhebber.  

 

Na enkele dagen werd de Zuid-Koreaanse 

hoofdstad Seoel bezet en begin september 1950 

was 90% van Zuid-Korea in handen van 

Noordelijke troepen. Alleen een klein gebied 

rondom Busan hield nog stand. Bijna waren de 

Zuid-Koreanen en de te hulp schietende 

Amerikanen op de knieën gedwongen, vooral 

omdat zowel de Zuid-Koreanen als de Amerikanen 

onvoldoende getraind waren, het moreel zeer laag 

was en de leiding vaak ernstig tekortschoot.  

Mede dankzij het feit dat de Noord-Koreanen zeer 

zware verliezen hadden geleden tijdens hun 

opmars en de bevoorradingsroutes voor hen steeds 

langer waren geworden, bloedde het offensief van de Noord-Koreanen echter langzaam dood. Daarnaast 

kwamen er steeds meer versterkingen aan voor de Amerikanen en Zuid-Koreanen in de vorm van nieuwe 

Amerikaanse divisies en eenheden van andere landen van de Verenigde Naties. Met behulp van een tactisch 

hoogstandje (de amfibische landing bij Incheon, ver achter de Noord-Koreaanse linies) en het nodige geluk 

slaagde bevelhebber MacArthur erin de Noord-Koreanen terug te dringen tot aan de grenzen van China.  

 

Op dat moment intervenieerde de Volksrepubliek China, onder andere vanwege de vermeende dreiging van 

kapitalistische legereenheden aan haar grenzen en het feit dat de Verenigde Staten openlijk steun verleenden 

aan de nationalistische Chinezen op het eiland Formosa (het huidige Taiwan), onder leiding van Chiang Kai-

shek. De VS zette de 7e vloot in ter bescherming van Formosa. De aanvallende Chinezen drongen de 

Westerse coalitie terug. Opnieuw viel Seoel in communistische handen. Op 11 april 1951 werd Douglas 

MacArthur ontheven van zijn functie als 

bevelhebber over de VN-troepen in Korea. 

Reden was dat hij controversiële verklaringen 

had afgelegd over een mogelijke uitbreiding van 

de oorlog tot in China, en over mogelijk gebruik 

van kernwapens (omdat men een nucleaire 

oorlog vreesde).  

In de periode die volgde sleepte de oorlog zich 

voort, waarin successen en tegenslagen voor 

beide partijen elkaar afwisselden. Medio 1951 

werden er pogingen gedaan 

vredesonderhandelingen te beginnen. Daarmee 

kon op 10 juli 1951 in Kaesong worden 

begonnen. De onderhandelingen sukkelden 

maandenlang voort en werden herhaalde malen 

gestaakt. Een groot struikelblok was de uitwisseling van krijgsgevangenen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_84_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seoel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Busan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibisch_transportschip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Incheon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1951
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaesong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsgevangene
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Om de Noord-Koreaanse leiders onder druk te zetten onderwierpen de Amerikanen in de laatste twee jaar 

van de oorlog Noord-Korea aan een genadeloos bombardement met napalm. Daarbij kwamen ongeveer 

500.000 mensen om het leven.  

Pas na de dood van Sovjetleider Stalin in maart 1953 werd er weer vooruitgang geboekt en op 27 juli 1953 

kon er te Panmunjeom een staakt-het-vuren worden afgekondigd 

 

Op deze jaarlijkse Memorial Day wordt ook de eerste 

naoorlogse operationele sprongen van het 3de Bn Para 

herdacht en hun interventies in ex Belgisch Longo. 

 Deze hadden plaats op Kindu (OPS 2Cie), Kikwit 

(OPS 1Cie), en Kasongo (2Cie). 

Op initiatief van Chris Vandeput, in 1960 Sgt en 

sectie overste in het 1ste peloton (Pel Cdt Ajd. KRO 

Jonhny Vanstipthout), had hij een reünie van de 

anciens van het 16Detachement 2Cie voorzien in 

Diest, onze eerste thuisbasis. Dit viel heel goed mee 

en hij maakte al plannen voor een ander bezoek. 

Bijgestaan door Leo Van Dyck eveneens Sgt en 

sectieoverste in het 2 Pel (Pel. Cdt lt. De Maere 

d’Artrygke), werd voor Schaffen gekozen. Zowel in 

Diest als in Schaffen werden mooie herinneringen 

naar boven gehaald. Hier hadden wij ook de eer en 

het genoegen van onze in 1960 Cie commandant te 

mogen verwelkomen, Generaal Toon Everaert. Na 

Diest en het TrgCePara kon een bezoek aan het 3de 

Bn Para niet uitgesteld worden. 

Het 3de Bn ParaCommando was onze tweede moeder 

basis. Bij het vertrek met de Kamina naar Belgisch Kongo moesten wij het mutskenteken van 1 Para 

vervangen door het Korea kenteken. In tegenstelg met de vorige detachementen mochten wij onze wijnrode 

muts behouden in plaats van de bruine Korea muts te dragen. Het is bij dit bezoek dat ons detachement in 

sprake kwam en deze deelnemers diegenen waren die de operationele sprong uitgevoerd hadden op Kindu. 

Het was het begin van een mooie samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Napalm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panmunjeom
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4. Toekomstige activiteiten en nieuws. 
 

4.1. Regionale Leuven. 

4.1.1. Maandelijkse schietbeurten gaan door op: 
 

2 Mei/ 6 juni/ 4 juli en 1 augustus??, 5 sept. 

De dagen boven vermeld werden onder voorbehoud voorzien voor sectie van onze vriendenkring, in 

de schietstand van de “Grizzy’s gelegen Burdasteenweg 9 te 1830 te Machelen. 

Deze hebben plaats van 19;00 tot 22.00 uur. 
 

4.1.2. 4 Juni Jaarlijkse B.B.Q. Reeds meer dan 100 inschrijvingen 

 

4.1.3. 23 – 26 Juni. Deelname aan de Parachute Regiment Association Day te Portsmouth UK en Aldershot. 

  Programma : 

 Vertrek 

Donderdag. 23 juni Vertrek om +/- 04.30 uur RV. Bergenstraat 58 3020-Herent 

 Herent – Loon sur Plage (Ferry Duinkerke) 205Km 

 Wij nemen de Ferry in Duinkerke (Fr) met vertrek om 08.00uur 

  Aankomst te Dover te 09.00 uur. Plaatselijke tijd. 

Via de A2/A20-M20-M26-A3-A31 naar Aldershot en Farnham GU97DR  

175km Hotel The Bishops Tabel West Street 27. ( Aankomst +/- 11.00 uur 

Lunch en programma (nog af te spreken met de Branches van Aldershot en 

Portsmouth) 

 Herdenkingsplechtigheid “Falklan Eilanden”. 

 Vertrek naar Portsmouth 65 Km Hangt van het programma af. 

 Avondeten in hotel of bij één van de vele restaurantjes. 

Vrijdag 09.00hr Vertrek naar Portsmouth 65Km  

 Bezoek aan het vernieuwd Royal Marines Museum e.a; 

 Vrije dag. 

 Omkleden. Waar? Nog in beraad 

 19.00hr Diner met de leden van de Branch Portsmouth en Aldershot. 

 Drink van de vriendschap in de bar van het Royal Maritiem Club hotel 

 Terug naar Farnham. 

Zaterdag Parachute Regimental Day 

 Vertrek uit hotel 08.30 uur 

 Deelname aan de parade en gezellig samenzijn 

19.00 Avondmaal in Bistrot Rouge met het bestuur van de Aldershot 

Branch. 

Zondag Vertrek uit hotel 09.00 uur 

 Ferry in Dover 175 Km 

 Ferry 13.00 uur 

 Lunch aan boord of in de docks 

 Aankomst te Duinkerke 16.00 uur plaatselijke tijd 

 Aankomst te Herent +/- 19.00 uur 

 

4.1.4. 16 JULI Cenotaph te Lonodon.  

4.1.5. 21 JULI Nationale feestdag te Luven en Brussel 

4.1.6. 8 Oktober Ons Jaarlijks Mosselfestijn Uitnodigingen later in ons tijdschrift. 

4.1.7. 4 November Jaarlijks Korpsmaaltijd Uitnodigingen worden opgestuurd 

4.1.8.. 19 November “RED & BLACK DRAGON MARCH. Noteer alvast deze datums. 
 

4.2. Regionale Antwerpen. 
 

 4.2.1. Zaterdag 20 augustus fietstocht + B.B.Q. . 

 4.2.2 Zaterdag 3 september bevrijdingsfeesten Antwerpen. 
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4.3. Regionale Menen. 
 

Zaterdag 18 juni om 11.00 uur  

 Plechtigheid Sluizen en  

 Grensoverschrijdende vergadering 

    Last Post te Ieper. 

Zaterdag 7 oktober om 17.00uur HAC kaarting. 

Zaterdag 26 november om 11.00 uur: Korpsmaaltijd. 

Vrijdeg 30 december om 18.00 uur St. Sylvester wandeling. 

 

4.4. Door de S.O.R.  
 

26 Augustus te Schaffen: OPEN DOOR op het TrgCe Para 
 

5. Nieuws van onze buitenlandse vrienden. 
5.1. U.N.P. Section 591 Lille 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering UNP-afdeling 591 Lille, had plaats in het  

« Cercle mixte de garnison - 1e verdieping - rue du Pont Neuf 59 LILLE 

9.15 uur: ontvangst, betaling van het lidgeld voor 2022 - lid: 33€ - weduwen 16,50 
 

Agenda van de vergadering 
 

10.00 uur  Opening van de vergadering, 

 Welkomstwoord van de voorzitter 

 Moreel verslag 2021 en stemming 

 Financieel verslag 2021 en stemming 

 Presentatie en verkiezing van de kandidaten voor het 

bureau 

 Voorstel en verkiezing van de secretaris en 

vlaggendrager 

 Kalender 2022 

 Diverse vragen 

Sluiting van de Algemene Vergadering 

Foto van de deelnemers voor de DLP (Debout les Paras) 
 

Maaltijd in een Aziatisch restaurant na de bijeenkomst voor 

vrijwilligers 

Het jaar 2021 eindigde droevig met het overlijden van onze vroegere secretaris Jean-Claude Bony. Zijn 

begrafenis vond plaats op 16 december in Lambersart. 

Dus, voor dit nieuwe jaar, wensen de leden van de raad van bestuur u allen voor u en uw dierbaren een 

gelukkig nieuwjaar 2022, een goede gezondheid, geluk en voldoening in al uw activiteiten en reünies met 

familie en vrienden. 

Gezien het moeilijke jaar als gevolg van Covid en de richtlijnen en de beperkingen opgelegd door de regering, 

zijn menig activiteiten uitgesteld of afgelast. 

Het aantal leden dat bij de verschillende plechtigheden en zomeractiviteiten aanwezig was, was beperkt. 

De stad Hazebrouck gaf ons geen toegang tot de visvijver voor de B.B.Q. 

Ons Saint-Michel feest moesten we annuleren wegens een te gering aantal inschrijvingen, 42 inschrijvingen 

wat niet voldoende was voor de eigenaar. Er moesten tenminste 60 deelnemers zijn, wat resulteerde in een 

verlies van 400€ voor de kas. 

De Saint-Michel in Parijs vond plaats zoals aangegeven in de DLP, we waren maar met weinigen, onze 

afdeling werd vertegenwoordigd door de voorzitter Philippe Duretête, vlaggendrager Hussein Ben Faour en 

Jean Claude Cartigny, regionaal afgevaardigde en vice-voorzitter van de afdeling. 

Met het oog op een jumelage, werden we benaderd door een groep Engelse parachutisten. 

De voorzitter is een bekende generaal, generaal-majoor Chip Chapman en een ander lid is niemand minder dan 

'Monty's' achterneef, Generaal Montgomery. 
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Na het ontslag van Xavier Mille om persoonlijke redenen en het aanstaande vertrek van René Gruelle, hebben 

we een secretaris en een vaandeldrager nodig. 
 

De voorzitter 

Philippe Duretête 

5.2. P.R.A. Pompey Branch 
 

Latest news about ABFD.   IF, it goes ahead, it is planned for the 25th of June 2022.   I expect that the 
ABFD will be Saturday 25th June, possibly the Parade on 26th June and the Dinner, maybe on 24th 
June.  However, these are not yet confirmed, but will give you something to plan to.  As and when I 
receive more details, I will let you know. 
  
Stay Safe my friend, Be Careful Kindest Regards, 

 

5.2.1 Het overlijden van Jim Knox 

 

Een held heeft ons verlaten. 

Jim Knox was jaarlijks aanwezig bij de 

Last Post ceremonie georganiseerd 

door de ANPCV MENEN. 

Hij was een veteraan van de Tweede 

Wereldoorlog en nam o.a deel aan de 

Slag bij Monte Cassino (Italië).  

We zullen je glimlach missen 

gentleman Jim.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. 50 jaar geleden dat de IRA de officiersmess van het 16e PARA Bde 

bombardeerde. 

 

De bomaanslag was een aanval door de Officiële IRA op 22 februari 1972 op de officiersmess van het 

Hoofdkwartier van het de 16 Para Bde in Aldershot en werd opgeëist als wraak voor de zogenaamde 

'Bloody Sunday gebeurtenissen een paar weken ervoor. Padre Gerry Weston (RC Padre) werd gedood en 

zes burgermedewerkers (voornamelijk vrouwelijke schoonmakers). 

 

Officieel werd IRA lid Noel Jenkinson veroordeeld en gevangengezet voor zijn aandeel in de 

bomaanslag. Ter gelegenheid van deze belangrijke gebeurtenis houdt de Aldershot PRA een speciaal 

evenement bestaande uit een Drumhead dienst (1200), onthulling van een nieuw gedenkteken op de plaats 

van de gruweldaad en een korte mars van veteranen. 

De dag wordt afgesloten met een lichte lunch (gesponsord door SODEXO) in het Garrett's Sports Club 

House 

. 

5.2.3. Activiteiten 

• 22 Feb 2022 – Monument unveiling - Aldershot Garrison Mess Bombing - Aldershot 

• 18 June 2022- 40th Anniversary OP CORPORATE - Aldershot 

• 23 July 2022 - NMA Service of Remembrance 

• 01 Aug 2022 – 80th Anniversary of The Parachute Regiment – Merville Barracks, Colchester. 

Aldershot 

19 March 1 and 2 PARA Reunions Blackpool 

6-7 May 3 PARA Reunion Blackpool 

7 May 4 PARA Reunion Leeds 

12 June Falklands 40th Anniversary Memorial 

18 June Falklands 40th Anniversary March & Service of Remembrance in Aldershot 
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6. Voor U gelezen. 
 

6.1. Waarom USA-oorlogen verliest. (vervolg) 
 

Amerika's oorlogen en mislukkingen (Geopolitical Futures Comment (Austin, TX)) 

ABN Redacteur: Ten behoeve van enkele van de meer recente ABN-leden die zich misschien afvragen wie is 

George Friedman, en waarom beoordeel ik hem? Het tweede deel is gemakkelijk, en dat is omdat hij een vrij 

slimme kerel is die `Geopolitiek' en `Forecasting' met sprongen vooruit heeft gebracht, en een van de meest 

gerespecteerde analisten op zijn gebied is. Het eerste deel was ook eenvoudig. George Friedman is een 

internationaal erkend geopolitiek voorspeller en strateeg in internationale zaken, en de oprichter en voorzitter 

van Geopolitical Futures en hij heeft de oren van beleidsmakers over de hele wereld. 

Friedman György, of George Friedman, werd geboren in Boedapest in Hongarije uit Joodse ouders die de 

Holocaust overleefden. Zijn familie vluchtte uit Hongarije toen hij een kind was, om te ontsnappen aan het 

communistische en vestigde zich eerst in een kamp voor ontheemden in Oostenrijk, en emigreerde vervolgens 

naar de Verenigde Staten. Dr Friedman heeft talrijke militaire en overheidsorganisaties in de Verenigde Staten 

en oversee gebriefd, en verschijnt regelmatig als expert op het gebied van internationale zaken, buitenlands 

beleid, en inlichtingen in de belangrijkste media. Bijna 20 jaar voordat hij in mei 2015 ontslag nam, was Dr. 

Friedman CEO en vervolgens voorzitter van STRATFOR, een bedrijf dat hij in 1996 oprichtte. Friedman 

behaalde zijn Bachelor's graad aan het City College van de City University of New York, en heeft een 

Doctoraat van regering van de Cornell University. 
 

In zijn eerste artikel van het Nieuwe Jaar denkt George na over Amerika en zijn oorlogen en concludeert dat 

Amerika vergeten is hoe belangrijk het is om je vijand te kennen. 

Door George Friedman (Oprichter GPF) 
 

Zestig jaar geleden, in 1962, namen de Verenigde Staten de beslissing om ten strijde te trekken in Vietnam, 

waarbij voor het eerst in de strijd grond- en luchtmacht werden ingezet. Dit was slechts een fractie van de 

mankracht en vliegtuigen die daar in de komende jaren zouden dienen. Het was een grens die de regering 

Kennedy nam, maar zag de Amerikaanse betrokkenheid als een kleine, zelfs experimentele stap. 

Echter, wanneer een natie haar soldaten zie ten strijde trekken, treedt een logica in werking. 

Als mannen sterven, gaat de natie ervan uit dat het voor een vitaal belang is, en leiders kunnen het experiment 

niet uitleggen omdat ze niet kunnen toegeven dat ze geëxperimenteerd hebben met het leven van soldaten. Een 
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dood vereist een waardige reden, en vaststellen dat de dood niet tevergeefs was, is onverenigbaar met “cutting 

and running,” in de woorden van Lyndon B. Johnson. Ingrijpen is moeilijk, maar terugtrekken onder vuur is 

een kwelling. 
 

Om de Amerikaanse strategie tussen 1962 en nu te begrijpen, moeten we begrijpen wat John F. Kennedy zag 

en dacht toen hij de eerste grote verplichting aanging. Kennedy was gevormd door Wereldoorlog II, en de 

hoge militairen waren dat ook. In de tweede wereldoorlog begreep Amerika zijn vijand. Duitsland werd 

geregeerd door Hitler, en 

- Hitler en zijn ondergeschikten waren slim, meedogenloos en vochten net als wij een oorlog van motoren 

 en industrie. 

- We begrepen dat Hitler een gewetenloze tiran was. 

- Japan was een keizerrijk geregeerd door een wrede regering en, zoals we zagen in China, genadeloze 

strijders. 

- We wisten ook dat zij, net als de Duitsers en de Amerikanen, een industriële oorlog voerden. 

- We kenden de vijand, onderschatten z'n kracht nooit, en we timeden onze oorlog zo... met de industriële 

productie. 

- We kenden de waarde van bondgenoten, het gebruik van vliegdekschepen en tanks, en hoe mensen op te 

leiden oorlog voeren. 

We beheersten dit en meer, en we zouden tot het einde vechten, geen genade gevraagd of gegeven. 

De Verenigde Staten overtroefden Noord Vietnam en de Viet Cong in elke maatregel die de Tweede 

Wereldoorlog won, maar we realiseerden ons niet dat we onze vijand niet begrepen. Ze waren niet industrieel, 

noch waren ze verdeeld tussen communisten en een reeks facties. Het is duidelijk dat de niet-communisten in 

het zuiden de tirannie van het noorden haatten. De anti-communistische bevolking moest worden 

gemobiliseerd en bewapend met de beste uitrusting, en de Amerikaanse vlag zou, samen met die van de 

Vietnamezen, boven Hanoi wapperen. Menigten in het zuiden zouden de Amerikanen verwelkomen, zelfs als 

de VS Hanoi niet zouden innemen. 

Hoe fout kun je zijn, als je vijand niet begrijpt. 

Het doel van inlichtingen is om te voorspellen wat anderen zullen doen, en net zoals de CIA niet begreep de 

gevolgen van de Varkensbaai (Cuba) niet begreep, begreep het Vietnam niet. Het zat ook vast in de Tweede 

Wereldoorlog. 

Vietnam was niet de SS die vocht tegen de Maquis (Franse verzetsstrijders). Vietnam was verdeeld door een 

verdrag, maar het was één land. De communisten hadden het noorden veroverd en de niet-communisten 
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regeerden het zuiden. De niet-communisten waren er in vele vormen, maar het enige wat zij deelden met de 

communisten in het noorden was dat zij Vietnamezen waren. Zij waren niet zozeer geschokt door een 

repressief communistisch regime als wel door de gedachte aan een Vietnamese burgeroorlog, die de 

Amerikanen verkochten, of ze het nu zo noemden of niet. Ze wilden niet vechten tegen andere en het enige 

wat ze wilden was met rust gelaten worden. De Vietnamezen zagen de Amerikanen niet als bevrijders en 

beschermers, maar ze zagen hen als bezorgers van de verschrikkingen van een industriële oorlog. Na het 

doorstaan van Franse bezetting en onderdrukking door Vietnamezen die de Fransen tot marionetten hadden 

verheven, waren ze niet van plan te kiezen tussen een nieuw imperialisme en een communistische dictatuur. 

Dit betekende niet dat anti-communisme niet aanwezig was, noch dat velen de Amerikanen niet als een 

bevriende kracht herkenden. Het betekende wel dat de passies van de Vietnamezen verdeeld, complex en 

vluchtig waren. 
 

De Amerikanen maakten drie fouten. 
 

De VS begreep zijn vijand of zijn vrienden niet. Ze vreesden de communisten minder dan de Amerikaanse 

publieke opinie. In oorlogen, kan het donkerste moment net voor het succes zijn, denk maar aan de “the Battle 

of the Bulge” Slag om de Belgische Ardennen. Het donkerste moment kon niet zo'n moment als dit zijn, 

omdat absurde beweringen van succes... het Amerikaanse publiek er niet op had voorbereid. 

Als we denken aan het niet begrijpen van de vijand, aan het vormgeven van een oorlog om de onwaarheden 

van het en het proberen te overweldigen door industriële oorlogsvoering van een vijand die een heel andere 

oorlog voert, kunnen we ook denken aan de oorlogen in Irak en Afghanistan. De vijand kon wel of niet een 

hekel hebben aan de regering, maar genoeg mensen haatten de Amerikanen en hun bondgenoten omdat ze 

geen Irakezen... of Afghanen waren. Ideologie en religie speelden een rol, maar zij waren niet de oplossing zij 

 waren een vreemdeling in hun huis, en ze moesten hem verdrijven. Waarom leren we geen lessen uit de 

geschiedenis, Amerikanen zouden zich hier volledig van bewust moeten zijn. Onze revolutie was bedoeld om 

de hooghartige Britten te verdrijven, met hun regels en voorschriften...zijn de leiders dat vergeten? De 

revolutie was toegewijd aan de Onafhankelijkheidsverklaring, maar de echte vijand waren de Britten. Ze 

waren een vreemde in ons huis, en ze moesten verdreven worden. Het morele principe is er, maar mannen 

sterven voor de liefde van hun eigen. Er zijn weinig oorlogen zoals WO I en II, Godzijdank, maar redeneren 

vanuit hoe we die conflicten wonnen 

Conflicten meestal zullen leiden tot mislukking in andere oorlogen. De toename van Amerikaanse oorlogen na 

de Tweede Wereldoorlog en hun onbevredigende uitkomsten zouden hier een massaal bewijs van moeten zijn. 

Ten strijde trekken en falen... is leiderschap zonder onderscheidingsvermogen, met irrationeel geloof in eigen 

kracht en dwaze afwijzing van de motivatie en intelligentie van de vijand. Zelfs als velen ons verwelkomen als 

bevrijders. Zullen het deze factoren zijn die ons lot bepalen. Gelukkig voor Amerika, is het te rijk en sterk om 

ten onder te gaan aan een mislukking, maar het is belangrijk je geluk niet te tarten. 

 

Oorlogen zijn nodig en zullen gebeuren, maar ze moeten beginnen zoals de Tweede Wereldoorlog begon: met 

angst en ontzag voor je vijand, want al het andere maakt je onvoorzichtig. Zoals Thucydides opmerkte, oorlog 

kan niet worden gevoerd vanuit een verdeelde en bange stad. 

Dit is gebleken in Vietnam, Irak en Afghanistan. De belangrijkste vraag werd nooit gesteld: Wat zouden de 

Verenigde Staten winnen bij een overwinning, en wat zou een nederlaag kosten? 

Aan een nederlaag werd nooit gedacht, en het voordeel van succes werd zwaar overschat. De wereld eindigde 

niet, noch de Amerikaanse macht, maar uit angst voor de gevolgen van een nederlaag, stelden we het 

onvermijdelijke uit. 

Vandaag werkt de VS samen met Vietnam tegen China en dus, wat toen ondenkbaar en ondraaglijk was, is 

geen van beide vandaag. Oorlogen moeten daarom zeldzaam zijn, maar absoluut noodzakelijk en niet 

ondernomen in een slecht doordachte gril. 
 

6.2. S.O.R. Special Operation Regiment. 

 6.2.1. De Commandos. 

 

80 jaar geleden in augustus 1942 werd in Engeland de eerste Belgische troep Commandos opgericht, 

de 4de Troep van het 10de Intergealliëerd Commando. Hij werd samengesteld uit vrijwilligers van 

verschillende Belgische eenheden in Engeland. 

Na een intensive training behalen de eerste kandidaten hun commando brevet in het “Commando 

Trainingscentrum” in ACHNACARRY. 

Gelegen in ABERSOCH verlaat de Belgische Commando compagnie, onder het bevel van kapitein 

DANLOY, England met als bestemming ALGERIJE. Ze zal de eerste Belgische eenheid zijn die in 

operaties wordt ingeschakeld. 
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In oktober 1943 werd zij ingezet in IIALIË samen met het Vijfde Leger. 

In maart 1944 neemt de eenheid deel aan de verdediging van het eiland “VIS” (Yoegoslavië) aan de 

zijde van de partizanen. Nadien vervoegt zij terug Engeland van waaruit zij in juni 1944 een 

verkenningsraid zal uitvoeren op het eiland YRU (Frankrijk) 

Op 1 november 1944 ontschepen de Belgische Commando’s op het eiland WALCHEREN, dat na 

hevige gevechten werd bevrijd. 

De verschillende heldendaden en operaties van deze eerste Commando-eenheid bezorgen haar de drie 

volgende vermeldingen. 
 

 ITALIË - JOEGOSLAVIË - WALCHEREN. 
 

6.2.2. De Parachutisten. 

80 jaar geleden in mei 1942 werd in Engeland de Belgische onafhankelijke compagnie parachutisten 

opgericht. Zij werd samengesteld uit vrijwilligers vanuit België en de vier windstreken die naar 

Engeland waren gevlucht. 

Na een zeer intensieve training bekomen de eerste kandidaten hun brevet van parachutist in de 

“Parachute Training School nr1” van RINGWAY. 

Gelegen te FRITZHILL zet de Belgische parachutisten eenheid, onder het bevel van Kapitein 

BLONDEEL haar training verder gedurende ongeveer 2 jaar. De eenheid zal de naam “Belgian S.A.S. 

Squadron” krijgen en zal ingedeeld worden bij de beruchte Britse S.A.S. “Special Air Service”. 

In juli 1944 springen drie squads van het Belgische parachutisten eskadron in FALAISE (Frankrijk) en 

in augustus voeren zij opdrachten uit in de Franse Ardennen. Twee squads voeren gedurende zes 

maanden opdrachten uit in het bezette NEDERLAND. 

Tijdens het Ardennenoffensief in december 1944 voert het gehergroepeerde en van gepantserde jeeps 

voorziene eskadron beveiligingsopdrachten uit ten voordele van de Britse luchtlandingsdivisie. 

Dit parachutisten eskadron was de eerste geallieerde eenheid welke opnieuw voet zette op Belgisch 

grondgebied (15 augustus 1944) en in Duitsland (5december 1944) 

De verschillende operaties en heldendaden van deze eenheid bezorgden haar de volgende 

vermeldingen: 

 

NORMANDIË - BELGIË - ARDENNEN - EMDEN - OLDENBURG 
 

6.2.3. Het Regiment Para-Commando. 

 70 jaar geleden is het Regiment Para-

Commando is ontstaan. Het werd een 

samensmelting van de Parachutisten (Bn 

Parachutisten te Diest) en de Commando-

eenheden (Citadel Namen). 

 

6.2.4. De Brigade Para–Commando. 

 In november 1991 gaat het regiment Para-

Commando over in Brigade Para-Commando. 

Zij is samengesteld uit volgende eenheden. 
 

6.2.5. Light Brigade. 

De 7e Brigade bestaat uit de volgende 

eenheden: 

- HQ compagnie 4 Commando Régiment 

- Régiment 12e de Ligne Prince Léopold - 13e 

de Ligne - Lichte Infanterie 

- 2e Commando Bataljon 

- 3e Parachutistenbataljon 

- Special Forces Group 

Geschiedenis 

De 7e Brigade werd opgericht op 1 december 

1948 als de 7e Infanterie Brigade en nam de 

tradities over van de 7e Gemengde Brigade, die 
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werd opgericht op 31 juli 1914 en ontbonden op 1 februari 1918. In de loop van haar geschiedenis 

heeft de 7e Brigade veel verschillende namen gehad. Van 1957 tot 1961 was zij bekend als de 7e 

Infanteriegroep, van 1961 tot 1969 opnieuw als de 7e Infanteriebrigade, van 1969 tot 1994 als de 7e 

Pantserinfanteriebrigade en van 1994 tot 2004 als de 7e Gemechaniseerde Brigade. In 2004 werd zij 

formeel omgedoopt tot de 7e Brigade. In 2011 werd zij samengevoegd met de Directe Reactie Cel tot 

de Lichte Brigade. 
 

6.2.6. Special Operation Regiment: S.O.R. 
   

Op 2 Juli 2018 de zoveelste hervorming. Met die hervorming kan België inspelen op de geopolitieke 

evoluties en het stijgend aantal dreigingen waarmee het de laatste jaren te maken krijgt. 

Het Special Operations Regiment is een van de pijlers van de Landcomponent. De Landcomponent 

kan deze capaciteit, dankzij het erg lichte karakter van de eenheden die er deel van uitmaken, zeer snel 

inzetten. 

Het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment is gevestigd in Heverlee (Leuven). Dit 

hoofdkwartier stuurt zes eenheden aan. 

o De Special Forces Group (SFGp) is de elite-eenheid van het Regiment. Haar taken zijn vooral 

ongewone verkenningsopdrachten, raids en sabotages, naast het ondersteunen van de eigen t-

 roepen. 

o Het 2de Bn Commando’s uit Flawinne en het 3de Bn Parachutisten uit Tielen vormen de grote 

gevechtseenheden Zij worden zowel ingezet als snelle reactie-eenheden voor de NAVO en 

Belgische strijdkrachten, als voor humanitaire opdrachten en ter ondersteuning van de S.F.Gp. 

o De opleidingscentra voor commando’s en parachutisten staan in voor de gespecialiseerde 

opleidingen. 

- Naast die gevechtseenheden beschikt SOR ook permanent over een eenheid die hen ondersteunt met 

communicatie en informatiemiddelen, aangepast aan hun opdrachten. De 6 Groep Communicatie- en  

- Informatiesystemen beschikt bijkomend ook over een capaciteit paracommando. 

 
 

6.3. Stand Para-Commando in het Koninklijk Leger Museum 
 

Beste vrienden Para-Commando, 

Het Legermuseum, herdoopt in “WAR 

HERITAGE MUSEUM” is gekend voor zijn 

enorme collecties, het museum trekt jaarlijks 

duizenden toeristen aan. Het is dan ook normaal 

dat de Para-Cdo’s er hun stand hebben. 
 

“Minerva” gefit voor dropping, dit allemaal in 

en rond de mystieke C119 de Flying Boxcar. Niettegenstaande 

de “COVID” hebben wij niet stil gestaan in de verbetering van 

onze stand, zoals jullie kunnen merken op de bijhorende foto’s. 

 

Er is nu een diorama (AS24 1964), een televisiescherm met 

films over dropping, een kast “Afrikaanse periode” nog af te 

werken, posters in natuurlijke grote en de jeep. 

De C119 is weer toegankelijk en binnenin ziet u een 

paracommando klaar voor de sprong. 
 

Om onze verschillende kosten te kunnen dekken doen wij een 

oproep aan onze leden en vrienden Para-commando om ons te 

ondersteunen, zodat wij onze stand verder kunnen uitwerken. 
 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt minimum 10Euro per jaar te 

storten op rekening van: 
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Reserve Onderofficieren Para-Cdo nr: BE93 0012 1764 7767  

Met melding WAR HERITAGE MUSEUM ParaCdo 2022. 

 

Velen zullen hun wenkbrauwen optrekken en de vraag stellen wat hebben wij te maken met die 

reserveonderofficieren ParaCdo. 

Een beetje geschiedenis, toe in 1984, ter herdenking van de operatie Stan & Paulis, werd aan het toenmalig 

Legermuseum, de vraag gesteld om een stand Para-Commando te mogen inrichten. Dit werd toegestaan en het 

was een mooie stand, met militaire uniformen een medische unit droppings klaar, AS24 enz.……. 

Toen Adj. Res Gerard Houben (toen 

lid van ANPCV Brabantà een bezoek 

bracht aan het museum, en langs de 

stand ParaCdo kwam, uite hij zijn 

ongenoegen aan enkele personen daar 

te werk gesteld. Vlug was het 

antwoord klaar: Op wat wacht je, wij 

zijn allemaal benevollers die hier hun 

vrije tijd komen doorbrengen met in 

instandhouding van de Lucht- en 

Zeemacht standen. 

 

En wat doet Gerard, hij belt naar zijn 

beste vriend “de Chris”, en 1SgtMaj 

(Res) Chris Vandeput zegt 

onmiddellijk, we gaan eraan 

beginnen. Veel kuisen, afbreken, 

verhuizen, zoeken naar materiaal (veel was verdwenen naar andere locaties!!??), bedelen bij de verschillende 

regimenten met afwisselend succes, enz. 

Andere reserve onderofficieren vervoegden ons jaar na jaar. Ik denk aan Lode Vandael, Jan Willemse sorry 

dat ik er vergeet. De stand is met de medewerking van de afdeling luchtmacht mooier maar ook groter 

geworden en dit alles met een vrij beperkt budget. Hier gaat mijn bijzondere dank aan het Nationaal Bureau 

van Reserve Onderofficieren (KNUROO) die ons financieel steunen met een jaarlijkse subsidie, die mee een 

deel van de onkosten dekken. De rest werd aangepast door de lidgelden. Ondertussen is de reserve in het 

algemeen zodanig omgevormd dat ook niet alleen reserve onderofficieren, ook soldaten deel mogen uitmaken 

van de Kring Reserve Onderofficieren Para-Cdo. “ 
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6.4. 2 PARA IN OORLOG - EEN PERSPECTIEF 
 

Deel 1 

Een begin 

 

De Falklandoorlog - hoewel nooit officieel als zodanig 

verklaard - was een kortstondige aangelegenheid, niet dat 

iedereen die opgeroepen werd om in actie te komen een idee 

had van de vermoedelijke duur. Als een bataljon in opleiding 

voor de beperkte oorlogstaak van geassisteerde 

evacuatieoperaties buiten het NAVO-gebied, hadden we het 

geluk dat we de herfst van 1981 in Kenia doorbrachten, waar de 

mogelijkheden voor het nabootsen van 

gevechtsomstandigheden in live training voorbeeldig waren. 

Als er al iets aan het pakket ontbrak, dan was dat de nadruk op 

operaties in compagniesgroepen was, en niet op 

bataljonsniveau. Maar achteraf gezien werd de bedoeling van 

Lt. Col. 'H' Jones (onze CO) om ons het zelfvertrouwen bij te 

brengen om elke taak op ons te nemen en te slagen, versterkt in 

die gelukkig getimede maar onschatbare acht weken. 

De dageraad op 2 april 1982 bracht een aanzienlijke uitdaging 

voor de regering van mevrouw Thatcher: de Falklandeilanden 

waren binnengevallen door Argentijnse strijdkrachten. Haar 

verklaring in het Lagerhuis op de volgende dag - met name een 

zaterdag - zette de toon voor wat komen ging: "De regering 

heeft nu besloten dat een grote task force zal uitvaren zodra alle 

voorbereidingen zijn voltooid. HMS "Invincible" zal voorop en 

zal maandag de haven verlaten. (1). Tot grote bezorgdheid van 

de mannen van 2 PARA, voorzagen de opkomende plannen niet 

in hun deelname. 

Op weg naar het zuiden was brigadier Thompson, commandant 

van 3 Commando Brigade (3 Cdo Bde), vastbesloten om zijn troepenmacht uit te breiden toen uit 

inlichtingenberichten bleek dat het Argentijnse garnizoen minstens twee keer zo groot was als zijn formatie. 

2 PARA zou zich nu bij 3 PARA voegen om Thompson vijf gevechtseenheden te geven eenheden om de 

eilanden te heroveren. Terwijl de CO zich bij de Task Force aansloot, trof het bataljon de laatste 

voorbereidingen, waaronder de belangrijke toevoeging van een tweede machinegeweer voor algemeen 

gebruik per geweer sectie, en een M79 per peloton, gestimuleerd door een verscheidenheid aan ervaringen, 

niet in het minst van 22 SAS in Dhofar. 

Op weg naar het zuiden op de MV Norland Welke twijfels de civiele bemanning van de MV Norland ook 

mocht hebben gehad over het vervoer van 2 PARA naar de Falklandeilanden, ze hebben het niet laten 

merken. Onder het voorbeeldige commando van kapitein Don Ellerby, met de hulp van Naval Party 1850, 

bracht een wil om praktische oefeningen te vinden, die bedoeld waren om elkaar te helpen, bracht al snel een 

buitengewone harmonie teweeg onder bemanningen en 2 PARA. 

 

De bemanning, die gewend was reizigers heen 

en weer te vervoeren van Hull naar 

Rotterdam, bleek een flexibele, vrolijke en 

toegewijde groep mensen wier moed en 

standvastigheid in de Zuid-Atlantische 

Oceaan nooit vergeten mogen worden. 

Gedurende een reis van drie weken waren de 

dagen gevuld met training voor de oorlog. 

Van wapentraining tot vliegtuigherkenning, 

conditie en medische vaardigheden, niets 

werd aan het toeval overgelaten tijdens lange 

dagen op zee, met de nadruk op vaardigheden 

op compagnie niveau. 

 

 

 Het zelf afvuren van alle wapens was 
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cruciaal. Echter, het afvuren van de hand-held lucht defensieraket gaf noch de schutters noch de 

toeschouwers vertrouwen: de raket keerde na lancering keerde na de lancering op zichzelf terug. Uit 'Lessen' 

in de Officiële Geschiedenis (2): "Op het land waren de raketten onbetrouwbaar geweest, hoewel dit 

gedeeltelijk kwam doordat ze waren ontworpen om doelen frontaal aan te vallen in plaats van te kruisen, 

zoals de meeste leken te doen." 

Kapitein Hughes, onze arts, leidde de besprekingen over hoe het best met gewonden kon worden omgegaan: 

in Noord-Ierland - tijdens de vorige operationele tour van het bataljon - lag de nadruk op onmiddellijke 

eerste hulp, gevolgd door een snelle helikopter evacuatie als terroristen wegglipten om gevangenneming te 

voorkomen. In een conventionele oorlog zou een andere aanpak vereist zijn: in eerste instantie zelfhulp, met 

behulp van de morfine en zoutoplossing die elke soldaat krijgt toegediend, omdat er tijdens de aanval geen 

gelegenheid zou zijn om gewonde kameraden te helpen totdat het doel was bereikt. De dokter vond het 

belangrijk dat iedere man leerde hoe het inbrengen van een infuus - een essentiële eerste stap om de shock te 

verminderen. Achteraf gezien werd er te weinig nadruk gelegd op de vitale training van het bataljon niveau  

hoofdkwartier: een twaalf uur durende commandopost oefening werd voldoende geacht naast een hele reeks 

taken. Met een mix van nieuwe mensen in wat het 'hoofdkwartier' in het veld zou worden, moest dit  

een kostbare vergissing blijken. Veel later bleek: "Commando en leiding op gevechtsgroepniveau was slecht. 

Het hoofdkwartier functioneerde niet als een team. HQ 2 PARA was als zwak aangemerkt door de GOC van 

het South East District, voorafgaand aan de inzet." (3) 

Ook pater Cooper speelde een belangrijke rol. Naast het trainen van de sluipschutters - als een ervaren 

lid van het schietteam van Groot-Brittannië - bereidde hij ons mentaal voor op wat ons te wachten stond. 

Zijn laatste zondagsdienst trok vrijwillig iedere man die geen essentiële dienst had naar het helikopterdek, 

waar hij ons op een zacht glooiende zee, herinnerde hij ons eraan: 'We staan op het punt de strijd in te gaan 

en sommigen van ons zullen niet terugkomen. Ik geloof niet in God die de weg van een kogel zal afleiden, 

maar ik geloof wel in God die voor ieder van ons zorgt en de macht heeft om die zorg ook na de dood te 

dragen. Kapitein Hughes en ik zullen alles doen wat we kunnen om voor u te zorgen in de komende weken, 

wat er ook gebeurt'. 

Als Gods dienaar hadden we het geluk dat de wijsheid van de pater onze gedachten leidde. Ieder mens was  

zich bewust van zijn sterfelijkheid: hij bracht de realiteit naar buiten en kalmeerde de angsten die we 

misschien hadden. Zoals Majoor Crosland (OC B Coy) opmerkte: de dokter en de pater vormden de laatste 

lijm die het bataljon bij elkaar hielden. 

Incidentele opwinding bracht de realiteit van het conflict in beeld wanneer de vloot overging tot defensieve 

oefeningen, waakzaam voor meldingen van Argentijnse onderzeeërs. Meer ontnuchterend was het zinken 

van HMS Sheffield op 10 mei. 

 

Voorbereiding op oorlog. 

 

Toen onze doortocht de TEZ (Total Exclusion Zone) naderde, vaardigde de CO "Op O 2/82 OP Sutton" uit 

(de operatiebevel dat ons in actie zou brengen). Getekend op 14 mei, bepaalde het dat "2 PARA moet landen 

bij San Carlos en een defensieve positie innemen op de Sussex Mountains". De daaropvolgende alinea's 

werden de fasen omschreven waarin we de missie zouden volbrengen, beginnend met een stille nachtelijke 

aanval van LCU's op Blue Beach 2. De taken van elke compagnie werden uitgesplitst, niet in het minst de 

mix van vuur ondersteunende middelen die op de defensieve positie zouden worden toegewezen: vuur 

controleurs voor artillerie en mortieren, een sectie van het machinegeweer peloton, een sluipschutterspaar 

enzovoort. Elke man droeg, naast zijn persoonlijke lading van meer dan 100 pond, twee mortierbommen die 

die gedropt moesten worden op een basisplaat naarmate de compagnieën de berg beklommen. De 
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bijgevoegde inlichtingenbijlage belichtte factoren die van invloed zouden zijn op de campagne. 

Onder 'sterktes', bijvoorbeeld, waren de Argentijnse landmacht troepen twee keer zo groot als 3 Cdo 

Bde...hadden tijd om de beste grond te kiezen om op te vechten...konden minstens tweehonderd troepen per 

helikopter verplaatsen in één enkele beweging; en lokaal luchtoverwicht was waarschijnlijk door PUCARA. 

De briefing suggereerde zwakke punten' in zowel logistiek als moreel. Hoewel we toen nog niet wisten waar 

onze eerste slag plaats zou vinden, is het interessant dat de brief ook zei: "Goose Green/Darwin. (1) 300-500 

troepen inclusief Infanterie Compagnie, Luchtafweer en Luchtmacht Elementen. (2) PUCARA-vliegtuigen 

waarvan bekend is dat ze het vliegveld gebruikte." 

De kwestie van luchtoverwicht is belangrijke. Onze training in het Verenigd Koninkrijk, of het nu voor 

operaties binnen of buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de NAVO, veronderstelde een staat van 

luchtoverwicht. Het is moeilijk om de dag van de campagne te herinneren waarop luchtoverwicht werd 

bereikt. Hoewel pariteit op een handvol dagen voorkwam, maar meestal dicteerde de Argentijnse 

luchtdreiging het belang van nachtelijke operaties, waarop we goed voorbereid waren op coy-niveau. De 

vliegtuigen van de Task Force opereerden 

vanaf vliegdekschepen, dit voor de essentiële 

veiligheid van de vloot, op afstand van de 

Falklands moesten blijven. Ondanks dat ze 

op het einde de van hun bereik, opereerden 

de meer talrijke Argentijnse vliegtuigen 

effectief gedurende de hele vanaf bases in 

Tierra del Fuego en elders - niettegenstaande 

het verlies van negenentwintig piloten. (4) 

De pater was bezorgd dat er geen orders 

waren voor het opruimen van de doden en 

hun bezittingen. De CO droeg hem op "vier 

of vijf draagbare kruizen" mee te nemen, die 

de aanvalspioniers met een zekere tegenzin 

produceerden. 

 

Frustratie op de bergen van Sussex. 

 

Hoewel de landingen in de nacht van 21 mei geen tegenstand opleverden, verliepen ze niet zonder 

incidenten. Ten eerste, het ontschepen van de Norland leidde tot een vroeg slachtoffer. Een aanzienlijke 

deining maakte de afdaling in de landingsvaartuigen gevaarlijk, zwaar beladen als we waren. De voorste 

LCU, met C Coy, het Tac HQ van de CO en A Coy, raakte een zandbank dicht bij de kust, zodat B Coy in de 

tweede LCU eerst moest landen. De OC, die zich klaarmaakte om van het strand te vertrekken, ging met een 

verkenningsteam naar voren en zag drie soldaten naderen. Hij daagde hen uit en kreeg als antwoord: 'SBS. 

Wie zijn jullie? Toen ze hoorden dat wij van de 2 PARA waren, antwoordden ze verontrustend: "We dachten 

dat jullie morgen zouden komen! "Par voor de nacht', zei OC B. Bij het eerste licht waren we op de Sussex 

Mountains, om een zuidelijke veiligheidsboog te vormen voor de landingen en de schepen in San Carlos 

Water die essentieel materieel aan het lossen waren. Er was geen twijfel mogelijk over ons doel. Toen we de 

top bereikten, flitsten A4 Skyhawks over het kale terrein, met de bedoeling de schepen van Task Force tot 

zinken te brengen. We waren in oorlog. De omstandigheden waren zoals we verwacht hadden: nat, koud en 

steeds guurder naarmate de winter naderde. Harde winden waren een constante factor. Voor de tijd van 
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Goretex en zonder kleding voor de pooloorlog, doorstond het bataljon de natuur elementen, fysiek gehard in 

lichaam en geest door veeleisende training. 

 

In een van de vele discussies met 'H', schatten compagniescommandanten dat we goed waren voor minstens 

een maand opereren in dergelijke omstandigheden. Een sleutelelement van elke defensieve houding is het 

zoeken naar de vijand door het verkennen van 'niemandsland', met de bedoeling om meer over hem te weten 

te komen en binnen zijn beslissingscyclus te komen. Hier werden we gefrustreerd door een bevel om het 

patrouilleren te beperken zodat we niet in conflict kwamen met SAS-patrouilles die voorwaarts opereerden 

in het Darwin & Goose Green gebied. Het moreel werd er ook niet beter op door de vijandelijke 

luchtaanvallen, want we waren getuige van het zinken van zowel HMS Ardent als Antelope - niet in staat om 

effectief te assisteren in dit dagelijkse duel. Op de plaats 

van A Company had een RAPIER raketsysteem moeite om 

te werken, de frustratie nam toe omdat het niet in staat was 

inkomende vliegtuigen aan te vallen: "...aanvankelijk 

onbetrouwbaar als gevolg van de lange zeereis en het 

gebrek aan tweedelijnsondersteuning. Het werd ook 

gehinderd door de lage hoogte van vijandelijke 

luchtaanvallen..." (5) 

 

Er was weinig informatie over hoe de wereld onze situatie 

zag, terwijl de Task Force zich bezighield met de essentiële 

zaken van het aan land brengen van voorraden en het 

voorbereiden op actie. Om deze leegte op te vullen, 

stemden we eenmaal per dag kort af op de BBC World 

Service via de artillerie radionetten om meer te weten te komen, en om onze soldaten een breder begrip van 

de gebeurtenissen te geven. Terwijl we op 'H' drukten om toestemming te krijgen voor een agressief 

patrouilleplan, veranderde de situatie. A waarschuwingsbevel van Bde HQ eiste van 2 PARA "naar het 

zuiden te marcheren om een grootscheepse aanval uit te voeren op de Argentijnse stellingen bij Darwin & 

Goose Green."(6) Niemand van ons zag de wijsheid van dit plan in. Een aanval op sterk voorbereide 

defensieve stellingen vanuit het noorden - de voor de hand liggende richting - met minimale ondersteuning. 

Ons tegenvoorstel om elementen van 2 PARA per helikopter ten zuiden van het vliegveld te sturen om een 

verrassing te bewerkstelligen, werd door Bde van tafel geveegd: "Er waren geen helikopters voor hen om dat 

te doen..." (7). 

Een dag later, op 24 mei, vertrok D Coy bij zonsopgang voor het bataljon uit om Camilla Creek House te 

beveiligen, maar werden elf mijl verderop teruggeroepen. Slecht weer - en voorrang voor een SAS-operatie 

op Mt Kent - maakte het onmogelijk voor helikopters om artillerie naar voren te brengen om de aanval te 
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ondersteunen. De operatie werd afgelast, een ontmoedigend moment voor ons allemaal! De ongeschiktheid 

van de DMS-laars in zulk terrein was nu duidelijk. Tweeëntwintig mijl aan kostbare kilometers te voet waren 

verspild: een punt gemaakt door Major Neame (OC D Coy) aan de CO 

Twee dagen later kreeg de CO nieuwe orders: de operatie was weer "aan". Deze keer zou het hele bataljon - 

zo'n 450 strijders - naar het zuiden trekken om een bataljonsaanval uit te voeren. Zoals Hastings uitlegt: "In 

de tussenliggende achtenveertig uur had brigadier Thompson een nieuwe poging gedaan om Northwood 

ervan te overtuigen dat de zuidelijke landengte kon worden beveiligd terwijl zijn troepen een beslissende zet 

deden naar Port Stanley. Hij faalde en kreeg van Generaal Trant het bevel om door te gaan met de aanval op 

Goose Green."(8) 

De ondersteuning zou beperkt blijven tot drie 105 mm kanonnen, met beperkte munitie, nadat een 

luchtaanval op de Atlantic Conveyor zes Wessex, drie Chinooks en een Lynx vernietigde. Eén Chinook 

(roepnaam BN) die was opgestegen om motoren te testen ontsnapte aan de aanval. 

 

Bij de voorbereiding van de verhuizing kwam de ondubbelzinnige instructie van mevrouw Thatcher, te horen 

op de BBC-radio, in me op: 'I wil de Britse vlag weer zien wapperen boven Port Stanley,' onzeker over hoe 

de komende operatie zou bijdragen aan dat strategische doel. Nachtelijke nadering van de Darwin & Goose 

Green Isthmus Bergen rugzakken achterlatend, opgeslagen op Sussex Mountains, leidde D Coy opnieuw de 

weg om Camilla Creek House te beveiligen als verzamelplaats. De CO informeerde OC D Coy over zijn 

voornemen om een overval op sterkte uit te voeren. Dit verliep niet zonder problemen - een voorbode van 

andere die nog zouden komen. Camilla Creek House was naar verluidt door artillerie aangepast. In de buurt 

van de nederzetting verzocht OC D om een vuurmissie als afschrikmiddel voor de vijand in het gebied en, in 

de pikdonkere nacht, om te bevestigen hoe ver hij nog moest gaan naar de nederzetting. Verrassend genoeg 

landden de kogels 1000 meter achter hen, waardoor D Coy de opmars voortzette opmars op een gebed. Toen 

het bataljon zo'n twee uur later aankwam, vernam OC D dat de missie was 'opgewaardeerd' van een raid naar 

de inname van Darwin en Goose Green. 

Het was inmiddels midden in de nacht. De CO nam het stoutmoedige besluit om zoveel mogelijk van ons in 

de aanzienlijke boerderij en bijgebouwen te herbergen. Soldaten zaten of lagen op de vloer, in kasten en op 

ineengedoken uit de wind, om een paar kostbare uren slaap te winnen, en om en om zich te verbergen voor 

het daglicht. Een tijdje voor het eerste licht op 27 mei, terwijl OC D in dezelfde kamer zat als de CO, 

vertelde een seiner afgestemd op de World Service van de BBC om te horen: "Vanavond werd in het 

parlement aangekondigd dat een parachute bataljon zich nu binnen 7 mijl van Goose Green bevindt." De CO 

was apoplectisch. Niet alleen was de verrassing zoek, maar Camilla Creek was de voor de hand liggende 

verzamelplaats voor zo'n aanval. Meteen verlieten de mannen haastig de gebouwen en verspreidden zich 

over het omringende platteland, voordat de vijandelijke luchtmacht voordeel kon halen uit dit doelwit dat 

hen zo achteloos was gegeven: een verontrustend begin van een cruciale dag voor de CO toen hij zijn plan 
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voorbereidde voor onze aanval in de vroege uren van de volgende morgen. Gedurfde, bekwame verkenning 

door C Coy die morgen - met informatie van een krijgsgevangene die ze gevangen namen - leverde 

informatie op die de CO verder verontrustte: het gaf aan dat de vijand inderdaad klaar was voor een aanval 

vanuit het noorden. Orders voor de strijd Het zou een dag worden met veel tegenslagen. Opgeroepen voor de 

CO's late ochtend 'O Gp', ontving niet iedereen de oproep, lang voor de dagen van mobiele telefoons. 

Aangekomen op het hoofdkwartier van het bataljon, was de frustratie van de kolonel duidelijk toen een 

onvolledige groep zich aanbood. Een rustige suggestie aan de adjudant dat we een bivak te maken en te 

wachten werd afgewezen. Een eerste kans om kaarten te markeren en ons vertrouwd te maken met het CO's 

concept was verloren. Het zou nog vier uur duren voor we weer bij elkaar waren, kostbare tijd die niet zou 

worden ingehaald tijdens de komende nachtelijke operaties. Toen we laat in de middag weer bij elkaar 

kwamen, gaf de CO de opdracht dat '2 PARA het gebied rond Darwin & Goose Green moest veroveren 

gebied' - kritisch, de twee nederzettingen bij daglicht innemen om het doden van de burgers te voorkomen 

die we waren komen te bevrijden, na een maand gevangenschap. Hoewel sommigen 'H' voor dit besluit 

hebben bekritiseerd, blijft nevenschade aan burgers blijft de NAVO-operaties tot op de dag van vandaag 

plagen. De 'O Gp' was begrijpelijkerwijs een gespannen affaire. Het plan van de CO voorzag in een zes fasen 

tellende nacht/dag strijdt. Het bevatte echter geen verwijzing naar wat de 'vitale grond' bleek te zijn, noch 

naar wie het zou moeten veroveren. De redenen waren eenvoudig: ten eerste werd de 'vitale grond' niet als 

zodanig genoemd; ten tweede werd het inlichtingenbeeld - met 'H's' frequente aansporing om op te schieten - 

niet in een duidelijke geografische volgorde (de markering van de kaarten volgde op de orders in plaats van 

ze vooraf te laten gaan), waardoor de betekenis van wat er had kunnen zijn, verloren ging. In de beperkte tijd 

na de bevelen, toen de duisternis in zicht kwam, vonden korte gedachtewisselingen plaats over belangrijke 

coördinatiepunten, maar verrassend genoeg niet met het OC Support Coy. Op zoek naar hem om elementen 

te binden van vuurkracht, was het teleurstellend te vernemen dat hij tijdens het orders proces was 

uitgezonden om de Fire Support Base (FSB) op te zetten met uitzicht op Brenton Loch. Als we kaarten 

hadden getekend voor de orders, hadden we misschien de ongebruikelijke beslissing opgemerkt om de 

Support Coy buiten het bereik van een van onze kritische doelen te plaatsen, geheel tegen de principes in die 

op de heenreis zijn besproken, namelijk het splitsen van vuurteams om een evenwicht te creëren. De padre 

had zijn bezorgdheid geuit tegenover de CO over het plaatsen van de sluipschutters bij de FSB "omdat ze 

dan buiten het effectieve bereik van Boca House zouden zijn", maar ging niet verder op de zaak in, Hij 

accepteerde dat het misschien niet het beste moment was om een CO te adviseren over een zwak punt in zijn 

plan. Een andere belangrijke les zou spoedig blijken: de noodzaak van een realistische inschatting van tijd en 

ruimte. Dit aspect van de 'Orders' was wild optimistisch, wat tegen een professioneler leger ons de slag had 

kunnen kosten. 

In werkelijkheid waren alle manschappen, op een handvol na, nieuw in de conventionele oorlog, en dat gold 

ook voor de commandant. Korea, dertig jaar eerder, was de laatste keer dat Britse troepen zo'n gevecht 

hadden uitgevochten. Een van onze eerste les was dat we allemaal fouten zouden maken: er waren gewoon te 

veel onbekenden. De sleutel was om er sneller van te leren dan de vijand. (Wordt vervolgd) Copyright © 

2020 Dair Farrar-Hockley (OC A Coy), John Crosland, (OC B Coy) Philip Neame (OC D Coy) & De 

Eerwaarde David Cooper 

Voetnoten: aan het eind van deel 4 
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7. Leden nieuws 
 

 7.1. Overlijdens: 
 

 7.1.1. Marc Hayen 

 

Werd geboren in Leuven op 9 januari 1951 en overleden in het AZ Turnhout op 24 december 2021. 

 

 7.1.2. Vandendaele Pierre 
  © Gazet van Antwerpen door Kristin Matthyssen 

  Leo Van Dyck 

   

Oorlogsheld Pierre, die met ‘vélo’ vertrok in Halle om Duitsers te verdrijven, herdacht te Halle. 

Omdat 22 januari zijn geboortedag is, werd zaterdag op het ereperk van de oud-strijders van de 

begraafplaats van Halle hulde gebracht aan Pierre Vandendaele. De Hallenaar overleed op kerstavond 

2016 op 93-jarige leeftijd en was de eerste Belgische commando die in 1942 in het Verenigd Koninkrijk 

getraind werd voor geheime operaties. Voor zijn oorlogsheldendaden werd hij benoemd tot Chevalier de 

La Légion d’Honneur, de hoogste nationale onderscheiding in Frankrijk. “Normaal dat wij zo’n 

uitzonderlijk figuur voortaan elk jaar willen herdenken”, zegt Leo Van Dyck van de Antwerpse 

Oudgedienden Parachutisten en Commando’s en lid van o.a. de Regionale Leuven. 

 

Het was de eerste keer dat Pierre Vandendaele zo uitvoerig werd herdacht op de plaats waar hij rust. 

Zelfs Luitenant-kolonel SBH Fréderic Linotte, hoofd van de Special Forces Gp, was aanwezig met zijn 

echtgenote. Ook een afvaardiging van het 15de Détachement Para-Commando’s en de Paracommando 

Vriendenkring van Leuven was vertegenwoordigd door Jos Aerts, met vaandel. 

 

De burgemeester, Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde. Allen kwamen zij hun eer 

betuigen en werden er bloemen neergelegd. Louis Stuyts blies de “Last Post”. Dit alle werd bijgewoond 

door de kleinzoon van Pierre. 

 

Dat er ruim vijf jaar na zijn overlijden nog zo veel aandacht gaat naar Vandendaele, komt omdat hij 

“gene gewone” was, zoals ze nu zouden zeggen. In juni 1941 na de capitulatie van België vertrok hij als 

jong idealist van achttien jaar gewoon op de fiets in Halle om iets tegen de bezetter te ondernemen. 

Thuis op tafel vonden zijn ouders een briefje ‘ik ben weg’. Zijn broer Roger was van hetzelfde kaliber. 

Hij melde zich bij de Brigade Piron en sneuvelde op het einde van de oorlog 

 

Pierre reed op zijn fiets tot in Frankrijk, zwom de Somme over, maar werd in Frankrijk opgepakt en in 

een werkkamp vastgezet. Daar ontsnapte hij op 14 juli tijdens de festiviteiten voor de nationale feestdag 

in Frankrijk. 

 

Vervolgens stak hij de Pyreneeen over om in Spanje helaas onmiddellijk aangehouden te worden en 

opgesloten in het bekende gevangenkamp Miranda de Ebro. Na vijf maanden werd hij bevrijd en 

bereikte hij via Gibraltar, England, waar het hoofdkwartier van de geallieerden gevestigd was. 

Vrijwilligers uit heel bezet Europa werden daar na strenge screening getraind als commando’s in het 

trainingscentrum in Fort Williams in de ruige Schotse Highland’s. 

 

De 10th Commando Inter-Allied Troops werd ingezet om gevaarlijke en geheime operaties uit te 

voeren. De Zoerselaar deed veldtochten in Italië, Joegoslavië en Frankrijk. Tijdens de landing op 

Walcheren (Zeeland) voor de bevrijding van de Scheldemonding in november1944 raakte hij 

zwaargewond en was zelfs een tijdje verlamd, wat voor zijn ouders een ramp moet geweest zijn, vermits 

broer diezelfde week op zijn 23stee sneuvelde door een kogel in het hoofd. 

 

Na de oorlog bleef Pierre in het leger. Hij stichtte een gezin, vestigde zich in Sint-Antonius en ging 

werken. De laatste vier jaar van zijn leefde woonde Pierre bij zijn dochter Michou, die dierenarts was 

 

“Old soldiers never die, they just fade away” stond op zijn bidprentje. “Met Pierre Vandendaele 

verdween een belangrijke ooggetuige” zegt Leo Van Dyck uit Halle. “Hij verdient het om jaarlijks 

herdacht te worden” 
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