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Cadetten: 7,50 € 
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van Para-Commando Vriendenkring Leuven Noordstraat 4/2  2220 – Heist o/d Berg 
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3. Woord van de voorzitter. 
 

Beste leden, 

 

Met enige vertraging is ons tijdschrift klaar.  

Volgende keer beter hoop ik. 

 

4. Voorbije activiteiten. 
 

4.1 11 april: Herdenking v/d moord op 10 Para-commando’s te Kigali. 
 

Waarom? 

Wat bezielt deze beide bevolkingen om regelmatig elkaar uit te moorden. Toen ik in 

1960 samen met het 16
de

 Detachement in Kamina vertoefde, werden wij opgeroepen om 

naar Usumbura te vertrekken om er de gemoederen te bedaren. De Hutu’s hadden de 

Tutsi's aangevallen. Het jaar voordien hadden de paracdo’s ook moeten ingrijpen, maar 

toen hadden de Tutsi's de Hutu’s aangevallen. 
 

Wie is de bevolking van Ruanda-Urundi. 
 

Hutu’s, Tutsi’s en Batwa’s 
 

- Hutu's, herkenbaar aan hun kleinere gestalte, vormden ongeveer 80% van de bevolking 

en waren de oorspronkelijke bewoners van Ruanda. 
 

- Tutsi’s groter van gestalte, kwamen met hun kudde omstreeks de jaren 1400 het land 

binnen. Hoewel in de minderheid, 15%, namen de rijkere Tutsi’s de macht in handen. 
 

- Batwa’s, klein van gestalte, pygmeeën, mag men schatten op 5% van de bevolking. 

In Rwanda bijvoorbeeld, verdienen veel Batwa’s die van hun land verjaagd zijn, de kost 

met het verkopen van zelfgemaakt aardewerk of worden ze gedwongen om 

landbouwgrond te bewerken in slechte omstandigheden. 

De Batwa’s hebben ook onevenredig veel geleden tijdens de genocide in Rwanda in 

1994: onderzoek schat dat 30% van de Batwa’s gedood zijn, meer dan het dubbele van 

het nationale gemiddelde. Ze zijn erg kwetsbaar zonder land of vertegenwoordiging en 

krijgen weinig sympathie en steun. 
 

Na de Duitse aanwezigheid tijdens WOI wordt de eenheidsstaat Ruanda-Urundi 

overgedragen aan België. België legt het land een democratische koers op en laat de 

oorspronkelijke bewoners, de Hutu's, in de macht delen. Deze nieuwe politiek 

ondervindt een sterke tegenwind van de, tot dan toe regerende, Tutsi's. De Tutsi's, die 

kost wat kost hun macht willen behouden, vechten bloederige etnische oorlogen uit met 

de Hutu's. Er volgen massale slachtpartijen, hutten en dorpen worden afgebrand, 

oogsten worden vernietigd en vee wordt weggevoerd. 

 

Aanwezigheid van de ParaCommando’s. 

Zoals in het begin van dit artikel beschrijft ik, hoe wij in 1960 naar Usumbura moesten 

vertrkken om het geweld in te dijken. Ons 3
de

 Bn Parachutisten nam de deelstaten 

Urundi en Ruanda in bezit. In mei werd Ruanda overgenomen door het 4
de

 Bn 

Commando en zullen samen instaan voor ordehandhaving in de deelstaten Urundi en 

Ruanda. Op 25 okt 1961 verwerven het gesplitste Ruanda en Urundi, onder controle van 
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België, het zelfbestuur en in juli 1962 verwerven de landen hun totale 

onafhankelijkheid. Ruanda wordt vanaf dan Rwanda en Urundi wordt Burundi. In feite 

hebben de oorspronkelijke bewoners, de Hutu's, vanaf dan de macht in Rwanda en 

wordt het merendeel van de Tutsi's verdreven naar ondermeer Oeganda en Burundi. In 

Burundi zullen de Tutsi's de macht blijven behouden. Aangezien de Rwandese regering 

niet wenst dat er ParaCommando's op hun grondgebied blijven trekt België zijn troepen 

terug en vertrekken de laatste ParaCommando's op 21 aug. 1962. Op dat moment heerst 

er relatieve vrede in het land en dat zal meerdere jaren min of meer zo blijven. 

Tot 1990 vallen Tutsi-strijders van het FPR (Front Patriotique Rwandais) vanuit 

Oeganda het noordoosten van Rwanda binnen. De Tutsi-strijders behalen enkele 

successen in hun strijd tegen de regeringstroepen FAR (Forces Armées Rwandaises). 

Omdat deze gebieden weinig bevolkt zijn boeken de Tutsi-rebellen snel vooruitgang. 
 

Resultaat: moorden, represailles, vredesonderhandelingen, akkoorden worden 

afgesloten, worden dan weer niet gerespecteerd of verkeerd geïnterpreteerd. Dan maar 

een vredesmacht sturen. 
 

Operatie UNAMIR (United Nations Assistance Mission In Rwanda)  

 

In de hoofdstad Kigali opereren de Belgische ParaCommando's die onder VN-vlag 

opereren, en dus blauwhelmen worden, samen met de Bengali. De Canadese generaal 

Romeo Dallaire, de militaire chef van UNAMIR, verdeelt de hoofdstad in drie sectoren. 

Officieel krijgen de Belgen Kigali-centrum en de sector 'luchthaven' toegewezen. De 

Bengali krijgen Kigali-noord en de Quick Reaction Force (QRF) toebedeeld. De QRF is 

een snelle interventiemacht met lichte pantservoertuigen die op bevel van generaal 

Dallaire overal in Rwanda moet tussenkomen wanneer een kritieke situatie dat zou 

vereisen. Al van bij aanvang blijkt de onbekwaamheid van de Bengali Kibat I, het eerste 

Belgische bataljon in Kigali, zet haar eigen QRF op. In een sfeer van relatieve rust 

voeren de ParaCommando's verkenningsopdrachten uit, patrouilleert het samen met 

Rwandese Gendarmes en controleposten op in de stad.  

Ze mogen hun wapens enkel gebruiken bij zelfverdediging en wanneer de situatie 

vereist om machinegeweren te gebruiken moeten ze eerst toestemming vragen aan 

de Canadese generaal Romeo Dallaire 

 

7 april 1994, de moord op 10 Belgische ParaCommando's  
 

Vanaf 15 maart 1994 wordt het 1e Para afgelost door het 2de Commando. In feite kampt 

de gehele missie met veel te beperkte middelen in zowel personeel, uitrusting, 

bewapening als financiën. Het VN-mandaat en de "rules of engagement" zijn 

onduidelijk en beperken het doen en laten van de ParaCommando's heel erg.. 
 

Een sectie ParaCommando's van het peloton mortieren, onder leiding van Lt Lotin, staat 

op 7 april 1994 in voor de beveiliging van eerste minister Agathe. Tijdens deze opdracht 

wordt de residentie van eerste minister Agathe omsingeld door Rwandese militairen die 

zinden op wraak. De ParaCommando's doen wat hen verwacht wordt en verzekeren de 

ontsnapping van eerste minister Agathe, die later alsnog vermoord wordt. Door ervoor 

te zorgen dat mevrouw Agathe kon ontsnappen, worden de ParaCommando's echter zelf 

omsingeld en moeten ze, op bevel van hogerhand, hun wapens afgeven. Met de 

beslissing om de wapens af te geven wilde men trachten te onderhandelen om zo de 

ParaCommando's alsnog ongeschonden vrij te krijgen. Dit zou in eerste instantie gelukt 

zijn en de Lt Lotin heeft aan het hoofdkwartier van zijn bataljon kunnen melden dat ze 

werden meegenomen naar het militaire kamp van Kigali. Eenmaal daar aangekomen 
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verspreidt de Rwandese majoor François-Xavier Nzuwonemeye de leugen dat de 

Belgen de moordenaars zijn van hun president, daarna laat hij het oordeel wat er met de 

Belgen dient te gebeuren over, aan de, door hem opgehitste, FAR-Militairen. De 

ParaCommando's zelf zetten interventieteams in maar deze stuiten echter op sterke 

weerstand. De Bengaalse QRF, die moet instaan voor snelle interventie, sluit zich op in 

haar kwartieren en de Canadese generaal Romeo Dallaire, die de overmeesterde 

ParaCommando's in hoogst eigen persoon op de grond ziet liggen, komt niet 

tussen.... Op 8 april om 06u25 richt de korpscommandant van het 2de Commando via 

de radio het woord tot al zijn eenheden:  

 

"Ik moet jullie de ergste boodschap ooit mededelen. Onze tien kameraden Lt Lotin 

Thierry, 1e Sgt Leroy Yannick, Korporaals Dupont Christophe, Debatty Alain, 

Uytebroeck Marc, Renwa Christophe, Plescia Louis, Lhoir Stéphane, Bassine Bruno 

en Meaux Bruno werden op een laffe manier om het leven gebracht [...] jullie mogen 

in geen geval jullie wapens nog afgeven." 
 

Aangevuld met tekst uit paracommando.com / WikipediA 
 

Herdenking bij het 2
de

 Bn Commando. 
 

 

Deze herdenking starte met een eredienst in 

de parachiale kerk van Flawinne. Ze werd 

bijgewoond door de familieleden van de 10 

vermoorde ParaCdos, de staff en het koor 

van het 2
de

 Bn Comando, verschillende 

regionales A.N.P.C.V., vaderlands-  

lievende verenigingen en vrienden en 

sympatisanten. Kortom het kerkje was veel 

te klein om al dit volk aan te kunnen. 

 
 

 

Na de kerkdienst volgde een bloemenhulde 

aan de gedenksteen, waar de tien namen 

vermeld zijn. Met de “Last Post en de 

nationale Hymne besloot dit eerste 

gedeelte van de herdenking. 
 

 

 

 

 

 

Onze regionale Leuven was met een grote 

delegatie aanwezig. 

Na het nemen van de lunch in de 

vernieuwde eetzaal werd overgegaan tot het 

tweede gedeelde van de herdenking. 
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Deze herdenking werd bijgewwond door 

het ganse 2
de

 Bn Commando en naast 

bestaanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toespraken werden gehouden door de 

Bevelhebber van het 2
de

 Bn Commando, en 

door familieleden. In beide toespraken kwam 

steeds dezelfde onbeantwwoorde vraag 

…..waarom? 
 

Deze herdenking werd afgesloten met een drink 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris, Bob, François en Michel Michel en Frans 

Frans, François en Johanl Chris, Kol or deMaere d’Artrycke, Filip en Krisl 
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4.2 14 juni: Jaarlijkse B.B.Q. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte had onze B.B.Q. plaats in het kwartier de Hemptinne. Men 

kon rekenen op een verzorgt buffet aan groenten en een uitstekende kwaliteit van vlees. 

Dit alles klaar gemaakt door onze chef-kok Eddy Cortoos, waarvoor onze dank. 
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Na het festijn is er natuurlijk, het opkuisen. 

Zelfs voor onze chef-kok. Ook Johnny is een 

zeer gevraagde persoon voor de afwas, want 

ook de gepensioneerde politie is vragende 

partij. Op de achtergrond goed 

gecamoufleerd staat Frans om alles onder 

controle te houden. 

 

4.3 27-30 juni: Airborne Forces Day South te Portsmouth. 
 

Dag 1. 

 

04.15 1
ste

 RV bij Chris Vandeput. 

Vervolgens naar 2
de

 RV bij Johnny 

Willems 

04.30 Iedereen present. Briefing en 

overhandiging van de nodige 

documenten en vertrek in colonne via de 

snelwegen naar Duinkerke (Fr). 

Gezien het uur geen probleem, behalve 

zoals gewoonlijk even verkeerd gereden.  

Slechte GPS zeker. 

 

 

 
 

07.30 Inscheping. Deze verliep vlot en 

eenmaal uit de wagen begon onze eerste 

activiteit. Een “Very British Breakfast” 

met alles erop en eraan; spek, bonen in 

tomaten saus, champignons, gebakken 

patatjes, tomaat …enz. en een Coffee 

Large (om niet in slaap te vallen). 
 

08.05 Vertrek vanuit Duinkerke naar 

Dover (UK). De overtocht zal 2 uren 

duren Tijd om even uit te blazen, 

winkelen, koffie drinken, genieten van 

Briefing door Chris aan de chauffeurs 

Willy heeft een probleem 
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de zeelucht op één van de dekken 

 

Ook voor de deelnemende dames is er 

een programma voorzien. Namelijk 

naaiwerk. Door de 

weersomstandigheden was mijn 

driekleur in de vernieling gefladderd. 

Dus moest ze hersteld worden voor onze 

doorreis door UK. Onze voetbalploeg deed 

het stukken beter dan Engeland. 

Werk goed verdeelt: Lieve naait en Magda 

kijkt toe. 
 

09.00 Na 2 uren varen aankomst te Dover 

plaatselijke tijd. 

Ontscheping verliep vlotjes en we vonden 

elkaar buiten de douane zone terug. 
 

Via Folkestone naar onze 2
de

 Stop De Battle 

of Britain Memorial D Day te Capel le Ferme. 
 

Het idee om hier een National Memorial te 

bouwen was van Wing Commander 

Geoffrey Page. Hij was op 20 jarige leeftijd 

een Hurricane piloot in het 56 Squadron in 

de Battle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 augustus 1940 werd Pilot Officer Page 

voor de kust van Engeland neergeschoten. 

Hij kon zich met zijn parachute redden, maar 

was zwaar verbrand 

 Door zijn wilskracht en moed, slaagde hij 

erin terug zijn Squadron te vervoegen als 

Wing Leader. Einde oorlog had hij 14 

vijandige vliegtuigen neergehaald. 

Lieve en Magda 
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Wacht op zijn baasje 

Chris (Vz) en Roger (PR) 

Onze groep 

Kris  

 

Op 9 juli 1993 kwam Koningin Elizabeth de 

Memorial inhuldigen. Page zijn droom werd 

dus werkelijkheid. Hij stierf in augustus 2000, 

kort na zijn bezoek aan de Memorial voor de 

60
ste

 verjaardag van de slag om Engeland  

We maakten  van ons bezoek gebruik om een 

kleine bloemenkrans neer te leggen aan beide 

gedenkstenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 op naar onze 3
de

 stop. De innerlijk mens verzorgen 

 

In de “The Belgian Café” te Eastborn genoten wij van een goed maaltijd. 

 

In het centrum, ons kranje 
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Voor de ingang van ons hotel 

Prachtig wandtapijt 

Ingang van het museum 

14.40 uur vertrek naar Portsmouth. Als men denkt dat wij alleen in België files hebben, 

hebben het verkeerd voor. Rijdt dan eens naar Engeland en neemt zowel de Motorway 

(M’s), Hoofdbanen (Ax’s) of bijbanen (Axx’s). Eén zekerheid, u zit in een file. 

 

18.30 uur aankomst in ons hotel 

“the Royal Maritime Club” 

 

Bezit nemen van onze kamers, 

douche omkleden en dan op 

zoek naar een restaurant. 

 

Het zal een een pizzaria worden. 

Iedereen lust geen pizza, dus 

was het normaal dat enkelen een 

ander etablissement opzochten. 

 

 

2
de

 Dag 

 

Ontbijt tot 09.30 uur. Vervolgens 

bezoek aan het museum D Day. 

 

Portsmouth’s D-Day museum is het 

enige museum in Engeland gewijd aan 

de landing in Normandie in al zijn 

aspecten. Voorbereiding van de 

landing, en de landing zelf door land-, 

lucht- en zeemacht. 

 

Het museum bezit ook een prachtig 

wandtapijt van 83 meters lang. Ze geeft 

de 0peratie Overlord weer.  
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Een soldaat uit WO II 

Het zal zijn beste dag niet worden 

Landing gelukt 

Portsmouth Harbour is door de eeuwen 

heen getuige geweest van voorbereidingen 

en het vertrek van vele militaire en Marine 

expedities. Maar wat op een dergelijke 

schaal en geconcentreerde inspanning als 

Operatie Overlord vereiste in juni 1944 

was ook voor Portsmouth uniek. 
 

Voorbereidingen voor Operatie Overlord 

leidde tot beperkingen op het verkeer van 

de mensen van Portsmouth. 

In augustus 1943, werd Southsea kust 

uitgeroepen tot een zone met beperkte 

toegang. De lente van 1944 was Zuid-Engeland hard op weg een enorm gewapend kamp 

te worden, van mannen en voertuigen. Portsmouth was het hoofdkwartier en het 

belangrijkste vertrekpunt voor de militaire en marine eenheden die bestemd zijn voor 

Sword Beach op de Normandische kust. Portsmouth heeft ten noorden en ten oosten een 

natuurlijke bosrijke omgeving, ideaal voor troepen te herbergen en verbergen. 

 

Van uit de lucht gezien, waren er zo veel 

schepen en landingsvaartuigen dat het leek 

alsof je zou kunnen lopen van Portsmouth 

naar het Isle of Wight over hun dekken. 

  

Southwick House, ten noorden van 

Portsmouth, werd uitgekozen als het 

hoofdkwartier voor de geallieerde 

opperbevelhebber, generaal Eisenhower. 

Door noodweer was D-Day 24 uur 

vertraagd, maar de nacht van 5 op 6 juni 

kondigde Generaal Eisenhower tot het 

starten van de invasie met de beroemde 

woorden - "OK, let's go." Op de ochtend 

van 6 juni werden de mensen van 

Portsmouth wakker en tot hun 

verrassing was de grote armada van 

schepen verdwenen. De straten tot 

dusver verslikt van militair verkeer 

waren verlaten. 

Eenvoudige boodschappen waren 

gekalkt op de wegen door de 

vertrekkende troepen: "Thank you, 

Cowplain," "Thank you Waterlooville." 

“D-Day is come” 
 

Dit museum is een pareltje, misschien niet groot maar wat een rijkdom aan 

tentoongesteld materiaal. 

In een kinema kan men naar de filmen kijken in verband met voorbereiding en 

uitvoering van “Operation Overlord”. 
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Documenten en diarama’s zijn een 

streling voor het oog. Werkelijk de 

moeite om te bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede bezoek is zeker niet overbodig, want de standen worden regelmatig 

uitgebreid en aangepast. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als het voor een goed doel is mag men zondigen 

 

Chris, Johan en Frans in bewondering 

 

Onze Commando Roger heeft eindelijk zijn 

boot gevonden, nu nog water 
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Avondlunch met de Pompey Branch. 
 

Dit jaar viel onze lunch samen met de 

bijeenkomst van het Royal Marines.350 

Dus deden wij de receptie samen. Er 

werd traditie getrouw een oude rum 

geschonken en het was een straffe. 
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De eretafel Major Ken Newman, Major General 

Chip Chapman en LtKol Andrew Charlton 
De eretafel  Mrs Chapman, Chris Vandeput Vz en 

Mrs Jan Newman. 

John Newton Srt, Magda en Roger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zoals je kunt merken op de foto’s, heeft 

voorzitter zijn, soms ook voordelen. In 

Leuven zeggen, jaloezie en biskandose. 

 

In zijn toespraak, bedankte Major General 

Chip Chapman, ons voor onze aanwezigheid. 

Hij beschouwde deze samenkomst als een 

teken dat Para’s een grote familie is. Hij 

merkte op dat 50 jaar geleden, er een 

Operatie plaats vond waar de Belgische 

ParaCommando’s met fierheid kunnen op 

terug kijken. Deze was één van de best 

georganiseerde en met succesvol 

uitgevoerde “Joint Forces” operatie met de 

landmacht (Paracommando’s) en de 

luchtmacht (USA AirForce). 

Nog vandaag is deze operatie een deel bij de 

opleiding van Officieren in US en UK.  

MajGen Chip Chapman heeft een boek 

geschreven over zijn ervaring als soldaat 

met als titel; “Nota’s van een klein militair” 

Hij was bevelhebber en vocht met 2 Para de Battle of Goose Green (Falklands) Hij was hoofd 

van het Antiterrorisme Department voor de MoD (Ministerie of Defense) 
 

Zijn leven is er één van Universiteits anarchist tot een geslaagde militaire loopbaan. Hij was 

zich bewust van zijn onbekwaamheden. De Royal Military Academy te Sandhurst bevestigde 

zijn vrees. 

Hij werd uiteindelijk ingedeeld bij het 6 peloton van 2 Para. Via de Falklands oorlog, groeide 

hij uit tot een betrouwbare en bekwame leider en redde zo zijn militaire loopbaan. Op dit 

ogenblik is hij Major General. 
 

Maj Gen Chip Chapman tijdens zijn toespraak 
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Frans en Johan 

Lieve waar is Jos?? 

Kris Ruppol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vraag van hun Chairman Majoor Ken  

Newman, had men ons verdeeld over de 

verschillende tafels, hetgeen de integratie 

tussen beide kringen ten goede kwam. Wij 

Belgen passen ons altijd aan, ook wat de taal 

betreft. Men had wel getracht dat aan iedere 

tafel iemand was die een andere taal machtig 

was. Resultaat, deze avond was een 

aangename  sfeervolle avond. De avond 

eindigde in de Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Bob in aangenaam gezelschap Bob en Michel 

Jos waar is Lieve?? 

Willy en Eddy hebben plezier 
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3
de

 Dag 

 

Ontbijt tot 09.00 Hr en vertrek naar Dover via Canterbury om 10.00 Hr. 

 

Langst de A3 naar Canterbury, en 

vertrouwend op onze GPS, natuurlijk niet 

één maar drie afritten gemist. Geen 

probleem we konden genieten van het 

sfeervolle binnenland en onze wagens 

hadden dorst. 

Aankomst om 13.00 in Canterbury en op 

zoek naar een parking plaats. 

 

Eten, ze hebben mij kunnen overtuigen om 

de befaamde Fish and Chips te bestellen. 

 

Is dat tegengevallen, veel deeg en weinig 

vis, erwtenpuree, frietjes en ketchup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fameuze Fish and Chips 

Kris en Nick Ruppol en Willy 

Alles doorspoelenmet een pint 
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Vertrek naar Dover 15.00 Hr. We waren te vroeg voor onze veerboot en konden 

eventueel een vroegere boot nemen. Brute pech, voor ons minibusje was er geen plaats, 

dus moesten we de oorspronkelijke 

veerboot nemen. Jos, voor wie er wel 

plaats was, bleef solidair bij ons. Kris in 

een andere file was niet op de hoogte van 

mijn probleem en nam de vroegere 

veerboot. Dus tijd genoeg voor te shoppen 

in de terminal hall van Dover 

Inscheping om 17.30 uur zonder 

problemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De terugvaart gebeurde zonder problemen 

en de via de autostrades bereikte wij, even 

opgehouden door werken, Leuven. 

 

Afspraak 2015. Viering 75 jaar Parachute 

Regiment verspreid over twee dagen. 
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Op recce 

Briefing door LtKol ere E.Genot 

4.4 13 juli: Cenotaaf te London 
 

Na de dood van koning Albert I besloot de Britse koning George V dat België jaarlijks 

een parade aan de Cenotaaf op Whitehall mocht houden. België is daarmee het enige 

land ter wereld buiten de Commonwealth dat het voorrecht geniet om in wapendracht in 

het centrum van Londen te defileren. Dit jaar vond de militaire parade plaats in het 

weekeinde voor de nationale feestdag van 21 juli. De jaarlijkse parade vormt een 

eerbetuiging aan de Belgische en Britse slachtoffers van de twee wereldoorlogen 

 

RV. 05.00 Hr op het Militair 

Vliegveld te Melsbroek. 

Na de gebruikelijke controle van 

papieren en bagage wachten ons 

croissants, chocolade koeken en 

koffie of thee. 

 

06.30 Hr Inscheping 

07.07 Hr Vertrek van onze vlucht 

naar Harrod’s vliegplein. 

08.15 Hr Aankomst op Harrod’s. 

Tijd om een plasje en vervolgens 

met de bus naar London. 

 

10.00 Hr Aankomst in London. 

Het was warm dus op zoek naar 

een verfrissing. Gerard Moerman, 

iemand met ondervinding, gaf 

ons weinig moed. “Hier vind u 

niks, maar ook niks”. Toch maar 

proberen en effectief in de verte 

zagen we een pub. Vol moed er 

naar toe. Closed. Een beetje 

verder aan Big Ben een andere 

pub, Closed. 

We hebben het opgegeven.  

 

 

10.30 Hr Verzameling en briefing 

door LtKol ere Emile Genot  

10.45 Hr Move naar de Cenotaaf 

en opstelling van de KMS-, 

Marine-, Land-, Lucht- 

detachementen.en veteranen  

 

11.00 Hr Big Ben laat zich horen 

en start van de plechtigheid. 
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Prins Laurrent 

Prins Laurent bij de bloemenhulde 

Vaandels bewijzen de eer. Rechts onze Filip Prins Laurens schouwt ons detachement 

Ons detachement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag 

woonde Prins Laurent en ontslagnemend 

minister van de Defensie Pieter De Crem de 

ceremonie aan de Cenotaaf bij.  

Ze legden bloemenkransen neer aan de 

Cenotaaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de ceremonie aan de Cenotaaf werd nog 

een ceremonie aan het monument ter ere 

van de gesneuvelde Royal Guards 

gehouden. 

Het middagmaal namen we in de kazerne 

van de Royal Guards voorafgegaan door 

een receptie aangeboden door de Belgische 

autoriteiten. Daarna de terugweg. 

 

Naar het monument van deRoyal Guards 

Onze vaandels 
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Bob en Pierre Dujardin 

                   Australian Cemetery 

Cobbers monument 

Australian EreDetachement 

4.5 19 juli: Australien Memorial te Fromelle Fr 

 

Deze Memorial bij Fromelles (Frankrijk) herdenkt de soldaten van het 14th Australian 

Brigade die vielen tijdens de aanval op de Duitse linie op 19 en 20 april 1916. De Slag 

bij Fromelles staat in de Australische 

geschiedenisboeken bekend als de ergste 24 

uur in de geschiedenis van Australië. Ruim 

5500 Australische en 1500 Britse militairen 

kwamen om in de strijd tegen de Duitsers. De 

site is gelegen op de Duitse stelling waar nog 

een vijftal bunkers bewaard bleven, nabij het 

VC Corner Australian Cemetery. Centraal 

staat het Cobbers monument, een ontwerp 

van Peter Corlett, afkomstig uit Melbourne. 

Het is een uitbeelding van sergeant Simon 

Fraser van het 57th Battalion, een 40 jarige 

Victoriaanse landbouwer, die een gewonde 

soldaat draagt van het 6th Battalion. 

 

 

 

Johnny Willems en Bob Ruysschaert 

werden door Dhr. Pierre Dugardin, 

voorzitter van de UNC van Fromelles, 

en door Dhr. Jean Masson, 

burgemeester van Fromelles, 

uitgenodigd op de plechtigheid ter 

herdenking van de slag bij Fromelles. 

De ceremonie ging door op de 

militaire begraafplaats van Formelles 

gekend als “Pheasant Wood Military 

Cemetery”. Onder de aanwezigen 

Senator Michael Ronaldson, Australisch 

Minister voor de Oud-Strijders, Generaal 

David Morrison, Staf Chef van de 

Landcomponent van het Australisch leger en 

de Prefet de la Région Nord-Pas de Calais 

monsieur Dominique Bur, Australisch en 

Franse delegaties. Een aantal Australische 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Fromelles&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Slag_bij_Fromelles&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Slag_bij_Fromelles&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Slag_bij_Fromelles&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=VC_Corner_Australian_Cemetery&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Simon_Fraser&action=edit
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php?title=Simon_Fraser&action=edit
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Tribune met de VIP’s 

Johnny met vaandeldrager van UNP LIlle 

Bob, x en Pierre Dujardin 

families, van recent opgegraven 

gesneuvelden waren speciaal overge-

vlogen om de plechtigheid bij te wonen. 

Fromelles is een dorpje gelegen in 

Nord-Pas-de-Calais in het 

arrondissement Rijsel war op 19 en 20 

juli, de 5
de

 Australische divisie samen met de 

61
ste

 Britse Divisie een aanval ondernamen op 

de met bunkers versterkte Duitse linies. Eind 

1920 waren alle Australische ongeïdentificeerde 

slachtoffers van de slag bij Fromelles, die men 

kon vinden begraven: 410 van hen VC Corner 

Cemetery en andere begraafplaatsen. 

 

 

 

In het begin van de 21
ste

 eeuw, werden 

met behulp van luchtfotografie, nieuw 

massa graven ontdekt nabij het Bois du 

Faisan (Pheasant Wood) bij Gromelles. 

In 2009 werden de lichamen 

opgegraven en verschillende werden 

geïdentificeerd. De begraafplaats 

Pheasant Wood werd in januari 2010 in 

gebruik genomen en op 19 juli 2010 

ingehuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerzys bvba 

Beekstraat, 52b 

3051 – Sint Joris Weert 

Tel: +32 476 413922 

Fax; +32 16 700490 

E-mail; ben@enerzys.com 
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Op weg naar ons RV 

Roger, Gerard I, Johan, Chris, Filip en Gerard II 

Jean-Marie Goedert, Dokter Kol Van Neste en  Gerard I 

4.6 21 Juli: Te Leuven en Brussel 
 

4.6.1 Leuven  
 

Om 11.00 uur had in de St. Pieterskerk een plechtige “Te Deum” plaats. Burgerlijke, 

Militaire en Geestelijke hoogwaardigheids bekleders waren aanwezig. 

Vaderlandslievende verenigingen, waaronder het ANPCV Leuven waren op de 

uitnodiging van de stad Leuven ingegaan en waren aanwezig met een belangrijke 

delegatie. 

Deze Te Deum werd gevolgd door een receptie op het Stadhuis. Met een toespraak van 

de voorzitster van de raad van provincie en een drink op Z.M.de Koning eindigde deze 

viering. 

 

4.6.2. Brussel 
 

RV Om 15.00 uur op het Koningsplein 

voor al de deelnemers. De vraag van 

alle jaren; mogen we defileren??? 

150 kaarten voor de 5 verenigingen die 

deel uitmaken van het Veteranen 

Instituut. 30 voor de BSD (Belgische 

Strijdkrachten Duitsland), 30 Tech-

nische Bijstand, 30 UNO, 30 Omegang 

en 30 voor onze ANPCV. Als u ons 

detachement door de jaren heen ziet, 

zijn wij altijd met +/- 100. Het is dan 

ieder jaar bedelen bij de andere vereniging 

voor hun overschot van kaarten. 

Toch gingen wij, na een telefoontje 

aan onze vicevoorzitter Col BEM e.r. 

Michel Leenaers, met een gerust 

gemoed naar ons RV punt. 

Inderdaad geen probleem. Ons 

detachement zal plaats nemen achter 

de vaandels van de ontbonden oud-

strijdersverenigingen. 

 

Na een laatste briefing van Jean-Marie 

Goedert, stelden wij ons op. Eerst de 

vijf vaandels van de vijf 

verenigingen, daarna hun Nationale 

voorzitters. De oud gedienden die 

deel namen aan de Operatie Red & 

Black Dragon (Stan en Paulis), nu 50 

jaar geleden opende het défile. 

Ons detachement stond onder leiding 

van Col BEM o.r. 

Michel.Leenaers.(Vice Voorzitter) 
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Kol SBH o.r. M.Leenaers aan het hoofd v/h Det. 

Ons detachement Koningin Mathilde - Koning Filip 

Zijn er mischien twee toekomstige Para’s bij Na de défile 

De vijf vaandels gevolgd door de Voorzitters 
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5. Toekomstige activiteiten. 
 

5.1 Regionale Leuven. 
 

5.1.1 27  Aug HerdenkingWO I van de stad Leuven 
 

RV Parking Bodart 11.30 uur (einde Kapusienenvoer) 

12.20 uur Wijchmaal 

13.15 uur Wilsele 

14.15 uur Kessel-lo 

15.00 uur Heverlee 

16.00 uur Leuven Martelarenplein 

17.00 uur Receptie in de wandelzaal van het stdhuis 
 

5.1.2 11 oktober Mosselfestijn 
 

Waar: Kwartier Kap.de Hemptinne, Hertogstraat 184 3001-Heverlee 

Info volgt. Noteer alvast deze datum 
 

5.1.3 15 november Jaarlijks Korpsmaaltijd 
 

Waar: Kessel Dal 

Informatie volgt. Noteer alvast deze datum 
 

5.1.4 23 november 30
ste 

RED & BLACK DRAGON MARS 

Helpers gevraagd 
 

5.2 Andere Regionalen 
 

5.2.1 9 augustus: B.B.Q door de Reg. Brabant 
 

Waar: OASIS (Rechts van de laatste ingang van het 

Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1 Start 12.00 
 

5.2.2 30 Augustus 1 Para Remember DAY Citadel Diest  door KTSA 
 

Om 08.00 uur zijn er inschrijvingen op de Citadel en start van de 16Km (of 

8Km) voor de sportievelingen. Dit is een wandeling in de omgeving van Diest 

en Schaffen langs de mooiste bekendste en nog onbekend plekken. 

De deuren van de Citadel gaan open van 11.00uur tot 18.00 uur. 

Alle verdere inlichtingen op www.KTSA.be 
 

5.2.3 5 september: Inhuldiging standbeeld “ME AND MY PAL 
   

 Waar: Kerk O.L.Vrouw Hemelvaart E. Vanderveldelaan 1200 Brussel. 

 10.30 uur In plaatsstelling van de genodigden en de militaire detachementen 

 10.35 uur Ontvangst Vips 

 10.45 uur Begin plechtigheid 

 12.15 uur Receptie 

 Deelnemings kosten 10 Euro/pp storten Reg Brabant BE81 733500500024 

 Inschrijving ten laatste 23 augustus 

 

5.2.4 6 september Herdenking Lt. Limbosch te Menen – Peer Informatie later 
  

5.2.5 7 september “Plaine Sapins” te Somme-Leuze Informatie later 
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5.3 Activiteiten Light Brigade  
   

5.3.1 Vrijdag 29 augustus Opendeur Trainingscentrum Para te Schaffen 
   

Het TrgC Para opent zijn deuren van 10.00uur tot 17.00uur 

Doorlopend rondleiding, Para Drops, Klimtoren, kinderanimatie, eten en 

drinken, static show enz …… 
 

5.3.2 Vrijdag 29 augustus Opendeur 2
de

 Bn Commando te Flawinne. 
 

Het 2
de

 Bn Commando opent zijn deuren van 10.00uur tot 17.00uur 

Doorlopend, static show, klimtoren, rappels, demo’s enz…. 
 

5.3.3 6 september Opendeur te Tielen 
   

Het 3
de

 Bn Parachutisten opent zijn deuren (informatie volgt) 
   

5.3.4 11 september Bevelsoverdracht bij het 3Bn Parachutisten 
   

Bevelsoverdracht van LtKol SBH Luc LECLERCQ aan LtKol SBH Bart 

VERBIST zal plaatsvinden ter hoogte van het sportveld tussen de sporthal en de 

bar Offr. 

10.15 uur Genodigden ter plaatse 

10.30 uur Begin Plechtigheid 

11.30 uur Aanvang Receptie 

12.30 uur Aanvang Buffet 

Deze plechtigheid is enkel bij te wonen op uitnodiging 
 

5.3.5 7 oktober “Golden Spike” 
   

Dit jaar richt het 3Bn Parachutisten de Golden Spike in (informatie volgt) 
   

5.4 Nationale activiteiten 
 

5.4.1. Vrijdag 3 oktober  St. Michaël en Herdenking 

50 Jaar Operatie Red & Black Dragon (Stan en Paulis) 
 

Deze zal plaats vinden te Brussel Ieder lid zal persoonlijk uitgenodigd worden 

met het volledig programma. 

Ik hoop op een talrijke opkomst 
 

5.5 Internationale activiteiten waaraan wij deelnemen 
 

5.5.1 24 augustus B.B.Q door U.N.P. 591 Rijsel (Fr) 

 In l’Etang du Chateau de Berthen (Fr) Deelname €20,- 

 RV bij Johnny Willems 09.00 uur 

 Inschrijvingen voor 10 augustus bij voorzitter Chris VANDEPUT 

5.5.2 20 september St. Michel te Rijsel F (*) 

5.5.3 28 september St. Michel te Parijs F (*) 

5.5.4 13 november Dag van de Verdraagzaamheid te Laakdal NL (*) 
 

(*) Informatie later Om het mij gemakkelijk te maken stuur uw e-mailadres door 
 

Noteer alvast deze datums in uw agenda 
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6. Boetiek 
 

De prijs voor: Polo is 23,50 Euro, (Rood, groen of wit) 

   Sweater 24,40 Euro. (Rood of groen) 

   Hemd 38,50 Euro. (Korte of lange mouwen) 

   Fleece 39,50 Euro. (Rood of groen) 
 

Bestelling wordt afgesloten op 31 augistus 2014 

 

De bestelling is pas definitief als uw betaling ontvangen is! 
 

 

Om onze prijs te behouden, zijn we verplicht ons te houden aan een bepaald aantal (20). 

 

BESTELBON 
 

 

Naam en voornaam :…………………………………………………………….bestel hierbij: 
  

POLO :       SWEATER: FLEECE: 
 

Aantal :……….   Kleur …………………. Aantal: ……..    Kleur  …………….                           
 

Maat : M    L    XL     XXL   ……….. (*) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

HEMD : 
 

Aantal :…………..  Kleur : Wit .   Mauwen: Kort/ Lang  (*) 

Maat : 39/40   41/42    43/44    45/46………..(*) 
 

Ik stort het bedrag van € ………….. op rekening  BE81 4220 0830 9124 met vermelding   

Maat x Polo, Fleece, Sweater en/of x hemd. 

(*) Schrappen wat niet past 

 

NOTEER DEZE DATUM 
 

11 oktober 2014 


