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1. Bestuur 

Para-Commando Vriendenkring Regionale Leuven 
 

Driemaandelijks Tijdschrift 

Periodiciteit juli – aug. - sep. 

Uitgifte: juli 2013 

 
Aangesloten bij het Verbond van Belgische en   Verantwoordelijke uitgever:  Chris Vandeput 
Buitenlandse Journalisten der periodieke Pers  Bergenstraat,  58 
Erkende Beroepsvereniging  3020 - Herent            
      
  

  

 
 

Foto’s van Jacques Grauls, Johnny Willems, Jos Aerts, Richard Vanden Bulcke  en Chris Vandeput 

http://www.paracdo-leuven.be/
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Bestuur; 
 

 

Voorzitter: Chris. Vandeput  e-mail: cvandeput@telenet.be 

 Bergenstraat, 58 

 3020 – Herent 

 Tel: 016/226823 - GSM: 0476676285 

  
Secretaris: Frans Claes  e-mail: fracla@telenet.be 

Klim-en Sprongdagen Langendaallaan, 8 

 3001 – Leuven 

 GSM: 0478333368 

    
Penningmeester: Willy Van Loo  e-mail: willy.vanloo@skynet.be 

 Noordstraat, 4/2 

 2220 – Heist o/d Berg 

 GSM: 0498/883081 

  
Logistiek: Johan Van Herzele e-mail: johanvanherzele@hotmail.com 

 A.Wouterstraat, 33 

 3012 - Wilsele 

 GSM: 0476/739823 

  
Schootsverantwoordelijke: Johny Willems  e-mail: willejohn@hotmail.com 

POC HeverleeVeiligheid Vijfbunderstraat, 6 

 3001 – Leuven 

 GSM: 0476/483281  

  
Marssectie: Herman Bruers  e-mail: bruersherman@gmail.com 

 Wittevrouwestraat, 74 

 3020 – Herent 

 GSM: 0493/198435  

  
Public Relations: Robert Roger  e-mail : esr@skynet.be   

 Biezebeemden, 6 

 3272 - Scherpenheuvel 

 Tel: 013777230 
 

Rédactie: zie voorzitter  

  
Sociale activiteiten: zie secretaris 

 

Webmaster  Anh Ly May  e-mail: anhlymai@gmail.com  

    Eyckeveld, 43 

    3370 – Boutersem 

 
Vaandeldrager: Filip Thiebaut  e-mail: filip.thiebaut@hotmail.com 

 Eversestraat, 128 

 1932 – Zaventem 

    GSM: 0474723233 
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2. Inhoud 
 

1. Bestuur.  2 

2. Inhoud.  3 

3. Voorbije activiteiten: 

 

5.1 15 juni B.B.Q. Regionale Leuven. 4 – 5 

5.2 29 juni Open Door  -  Commando Dag 6 

5.3 28 juni Deelname aan Airborne Forces Day te Portmouth. 6 - 20 

5.4 15 juli Nationale Feestdag te Leuven en Brussel. 21 – 24 

5.5 3 aug. B.B.Q. door reg. Brabant 24 

 

 Toekomstige activiteiten: 

 

6.1  08 sept. Plaine-Sapins te Somme-Leuze. 25  

6.1  24 sept. Golden Spike te Flawinne (Namen). 26  

6.2 04 okt. St. Michaël, Patroon van alle ParaCdo’s te Brussel. 26 

6.3 05 okt. St. Michel te Parijs. 26 & 30  

6.4 12 okt. Jaarlijks Mosselfestijn Regionale Leuven. 27 

6.4 18 okt. Bezoek aan de 1
ste

 Wing te Bauvechain. 27 

6.5 25 okt. Remember Day te Antwerpen door het 3Bn Parachutisten. 28 

 

4. Boetiek 28  

 

 

   

Sprongdagen TrgCPara Schaffen: vrijdag 17 mei, (+ gr trg) - alternate day: 12 september  

     vrijdag 14 juni, alternate day: 11 oktober 2013. 

Klimdagen TrgC Cdo MLD: vrijdag 24 mei en vrijdag 20 september 2013 
  

De wekelijkse vergaderingen gaan door iedere donderdag te 20.00 

uur in het “Pakenhof” (naast de kerk) Pakenstraat, 83 te Heverlee; 
   

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen, open voor alle leden, 

gaan door in het (In Juli geen vergadering) 

Kwartier De Hemptinne te Heverlee (Blok B Lokaal I 27) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lidgelden 2013 

 

Para-Commando’s oudgediende en beroeps 17 € 

Cadetten 7,50 € 

Sympathisanten 30 € 

Leden in het buitenland 20 € 

 

De lidgelden kunnen gestort worden op rekening: BE28 0010 8937 9920 of 001-0893799-20 

Van Para-Commando Vriendenkring Leuven Noordstraat 4/2  2220 – Heist o/d Berg 
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Jef en Willy aan de kas. Vervelend maar het moet 

gebeuren 

Frans, Johan, Madelein, Lieve en Mieke aan den tap 

of den afwas. Er zijn prettiger dingen in het leven 

De Regionale Brabant was goed 

vertegenwoordigd 

Eddy in volle actie 

3 Voorbije activiteiten 
 

3.1 Jaarlijkse B.B.Q. 
 

Naar jaarlijkse traditie had onze B.B.Q plaats in het Kwartier Kapt. De Hemptinne te Heverlee. 

Zoals jullie kunnen merken op bijgaande foto’s, was het een succes.  

Dank aan de deelnemers, maar ook aan onze 

helpers en vooral onze kok Eddy Cortoos. 

Een uiterst verzorgde en lekkere B.B.Q. 

 Vlees en groenten waren top. Wie een BBQ 

geeft moet bij den Eddy zijn. Een aanrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Richard Vanden Bulcke, Roger Bonte, 

Georges Loos en Henry Baetens oudgediende 

van het 16 Det. en Opsprong op Kindu en 

Françoise Van den Bulcke. Ik (Chris) ook 

16Det nam de foto. Moet ik er bij voegen dat 

het 16Det, het beste was, of toch één van de 

betere. 
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Een grote delegatie van de Snot-e-belle uit 

Vilvoorde. Het moet niet altijd biefstuk 

zijn. 

De tafel van Roger Robert 

De familie Thiebaut. En maar smullen 

jong en oud. De pilletjes komen later 

wel Vier habitués, Edward met Francine 

Buelens en Jef Smit met echtgenote 

Bediening onder het scherpe oog van 

de voorzitter 

De familie Louis Crab 
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3.2 Commando Day door Roger Lauwers 
 

Zaterdag, 29 juni 2013, De Commando Dag te Marche-Les-Dames. 
 

Het 2de Bn Commandos van Flawinne was daar vertegenwoordigd. 

Nadat een collega ons had opgepikt te Leuven, zijn we naar MLD gereden en onderweg hebben 

we dan al gepraat over wat de dag ons zou brengen. 

De weergoden waren ons niet echt goed gezind, maar zelfs dat kon ons niet tegenhouden. 

Bij aankomst voelde het opnieuw als thuiskomen, je hebt hier bloed, zweet en tranen gelaten 

destijds en de herinneringen blijven je toch altijd bij! 

Zoals steeds ga je opzoek naar ex-collega's van toen en ja, we zijn er dan enkele tegen het lijf 

gelopen. 

In eerste instantie kom je de sfeer opnieuw opsnuiven van activiteiten en demonstraties. En 

natuurlijk een leuke babbel over vroeger. Daaraan gekoppeld mag zeker en vast, een goede 

maaltijd en een lekkere pint niet ontbreken. 

Wat we ook nooit laten liggen is, De Trap die  het camp CDO verbindt met het camp Wartet, 

een echte kuitenbijter voor wie dat niet gewoon is. 

Ondanks een paar plensbuien brak de zon regelmatig doorheen het wolkendek en dan zou je 

zelfs willen blijven tot ze onder gaat. Maar jammer want Commando Day sloot zijn deuren 

omstreeks 18.00 h. 
 

Ik kijk al uit naar onze tweede klimdag te Marche-Les-Dames op 20 september. Dan voelen we 

ons weer voor een dag thuis. Zal wel wat zwaarder zijn dan enkel rond te wandelen maar dat 

nemen we er graag bij. 
 

So pals, see you next time and keep the spirit alive. 
  

3.3 Reis naar de Airborne Forces Day te Portsmouth 
 

Dag 1. 28 juni 

 

Eindelijk was het zover. Voor sommigen om 3 uur, andere iets vroeger opstaan. Met twee 

wagens vertrek uit Leuven. Michel met vijf en Chris met zeven + één. Lieve moest op de frigo 

box zitten tot ons eerste RV punt. 
 

Vertrek om 04.00 uur tot ons eerste RV punt, waar Lieve en Jos zouden overstappen in de 

wagen van Richard. 

De verplaatsing naar Calais verliep op wieltjes. De werken op de weg rond Gent waren 

beëindigd, we hielden ons aan de toegelaten snelheid en wij kozen dit jaar voor de juiste afrit. 
 

Inscheping 07.45 uur. 
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Eén van de werken van barmhartigheid. De 

hongerige spijzen en de dorstige laven. 

 

 

Vervolgens genieten van de overtocht. Rustige 

zee en lekkere koffie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomst in Dover en ontscheping. 
 

In colonne op weg naar Duxford. Sanitaire stop, die iets uitliep en met lichte vertraging verder 

naar onze eerste afspraak met de leden van de Pompey branch. 

Wie denkt dat wij files hebben, wel rijd even naar de UK, die kunnen er ook iets van. 
 

Ken gewaarschuwd dat we even later zullen zijn. 

Om 11.35 eindelijk op onze afspraak en ik werd 

verwelkomd door Ken met de opmerking “ Hi Chris, 

you are not in full dress”, met andere woorden, ik 

terug naar de wagens en voor iedereen ‘strip tease’ in 

de regen, uitgezonderd de vrouwen natuurlijk. 
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Alles verliep netjes en er werden geen pv’s opgemaakt voor openbare zedenschennis. De reden 

van deze show was, Ken had er voor gezorgd 

dat wij gratis, indien in blazer, toegang kregen 

met gids in het Imperial War Museum”. Dus het 

was de inspanning waard. 

 

 

 

 

 

Onder de kundige leiding van onze gids 

bezochten wij eerst de vliegtuighall en konden 

wij genieten van alle vliegtuigen van de begin 

periode tot nu door de Britse R.A.F. gebruikte 

toestellen.Van een eenvoudige tweedekker via 

natuurlijk hun Spitfire, de Lancaster, de 

Tornado zelfs de Concorde. Met andere 

woorden teveel om op te noemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met onze vrienden uit Portsmouth op de groepsfoto 
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Vervolgens werd de verplaatsing gemaakt naar een speciaal 

voor de Airborn Forces ingerichte ruimte.  

Hier krijgen wij een overzicht van hun ontstaan in 1940 tot op 

heden. Parachute Training in R.A.F. Ringway, operaties 

gedurende WO II met D. Day, hun tocht door Frankrijk, 

België (Battle of the Bulge) en Duitsland. Palestinië, Suez, 

Borneo, Aden, Noord Ierland, strijd met de IRA (ligt nog 

steeds gevoelig. Maar dan wel weer uitgebreid de strijd en 

herovering op Argentijnen van the Falklands Islands, Kosovo, 

Irak (Dessert 

Storm) en 

Afghanistan 

Alles mooi 

achter ramen 

ten toongesteld, 

vergezeld van wapens, uniformen, alsook begeleid 

van oude en hedendaagse filmen en muziek. 
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Even wachten in de inkomhall 

Ken Newton, Chairman of de Pompey Branch, 

gaf ons de raad niet te lang te wachten met ons 

vertrek. De reden was dat de gebruikelijke files 

ons de das zouden om doen om op het 

geplande uur in Portsmouth toe te komen 

 

Na een quick lunch in het museum restaurantje 

en de gebruikelijke strip-tease vertrokken we 

richting Portsmouth,  

Het was te verwachten. File op de drie soms 

vier rijbanen. Om 240 Km hadden wij 4 uur 

nodig. Anderen iets langer. Ik had het geluk 

naast mijn GPS ook 3 paar ogen in mijn rug te 

hebben die op tijd en stond in koor riepen, nee, nee, neee...... rechtdoor en dan links. Oef we zitten 

goed. Een GPS is een fantastische uitvinding maar u moet de weg een beetje kennen en zeker in de 

UK, links rijden nietwaar. 

 

+/-19 aankomst in ons hotel. De Royal Maritime Club Hotel. Mooi hotel in het centrum van 

Portsmouth gelegen, kort aan de haven met zijn bezienswaardigheden en een gloednieuw 

Shopping Center. Voor ons nieuw want verleden jaar was dit niet opgevallen. 

Sommige hadden een ruimere kamer, andere 

moesten het stellen met iets kleiner, maar alle 

comfort nodig om een goede nachtrust te 

verzekeren was aanwezig. 

Er zullen steeds mensen zijn die iets meer 

luxe wensen, maar we zijn in groep en 

blijven ook in groep in één en hetzelfde 

hotel. 

. 

 

 

 

 Ingang van ons hotel 

Iedereen geïnstalleerd in zijn kamer. Tijd om 

de innerlijke mens te spijzen. Door het late 

uur, kon het een probleem zijn voor de 

keuken. De Chef kok was zo vriendelijk om 

zijn uitsterste best te doen om ons allen een 

degelijk maaltijd voor te schotelen.  

 En zeggen dat er mensen zijn die beweren geen bier te 

                drinken!! Het was wel een Guinness 
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Tijd om de benen te strekken en op zoek naar een pub. Pub’s genoeg maar verboden aan 

minderjarige (Kris zijn zoon valt nog uit de boot)  
 

Maar we zijn solidair, dus allen terug naar ons hotel en daar in de bar een Pint Lager, Bitter of zeer 

British een Guinness drinken. 
 

Na deze zware eerste dag, en zeker voor de drivers en hun begeleiders, snakken wij allen naar een 

goede nachtrust. Een goede douche en dan mijn bedje in. Zalig. 
 

Dag 2. 29 juni 
 

09.00 uur ontbijt.  

Een verzorgd typisch Engels Breakfest. 

RV 10.00 uur buiten en op weg naar de Historische Dockyard van Portmouth. 

 

Vandaag vieren ze in Portsmouth op de 

Historic Dockyard “The National Armed 

Forces Day”.  

Muziek uit de jaren 40 en 50 met Miss Marie. 

Demonstraties en static show. En veelvuldige 

kraampjes die hun waren aanprijzen, meestal 

ten gunste van de Marine. 

Verder bestond de mogelijkheid om op het 

dek te lopen van een van de oudste 

oorlogsschepen. De HMS Victory. 

Vaandelschip van Admiraal Nelson die er op 

stierf 

 

Of ‘sWerelds eerste stalen schip HMS 

Warrior 1860, aangedreven door een 

stoommotor en te bezichtigen in de oude 

dokken.Tien jaar later was de HMS Warrior 

al voorbijgestreefd. 

The Mary Rose Museum of het National 

Museum of the Royal Navy. 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden genoeg om een aangename 

voormiddag door te maken 

 

 

Lunch in één van de restaurantjes in het 

Shopping Center. 

Een bezoek aan de Spinakker was ook één 

mogelijkheden. 
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Jos, Eddy en Chris met hulp van de dames op 

jacht voor en nieuwe typische blauwe blazer. 

Zonder resultaat, zelfs niet bij Marks and 

Spencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 

 Gezellig restaurantje 
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Volgend RV; 18.30 in de hall van ons hotel. Programma: We zijn uitgenodigd door Majoor Ken 

Newton, Chairman van de Pompey Branch Parachute Regiment Association. 

 

 

 

Wie had dat ooit gedacht, dat in de UK op een 

officiële lunch, het eerste initiatief dat een 

Majoor, Chairman van de Branch, neemt; 

“Vesten uit”. Daar zat ik dan, en ik niet alleen, 

met mijn bretellen. Dank zij, Jan, de lieve 

echtgenote van Ken, kon ik de mijn heel 

discreet verwijderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele toespraak door de Chairman, die de 

banden tussen onze twee branches aanhaalde en 

hoopte dat dit het begin zal zijn van een lange 

vriendschap tussen de Engelse Parachutisten en de 

Belgische ParaCommando’s. 
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Natuurlijk, moest ik een repliek geven op Ken’s toespraak. 

Zij die mij kennen weten, dat mijn toespraken nogal kort en 

bondig zijn. 

Kolonel Blondeel, zei mij eens, Een toespraak moet u 

beginnen met een mopje en eindigen met een mopje. 

Dat onthouden de toehoorders. Wat u daar tussen vertelt 

vergeten zij na een paar minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst en vooral dankte ik Major Ken Newton 

voor zijn vriendelijke ontvangst en het regelen 

van onze overnachtingen in het Royal Maritime 

Club Hotel. Een tekening van Jules Regnez werd 

door mij overhandigd met een tekst als 

herinnering van ons verblijf te Portsmouth. Het 

werd door Ken zeer geapprecieerd. Vervolgens 

na onze stad geprezen te hebben met het bezit 

van één van de oudste universiteiten der Lage 

Landen en zijn Bier, en België voor zijn 

chocolade deelden wij voor de dames, pralines 

en voor de paratroepers, de drie soorten Chimay 

met glas. 
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Het diner eindigde met een toast op onze 

blijvende vriendschap en met hun belofte 

om deel te nemen aan onze St. Michael op 4 

oktober 2013. 
 

Daarna richting bar waar wij nog met onze 

Britse vrienden verder een gezellige avond 

doorbrachten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Het werd niet te laat want morgen was het 

hun jaarlijkse Airborne Forces Day South. 
 

Dus een douchke en in bed 
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Dag 3. 30 juni. 
 

Ontbijt 08.00  -  09.00 uur 
 

RV om 09.30 op de terreinen van de Royal Marines Museum in Southsea. 
 

We werden opgewacht door John Newman, Warrant Officer (Adj Chef) en verantwoordelijk voor 

de parade. 

 

Verzameling om 10.00 uur en voorafgegaan 

door de Muziekband van de Royal marines, 

marcheerden wij het paradeplein op voor de 

plechtigheid 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Na de muziekband kwamen de verschillende  

Branches van de Parachute Regiment Association  (P.R.A.) 

met aan het hoofd W.O. John Newmann. 

 

 

Daarna onze delegatie, bestaande uit 12 

oudgediende van het Regiment Para 

Commando. Aan het hoofd, uw voorzitter Ere 

SM Chris Vandeput. 

 

Op het parade plein voor het museum werd de 

opstelling beëindigd en werd overgegaan tot 

de bloemenhulde aan de gedenksteen ter 

nagedachtenis van de gesneuvelde Royal 

Marines in de strijd op de Falklans Island 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van l n r Chris VANDEPUT Vz Reg Leuven, Major 

Ken Newton en Major General JD SHAW CBE  
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De bloemenhulde werd gevolgd door gebeden, 

waarbij de Padre diegenen eerde, die hun leven 

gaven voor het behoud van de vrede waar ook 

ter wereld en vroeg bescherming aan de 

almachtige voor al de militairen, in het 

bijzonder die van het Parachute Regiment en 

de Royal Marines. 

Dat zij hun taak voor het behoud van vrede, 

waar zij ook ingezet zullen worden, in alle 

veiligheid kunnen uitvoeren. 

 

 

Daarna schouwde Major General JD SHAW 

CBE, geflankeerd door Major Ken Newton, 

Chairman en W.Off John Newman de 

deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechts boven: Chris Vandeput, Jos Aerts, Johnny 

Willems en Johan Van Herzele 

 

Boven: Frans Van Beneden, Kris Ruppol, 

Robert Roger en Richard Vanden Bulcke 

 

Rechts: Michel Lahey, Eddy Lauwers, Frans Claes 

en Johnny Willems 



 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de veteranen en de muziekband van de 

Royal Marines kregen de aandacht van de 

Major General JD SHAW  CBE 

 

 

 

 

W.O.  John Newman, secretaris van de Pompey 

Branch, vraagt aan de voorzitter van de 

plechtigheid, Major General J.D. SHAW CBE,  

de toelating om met de deelnemers te mogen 

defileren. 

 

“Permission granted” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WO John Newman aan het hoofd van de 

defilé. 

 

 

Links. De Belgische delegaties met aan het 

hoofd uw voorzitter. 
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Ondenkbaar in België: De minder validen 

mogen ook mee defileren en worden 

gerespecteerd. In België zouden zij het defilé 

maar ophouden of in de weg lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de plechtigheid was er verzameling geblazen 

voor een gezellig samen zijn, en opgeluisterd 

door de muziekband van de Royal Marines 

Prachtig weer, fris bier en een goede ambiance. Wat moet een mens nog meer hebben???  

Juist, ……………..eten. Een gans varken aan het spit. 
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We besloten deze dag met een bezoek aan 

het Royal Marines Museum. Voor 

sommige onder ons, misschien de tweede 

of derde maal, maar toch nog altijd de 

moeite om dit prachtig ingericht museum 

te bezoeken. 
 

 

‘sAvonds etenstijd. Verleden jaar hadden wij een 

restaurantje ontdekt aan de haven waar ze steak 

serveerden om uw duimen af te likken. 

Samen met Johnny gingen we reserveren voor 15 man. 

Geen proleem. Wij waren welkom om 07.30 HR Pm. 
 

Om 07.00 HR Pm waren wij al ter plaatste, dus alle tijd 

voor een aperitiefje. 
 

Kwam het ogenblik van bestelling. Verrassing, 

vandaag geen steak, dus was er een probleem die 

gelukkig, hoewel met enige moeite, opgelost werd. 

Belangrijkste was, wij hadden geen honger meer. 
 

Na een tochtje langs de nieuwe en oude haven terug naar ons hotel om te genieten van een goede 

nachtrust. Morgen wordt het weer rijden. 
 

Dag 4. 1 juli. 
 

Ontbijt en vertrek voorzien om 10.00 HR Am. Iedereen op post en dus richting Dover langs de 

Motorway. 

Zonder moeilijkheden en met GPS kwamen wij om 01.00 HR Pm toe aan het Dover Castle. Dit 

gaf ons nauwelijks de tijd om dit Kasteel met de bijhorende gangen behoorlijk te bezichtigen, daar 

de inscheping van onze overtocht om 16.00 HR Pm was. Het was ons ook verboden op de site 

rond het kasteel te wandelen zonder ticket. Dus was er maar een oplossing, naar Dover centrum 

terug te keren, iets te eten en na een wandeling door het centrum, de inschepingplaats op te 

zoeken. 
 

De controle bij de inscheping was voor onze wagen 3 een probleem. Zij waren verplicht uit te 

stappen, hun hele wagen werd doorzocht tot in de puntjes, met het gevolg een lichte paniek bij de 

twee andere wagens. Voor de reden, daar konden we naar gissen, maar eind goed al goed. 

De terugvaart verliep vlotjes, en na een laatste RV in Groot Bijgaarden waar Lieve op de frigobox 

mocht plaats nemen en werd afscheid genomen van Richard en Françoise. 
 

Zo eindigde onze reis naar de UK. Ik denk dat iedereen tevreden was en voor herhaling vatbaar. . 

Dank voor de vele foto’s Spijtig kon ik ze allemaal niet plaatsen. 

 

Chris Vandeput 
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3.4 21 Juli Nationale Feestdag 
 

De Belgische Nationale Feestdag betekent uiteraard verschillende officiële ceremonies zoals het 

Te Deum en andere defilés. Maar dit jaar, is het ook een bijzondere editie met de 

Troonsafstandplechtigheid van koning Albert II en de Eedaflegging van koning Filip. 
 

3.4.1. Te Deum te Leuven 
 

Na jaarlijkse traditie nam onze vriendenkring deel aan de plechtigheid 

 

RV: 10.30  Lange Trappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plechtigheid eindigde door het spelen van 

de “Vlaamse Leeuw’ en het zingen van de 

‘Brabançonne’. 

 

Nadien werd er een receptie aangeboden door 

de Provincie Vlaams Brabant in de Halle van 

het Stadhuis. 
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3.4.2. Te Deum te Brussel 
 

Om 9u werd in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele het Te Deum gezongen in 

aanwezigheid van Koning Albert, Koningin Paola en Koningin Fabiola. De prinsen en 

prinsessen wonen het Te Deum bij in de provincies. 
 

3.4.3. Troonsafstandplechtigheid 

o 

Om 10.30 ondertekent Koning Albert II zijn 

troonafstandacte in het Koninklijk Paleis te 

Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Eedaflegging van Koning Filip. 
 

12.00 uur: Eedaflegging van Koning 

Filip voor de Verenigde Kamers in het 

Paleis der Natie. 
 

3.4.5. Congrescolom 
 

14u10 Hulde van de nieuwe Vorst aan de Onbekende Soldaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemenhulde, aanwakkering van de vlam 

en het tekenen van het Gulden Boek 
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3.4.6. Defilé 
 

Om 16u05 schouwt Koning Filip de burgerlijke en militaire troepen 

 

Hiernaast links schouwt onze Koning Filip 

een eenheid van de Special Forces Group 
 

 In de namiddag vergezelt de koning de 

regering en tal van genodigden op het 

Koningsplein om het militaire defilé rond 

17u bij te wonen.  
 

Een gelegenheid om onze verschillende 

eenheden in actie te zien. 
 

Het defilé werd traditie getrouw geopend 

door de veteranen. Eerst een detachement van oudgedienden van de BSD, UNO, Korea, 

Ommegang en ANPCV. 
 

Dit jaar was het bestuurscomité ons gunstig 

gezind. We kregen 60 kaarten ipv 30 kaarten 

voor 100 deelnemers. Hoe is het mogelijk dat 

ieder jaar, wanneer de andere 4 organisaties met 

moeite 20 deelnemers bijeenkrijgen ook 30 

kaarten krijgen, wij ANPCV moeten smeken om 

een kaartje meer. 

Geduld is één van de kwaliteiten van een goede 

ParaCommando. En geduld was er nodig in de 

verschroeiende hitte. 

 

Ons detachement, die een heel blok 

vormde met Vaandel, Voorzitter, 

Vicevoorzitters, Regionale Voorzitters 

en leden, paracommando’s waardig. 
 

Wij kregen ook de meeste lof van 

zowel het koningshuis, de militaire en 

burgerlijke instanties voor onze 

houding tijdens het defilé. Ik hoop dat 

het protocol en het comité van de 

veteranen daar in de toekomst 

rekening zal mee houden. 
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3.4.7. Feest in hert Park en vuurwerk 
 

Om 19u, neemt het nieuwe Vorstenpaar deel aan het Feest in het Park, in het Warandepark. En 

om 23u, woont, de Koninklijke Familie het vuurwerk bij dat afgevuurd wordt vanaf het Paleis 

der Academiën op het Paleizenplein. 

 

3.5 B.B.Q. door Reg.  Brabant 
 

Een gezellige BBQ in een groene omgeving 

even buiten Brussel. 

 

Onze regionale was met 10 deelnemers 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brusselslife.be/nl/article/feest-in-warande
http://www.brusselslife.be/nl/article/vuurwerk-21-juli
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4. Toekomstige activiteiten: 
 

4.1 Plaine Sapin 2013 
 

Het Comité van de “Fraternelle de l’Armée Secrète”, de “Agents Parachutistes” evenals de 

Special Force Group vragen om hen te vereren met uw aanwezigheid op de plechtigheid van 

zondag 9 september 2013 
 

Programma: 
 

10u05 Standard van de S.F.G voorwaarts 

10u05 Toespraken en overhandiging van de brevetten aan de nieuwe ploegleden S.F.G. 

11u00 Mis 

12.00 Verplaatsing naar Zaal Jozef Burette, rue du Pays de Roy, 27  Somme-Leuze 

12.30 Aperitief 

13.00 Warm Buffet 

 Menu 
 

Zeewolf, met saus aurore en sorbet van tomaatjes en basilicum 

Civet de Marcassin met trappistenbier van Rochefort 

Waterzooi van kip 

Varkens mignonletjes met mosterdsaus Spruitjes met spekjes 

Gratin dauphinois 

Aardappel blokjes geparfumeerd a la Provence 

Buffet van mini deserties 3 per persoon 

Aperitief en wijn inbegrepen 
 

Deelname: 35 Euro per persoon te storten op rekening van de Reg.Brabant met de melding 

“Plaine Sapin”    rek.n°:BE81 7335 0050 0024 

Inschrijvingen te laatste op 31 augustus 2013;   
 

Praktische regeling. 
 

 

Onze regionale Leuven is een trouwe deelnemer aan deze plechtigheid. We zullen dus de 

inschrijvingen groeperen en een eenmalige storting doen aan de Reg. Brabant. 
 

Wat de verplaatsing betreft: 

- Ofwel maken wij gebruik van de autocar van de Reg. Brabant en spreken wij af bv 

in Jezus Eik om 08.00 uur 

- Of wij doen de verplaatsing met eigen vervoer. 

Geïnteresseerden gelieve met mij, Chris Vandeput, contact op te nemen 
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4.2 Golden Spike: 24 september 2013. 
   

  Het 2 Bn Commando te Flawinne richt dit jaar, de jaarlijkse “Golden Spike” In. 

  Deze sportieve activiteit is toegankelijk voor alle actieve en oudgediende van het  

  Rgt Para-Commando. 
 

Voorwaarden:  Ouder dan 40 jaar zijn en een doktersgetuigschrift die u toelaat deel te 

nemen aan deze competitie 
 

Reglement: Deelnemers van 40 Jaar lopen de volledige afstand 

Deelnemers boven de 40 jaar tot en met 50 jaar krijgen per jaartal 50 

meter voor op hun jongere leeftijdsgenoten. 

Deelnemers boven de 50 tot …….krijgen per jaartal 100 meter voor op 

hun jongere leeftijdsgenoten. 
 

Vb: Iemand van 60 jaar, krijgt 10 X 50 meter + 10 x 100 meter voor op 

  Een deelnemer van 40 jaar. 
 

Verdere inlichtingen bij onze secretaris Frans Claes 
 

4.3 Sint Michaël feest te Brussel 
   

 Geneesheer Kolonel Paul Van Neste, 

Nationaal Voorzitter van de ANPCV, heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen voor de 

viering van St.Michaël patroon van de Para-Commandos op vrijdag 4 oktober 2013. 

 

Een officiële uitnodiging wordt of is u al toegestuurd. 

 

Wij doen nog beter dan verleden jaar. 

 

Allen op post. Laat zien dat wij bestaan en komt zo talrijk mogelijk naar 

Brussel.. 
 

 

4.4 Saint Michel te Parijs 
 

Nog geen officieel programma. 

Als wij het programma volgen van 2013 

 

04u30 Vertrek naar Lille (Rijsel Frankrijk) 

05u45 Aankomst te Rijsel 

06u00 Vertrek naar Parijs met autobus van La Section UNP Lille 

09u45 Aankomst aan ‘Les Invalides’ 

10u00 Mis 

12u30 Lunch in de Militaire School 

16u30 RV Champs Elisée 

17u00 Defilé op de Champ Elisée naar de Arc de Triomphe en Bloemenhulde 

19u00 Diner in de Militaire school 

21u30 Terug naar Lille en verder Leuven 

 

Geïnteresseerden nemen contact met Chris VANDEPUT Vz 
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4.5 Mosselfestijn te Leuven 

Op 12 oktober 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waar? In het Kwartier Cdt de Hemptinne 

 Hertogstraat, 184 3001  -  HEVERLEE (Leuven) 
  

  In de bar “All Ranks” Blok R 
 

Wanneer? Vanaf 12.00 tot 20.00 uur 
 

Prijs? Mosselen 1,200 Kg met frietjes of brood € 18,00 

 Koninginnehapje met frietjes € 12,00 

 Koninginnehapje kinderen tot 12 jaar € 6,00 

 Taart met Koffie € 3,50 
 

Wij houden ons strikt aan de veiligheidsvoorschriften van het kwartier DUS 

Voorinschrijvingen verplicht anders geen toegang tot het kwartier 

Stortingen:  Op rekening 001-0893799-20 van ANPCV Leuven met vermelding 

  Aantal deelnemers mosselen + Koninginnehapje.+ merk voertuig en plaat 

Om ons in regel te kunnen stellen met de dienst S2 (veiligheid) sluiten de 

inschrijvingen af op 01 oktober. Uw betaling is een bevestiging van uw 

inschrijving 
 

4.6 Bezoek aan de Basis van de 1
ste

 Wing te Bauvechain. 
 

 Op 12 oktober plannen wij, dank zij Kris Ruppol, een bezoek aan de basis en het 

museum van de 1ste Wing te Bauvechain (Bevekom). 

R.V. 09u00 aan het wachtlokaal 

Geïnterneerden nemen contact met onze secretaris Frans Claes 
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4.7 “Remember Day” te Antwerpen door het 3Bn Parachutisten. 
 

Op 25 oktober richt het 3Bn Parachutisten uit Tielen een herdenkingsplechtigheid ter 

herdenking van het einde van de Korea oorlog en van de eerste Operationele Sprong en 

operaties te Kindu, Kitwit en Kasongo door het toenmalig 3Bn Parachutisten in Kongo; 
 

Programmma in samenwerking met de stad Antwerpen zal later medegedeeld worden. 

Noteer alvast deze (voorlopige) datum in uw agenda. Deze datumkan nog aangepast worden 

wegens het bezoek van Zuid-Koreaanse oorlogsschepen aan de stad Antwerpen. 

 

5. Bestelling. 
 

Wegens het groot succes, zullen wij nog een bestelling doen van hemden (korte of lange 

mouwen), sweaters en polo’s beschikbaar met ons embleem, speciaal ontworpen voor onze 

vriendenkring. 
 

De polo’s en sweaters zijn verkrijgbaar in de kleuren van de rode of groene muts of in het wit, 

de hemden voorlopig alleen in het wit met korte of lange mouwen. 

Op alle kledingstukken is ons embleem geborduurd. 
 

De prijs voor: Polo is 23,50 Euro, 

  Sweater 24,40 Euro. 

  Hemd 38,50 Euro.  
 

Wie geïnteresseerd is in een polo, sweater of hemd kan onderstaande bestelbon invullen en 

bezorgen aan onze secretaris Frans Claes. 

De bestelling is pas definitief als de betaling ontvangen is! 
 

Om onze prijs te behouden, zijn we verplicht ons te houden aan een bepaald aantal (20). 
 

BESTELBON 
 

Naam en voornaam :…………………………………………………………….bestel hierbij: 
  

POLO :            SWEATER: 
 

Aantal :……….   Kleur …………………. Aantal: ……..    Kleur  …………….                           
 

Maat : M    L    XL     XXL   ……….. (*) 

_______________________________________________________________________________ 

 

HEMD : 
 

Aantal :…………..    Kleur : Wit .   Mauwen: Kort / Lang  

(*) 

 

Maat : 39/40   41/42    43/44    45/46………..(*) 

______________________________________________________________________________ 
 

Ik stort het bedrag van € ………….. op rekening  BE81 4220 0830 9124 met vermelding   

Maat x Polo, Sweater en/of x hemd. 

 

(*) Schrappen wat niet past 
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De Nationale Voorzitter Geneesheer Kolonel Paul 
Van Neste heeft de eer en het genoegen u uit te 

nodigen voor de viering van St. Michaël,  patroon van 
de Para-Commandos. 

Vrijdag 4 oktober 2013 
te Brussel 

 

Le Président National  Médecin Colonel Paul Van Neste à 
l’honneur de vous inviter à fêter  

la St Michel, patron des Para-Commandos. 
Vendredi 4 octobre 2013 

à Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwachten u talrijk , dit wordt een succes. 
Nous vous attendons nombreux , cette journée sera un succès 


