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1. Het bestuur. 
 

 

Erevoorzitter: Chris. Vandeput  e-mail: vandeputchris@gmail.com 

 Bergenstraat, 58  

 3020 – Herent 

 GSM: 0476676285 
 

Voorzitter Robert Roger e-mail : esr@skynet.be 

Public Relations Biezebeemden, 6 

 3272 - Scherpenheuvel 

 Tel: 013/777230 - GSM: 0475582532 
 

Secretaris: Jos AERTS e-mail: jozef.aerts1@pandora.be 

 Gijzelaarsstraat, 32 

 3000 – LEUVEN 

 GSM:  0498838043 

  
Penningmeester: Dominique DE GEEST (Dompi) e-maim: dompimarleen@hotmail.com 

 Franz Schollaertstraat, 2 

 3010 _ KESSEL-LO (Leuven) 

 GSM: 0499315652  
  

Logistiek: Johan Van Herzele e-mail: johanvanherzele@hotmail.com 

 A.Wouterstraat, 33 

 3012 - Wilsele 

 GSM: 0476/739823 
  

Schootsverantwoordelijke:  Johnny Willems e-mail: willejohn@hotmail.com 

POC Heverlee Veiligheid Vijfbunderstraat, 6 

 3001 – Leuven 

 GSM: 0476/483281  
  

Marssectie: Herman Bruers e-mail: bruersherman@gmail.com 

 Wittevrouwestraat, 74 

 3020 – Herent 

 GSM: 0493/198435  
  

Rédactie: zie erevoorzitter  
  

Sociale activiteiten: zie secretaris 
 

Webmaster Er komt schot in de zaak 

 

Vaandeldrager: Filip Thiebaut e-mail: filip.thiebaut@hotmail.com 

 Eversestraat, 128 

 1932 – Zaventem 

 GSM: 0474723233 
 

Vaandeldrager: Jos AERTS e-mail: jozef.aerts1@pandora.be 

 Gijzelaarsstraat, 32 

 3000 – LEUVEN 

 GSM:  0498838043 
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De wekelijkse vergaderingen gaan door iedere donderdag te 20.00 uur 

in het “Pakenhof” (naast de kerk) Pakenstraat, 83 te Heverlee. 

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen, gaan door in het  

Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee (Blok B Lokaal 2/47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lidgelden 2019: 

Para-Commando’s oudgediende en beroeps: 20 € 

Cadetten: 7,50 € 

Sympathisanten: 30 € 

De lidgelden kunnen gestort worden op rekening: BE28 0010 8937 9920 

van Para-Commando Vriendenkring Leuven Gijzelaarsstraat, 32  3000-LEUVEN 
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3. Woord van de voorzitter. 
 

Beste Para-Commando’s, Sympathisanten en Vrienden, 
 

Nog enkele dagen en het jaar is voorbij, als ik kijk wat we dit jaar verwezenlijkt hebben, dan 

mogen we fier zijn. 

Er zijn weinige regionalen die zo veel activiteiten als wij hebben georganiseerd of aan 

deelgenomen. Dat is te danken aan jullie inzet waarvoor mijn dank aan jullie allemaal.   
 

Dit jaar hebben we de honderdste herdenking van de wapenstilstand van de Eerste Wereld 

Oorlog gevierd, waar miljoenen soldaten hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, vergeet 

ze nooit! 
 

Op 25 januari 2019 hebben we onze algemene vergadering waar ik jullie met open armen zal 

ontvangen, na de vergadering zal er een receptie met een droogje en een natje worden 

aangeboden door de vriendenkring om samen te kunnen genieten van deze bijeenkomst. 

Tijdens deze algemene vergadering zal de verkiezing van het bestuur plaats vinden waar ik mijn 

kandidatuur als voorzitter terug indien. 
 

Mag ik in mijn naam en in de naam van het hele bestuur onze beste wensen doorgeven voor 

2019 

Nog een spoedig, gelukkig, en gezond Nieuwjaar 2019 voor jullie en u familie            
 

Who Dares Wins, United We Conquer, Never Surrender 
 

Roger ROBERT (Rob) 

Voorzitter ANPCV  Leuven 
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4. Voorbije activiteiten 
 

4.1 Maandelijkse schietbeurten/ 
 

Eindelijk konden wij terug onze schuttersvaardigheden tonen. 
 

Volgende schietbeurt op 7 Januari, 4 Februari, 4 Maart en 1 April telkens om 19.00hr 
 

4.2. Breendonk 
 

Niet voor niets verwierf het fort van 

Breendonk de bijnaam “kamp van de 

sluipende dood”. Met de Jaarlijkse 

Bedevaart ter nagedachtenis aan de oud-

gevangenen en de slachtoffers van  

 

 

 

 

 

Breendonk, wordt de herinnering aan deze 

duistere en uitzonderlijke geschiedenis levend 

gehouden. Dit jaar werd er eveneens een 

gedenkplaat onthuld met daarop de namen 

van de slachtoffers die hier de dood vonden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Steven VANDEPUT bij foto’s van slachtoffers 

Familieleden bij de executiepalen 

Generaal Compernol CHOD 
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Nog een laatste check-up tussen onze 

voorzitter Roger ROBERT en 

LtKol SBH or Richard. Schepkens 

Kol SBH or Michel LEENAERS, Kol SBH Vincent 

DESCHEEMAEKER, Genraal or VERSTRAETEN, en 

C.O.’s van 2Bn CDO, 3Bn Para, TrgCPara, TrgC Cdo, 

Provincie Commando Brussels Gewest… 

Men herkend Prins de MERODE, Kol SBH or DE WULF, 

LtKol or Pierre DESPRECHINS, Ere LtKol Milo GENOT, 

Kol SBH or Walter MERTENS Col (R) Werner de 

JAMBLINNE de MEUX en Graaf d’OUTREMONT 

De vaandels van de verschillende regionalen, 

met onze Filip THIBAUT 

4.3. Viering van Sint Michael te Brussel. 
 Foto’s Jacques Grauls, Henri Baetens, Filip Thiebaut. 

Vrijdag 5 oktober vierde onze A.N.P.C.V. Sint Michaël patroon van alle Para-commando’s 

te Brussel. Veel belangstelling, ook vanuit de Special Operation Brigade. 

Onze Nationale voorzitter moest verstek laten gaan. 

Hij had de taak onze Para-commando’s in 

Afrika bij te staan. Ook onze erevoorzitter 

Chris VANDEPUT liet zich, wegens 

gezondheidsredenen, verontschuldigen.  

Na de misviering door onze Padre, ging het 

in stoetsgewijze naar de Congreskolom 

voor de plechtigheid aan de ‘Onbekende 

Soldaat’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eredienst werd opgedragen door 

Hoofdaalmoezenier Johan Van Den Eekhout 
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Onze voorzitter in actie Het detachement van het 3de Bn Parachutisten 

Een deel van onze vlaggendragers met 

uitterts rechts Filip 
Regionale Leuven staat klaar 

De VIP’s De Britse Pompey Branch delegatie. Mike Monney, 

en M. Montgomery. David en Marie-Pierre Williams 

In de Koningstraat. Prachtig. Deed een beetje denken 

aan 1964 naar dan met meer toeschouwers. 
Vertrek van onze vaandels 
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Opwakkeren van de vlam door Vice Voorzitter 

Kol SBH Michel LEENAERS 

Kol SBH Vincent DESCHEEMAEKER, Generaal 

PEETERS, Kol SBH or Michel LEENAERS  

Jean-Claude CARTIHNY en GRUELLE  

Overhandiging van de bloemen aan Jean-Claude CARTGNY 

die Generaal CAILLE Voorzitter U.N.P. vertegenwoordigde 
Honneurs door Jean-Claude CARTIGNY 

Voorzitter van UNP Lille en GRUELLE  

Voorzitters van de regionalen. Rechts: Roger 

Robert Voorzitter van de Reg Leuven  

Edward PEETERS en Johan VAN HERZELE  

Ondertekening van het ‘Gulden Boek’  
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Uit Sympathie 
 

De oorsprong van de cultus van Sint Michael door de parachutisten zou gaan tot de 

Tweede Wereldoorlog, in Engeland, waar de aalmoezenier van 2e SAS (Special Air 

Service) medailles van Saint Michael zou gezegend hebben, die hij overhandigd heeft aan 

de parachutisten die de opdracht gekregen hadden om te springen op Frans grondgebied. 

 

Later in september 1947, in Indochina, drie parachutisten aalmoezeniers werden benaderd 

met de terugkerende vraag van de keuze van een beschermheilige ten behoeve van de 

parachutisten. Alle wapens van het Franse leger, zegt almoezenier Mulson, hebben hun 

patroon: de ruiters hebben Heilige George, de schutters en Genie, Heilige Barbara, de 

transmissies, de Aartsengel Gabriel en het materiaal, Heilige Eloi. Maar zoals altijd, voor 

Paras, is de keuze niet eenvoudig. Die van Pau opteren voor de Heilige Pépin, die van 

Meucon, met Massu en de padre Guillaudot, binden hun stemmen aan de lokale heiligen: 

Heilige Colomban, Heilige Pabu of zelfs Heilige Tugduald... 

Vader Jégo grijpt in: "naar mijn mening, is het de Heilige Michaël die we nodig hebben, de 

aartsengel die de draak overwonnen heeft", de twee oudsten besluiten om de zaak toe te 

vertrouwen aan François Casta, hij is dol op geschiedenis en literatuur: en vooral ze spelen 

de kaart van zijn jeugd: "jij bent de jongste, je moet het dossier vormen voor onze 

hiërarchie die de liturgische fundamenten van deze keuze blootstelt"  
(Marc Bruschi, het blad van uniformen, maart 2018) 

 

Dus, begon aalmoezenier François Costa begin 1948 aan zijn opdracht. Samen met 

aalmoezenier Mulson, soms ook aalmoezenier Jégo, installeerden zij zich in de bibliotheek 

van de ‘Diocèse’ van Hanoi gedurende uren en dagen. 

En alle drie waren op zoek naar documenten die nuttig zou kunnen zijn, voor een basis te 

leggen voor een dossier dat van Saint Michael, de Patroon Heilige zou maken van de 

parachutisten. 

Op een oud Remington schrijfmachine schreven zij de vruchtbare oogst van hun 

opzoekingen op papier Deze werden vervolgens verstuurd door de Kerkelijke post van het 

militaire pastoraat naar het aartsbisdom Parijs, die het dossier overbracht naar het Vaticaan. 

Het geluk van de drie onderzoekers kon niet stuk, wanneer eindelijk van het Vaticaan de 

oorkonde binnen kwam dat hun aanvraag goedgekeurd werd met de zegen van de Paus. 

Sindsdien is de officiële patroonheilige van de Parachutisten-Commando’s 
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Na de eredienst en de ceremonie aan de ‘Onbekende Soldaat’ was het tijd voor het diner.  

Samen met onze para vrienden uit England en Frankrijk hebben wij genoten van dit samen 

zijn. Spijtig moest Bob Blackburn afzeggen wegens ziekte. Mijn schoonvader zaliger zei 

altijd, ‘Als je ouder wordt, krijgt je van alles, behalve haar en tanden” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda en Jacques LAFOSSE en Rose en 

Alfons GORIS 

Filip en Denise THIEBAUT en Jacqueline en 

Henri BAETENS 

Jacqueline, Roger en Henri Roger, Mike Monney en Willy 

Johan, Monty, Willy, Mike en Roger Michael (Monty) Montgommery (nazaat 

inderdaad van Monty), Johan, Edward en Jos 
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Mad Bernard, Reginne en Jean-Claude Reginne, Jean-Claude en David 

 Bernard, René et Marie-Pierre Williams De Franse delegatie met Marie-Pierre, Paulette, 

Mad Bernard en Reginne 
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4.4. Jaarlijks Mosselfestijn. 
 Foto’s Johnny Willems, Filip Thiebaut 

Wij hadden gehoopt op een aantal deelnemers zoals vorige jaren +/- 100 maar het werden 

er 165 deelnemers. Wablief gaat ge zeggen, inderdaad 165 gelukzaligen mochten aan dit 

festijn deelnemen. 
 

De wet van Murphy bestaat. Zeker in 

Heverlee. Toen onze vriend Johnny 

de sleutel van de feestzaal ging 

afhalen bij de bevoegde diensten, 

scheen alles in orde te zijn. Maar wat 

bleek, volgens de bevoegde persoon, 

hadden wij een concessie 

aangevraagd voor de zaal, maar niet 

voor tafels en stoelen, noch voor de 

verwarming.!!!!. Maar na controle, 

stonden er tafels maar niet voldoende 

en praktisch geen stoelen. De scouts 

van Herent konden ons aan tafels 

helpen en gelukkig was het 

keukenpersoneel zo vriendelijk ons uit de nood te helpen door stoelen voor een 80 

personen van de kelder naar de feestzaal over te brengen. Waarvoor onze dank aan Majoor 

Werner LAUWERS en Adj. DUMONT en keukenpersoneel 
 

Onze kring heeft altijd zich aangepast aan 

de veiligheidsmaatregelen van het 

kwartier. 

Nu dat Securitas de veiligheid aan de 

ingang verzekerd is dat niet anders. 

Afspraak was dat twee van onze mensen, 

Johnny Willems en Chris Vandeput, een 

eerste controle, van wagens met aantal 

inzittende zouden doen, op naam volgens 

de inschrijvingslijst, vervolgens na een 

tweede controle door ‘Securitas’ de 

deelnemers de toegang tot het kwartier 

zouden toelaten. Dit gebeurde in perfecte 

samenwerking met als codewoord “Mosselen”. 
 

Het was een totaal geslaagd feest. De mosselen 

waren uitstekend klaargemaakt. Daarvoor onze 

dank aan de keukenploeg van Luc 

SCHOENMAKER met zijn zoon Ben, Martina 

en Jean-Paul. Een speciale dank aan onze 

dames, waaronder enkele oudjes, Mieke, 

Madeleine, Magda, Lieve en Sonja. Ook een 

uitzonderlijke dank aan de deelnemers en de 

mosselen zelf, zonder hen was dit feest geen 

succes geweest. Ze hebben hun best gedaan. 

Onder het goedkeurend oog van Chris, Madeleine 

die de taarten in even grote stukken snijdt 

Johan, Lieve, Frans en Eddy 

Luc en zijn ploeg. Verboden terrein voor niet bevoegden 
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Algemeen zicht van de talrijke deelnemers Tafel met Jan, Jean-Pierre en vrienden 

Taartverkoopster Mieke en Henri Johnny en Madeleine even een verdiende rustpose 
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4.5. Herdenking Detmold 
 Foto’s Jacques Grauls 

 

Op 26 juni 1963 verloren 5 bemanningsleden en 33 

parachutisten het leven toen de C-119 CP45 (15 

Wing) neerstortte in Detmold (toen Federale 

Republiek Duitsland). Dankzij de heldenmoed van de 

bemanning en van dispatcher 1 Sgt Maj Edmond 

Chabot hadden voor de crash nog negen para’s het 

toestel kunnen verlaten. 

  

De 13de Compagnie van het 1ste Bataljon Parachutisten 

had een sprong moeten uitvoeren in het kader van een 

oefening Lance One. Ze zouden springen uit vier C-

119 maar omdat de weersomstandigheden te slecht 

waren werd beslist om de para’s af te zetten op de 

RAF-luchtmachtbasis van Gütersloh. De naderingsas 

ligt boven het schietveld van het Britse leger te 

Sennelager. Op het moment dat schietoefeningen 

moeten beëindigd zijn, lanceert een mortiereenheid nog enkele obussen. De CP45 wordt 

door een van de projectielen geraakt, ter hoogte van de brandstoftank in de rechtervleugel. 

 

Om 11.00 uur had een eredienst plaats n de Memorial Kapel op het TrgCe Para te Schaffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opper Aalmoezenier droeg de eredienst op Leo, Georges, Kamiel, Jos, Frans, Johan, Eddy, 

Roger en Chris waren aanwezig 

Vaandels van de regionalen De burgemeester van Diest, de Provincie 

Commandant en vertegenwoordigers van 

verschillende PC eenheden 



 
 

15 

 

Na de eredienst volgde een bloemenhulde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fly Away door de 15de Wing De regionalen Leuven, Antwerpen en Brabant 

De burgemeester van Diest, Majoor Ver Heyden 

CO v/h TrgC Para en de Provincie Commandant 

Lt. Kol Plasschaert 

Opperaalmoezenier Johan 
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4.6. Herdenking Westkapelle – Domburg 
Uit Wikipedia 

Foto’s Alfons Goris, Jacques Grauls 

 

De Strijd om Walcheren werd gestreden 

tegen het einde van de Tweede 

Wereldoorlog, in 1944. Doel was niet 

zozeer de ontzetting van het 

schiereiland, maar eerder het openen van 

de Antwerpse haven voor geallieerde 

schepen, de zogenaamde Slag om de 

Schelde.  

De aanval werd van drie zijden 

gelijktijdig uitgevoerd: over de Sloedam 

vanuit het oosten, over de Westerschelde 

vanuit het zuiden (Vlissingen, operatie 

Infatuate I) en over de zee vanuit het 

westen (Westkapelle, operatie Infatuate 

II).  

Buiten de stranden van Normandië was 

Walcheren de enige plek waar de 

Atlantikwall werd doorbroken.  

 

 

 

Operatie Infatuate I. 

De amfibische landing in Vlissingen werd 

door de geallieerde troepen aangeduid als 

'Operatie Infatuate I'. 

Operatie Infatuate I begon in de vroege 

morgen van 1 november 1944 vanuit de 

haven van Breskens die sinds 20 oktober 

1944 in geallieerde handen was. Om kwart 

voor vijf 's morgens verlieten de eerste 

landingsschepen de Breskense haven. 

Tegelijkertijd werd vanuit Breskens een inleidende 

artilleriebeschieting op de Duitse stellingen in 

Vlissingen uitgevoerd. Na de landing van een kleine 

verkenningseenheid landde de eerste aanvalsgolf rond 

6:35 uur op het strandje bij de Oranjemolen in 

Vlissingen dat werd aangeduid met codenaam 'Uncle 

Beach'. De aanval op Vlissingen werd uitgevoerd door 

commando's van het Britse No. 4 Commando 

waaronder ook Franse en Nederlandse militairen (No 

2 (Dutch) Troop). De troepen stonden onder bevel van 

luitenant-kolonel Robert Dawson.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpse_haven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantikwall
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breskens
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjemolen_(Vlissingen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commando_eenheid
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Operatie Infatuate II. 

 

Op 27 oktober 1944 kwam de Royal Navy 

T-Force aan in Oostende. Deze uit 123 

schepen bestaande zeestrijdgroep was in 

het leven geroepen voor amfibische 

landingen op Westkapelle. De troepen 

waren afkomstig van de 41e, 47e en 48e 

Royal Marine Commando's, alsmede de 4e 

Special Service Brigade. Daarnaast streden 

Belgen, Nederlanders en Noren mee van 

het 10e Inter Allied Commando. 31 

oktober stoomde de zeestrijdgroep op naar 

Westkapelle.  

Het Britse slagschip HMS Warspite en 

twee kanonneerboten moesten de Duitse 

kustbatterijen vernietigen, dat was met 

zwaar bombarderen door de RAF niet 

gelukt. Dat bleek een flinke uitdaging en 

de geallieerden leden zware verliezen. In 

totaal zonken negen landingsvaartuigen. 

De oorlogsschepen openden het vuur om 

het vuur van de kustbatterijen weg te 

lokken van de landingstroepen die het toch 

al moeilijk hadden een 400 meter breed gat 

in de dijk te veroveren, terwijl ze eerst 

tussen de mijnen door de kust moesten 

bereiken. Aan het eind van de dag was Westkapelle bevrijd. Eén dijk werd veroverd 

doordat Walcheren onder water stond na eerdere geallieerde bombardementen waardoor de 

Duitsers niet konden worden bevoorraad en het schieten moesten staken.  

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Navy_T-Force&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Navy_T-Force&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westkapelle_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Marine_Commando&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Special_Service_Brigade&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter_Allied_Commando&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagschip
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Warspite&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanonneerboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kustbatterij
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Zoals eerder vermeld namen Belgische Commando’s in 1944 deel aan de operatie 

“Infatuate” voor de inname van Walcheren om de toegang tot de Antwerpse haven vrij te 

maken. Tijdens deze operatie sneuvelden twee Belgische Commando’s te Domburg, te 

weten Luitenant Adolphe Meny en Korporaal François Dive. Voor hun moedig gedrag 

ontvingen zij postuum het Oorlogskruis. 

Het monument werd in 1982 opgericht op initiatief van en met de financiële middelen van 

het “Koninklijk Verbond der Belgische Oorlogskruisen, afdeling Antwerpen” dat daarbij 

gesteund werd door de welwillende medewerking van het College van Burgemeester en 

Wethouders van Domburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument van de Belgische, Noorse en Britse Commando’s 
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4.7. 11 November Viering Wapenstilstand WO I. 
 Foto’s Johnny Willems, Chris Vandeput 

 

Wapenstilstandsdag op 11 

november is een jaarlijkse 

herdenking van de 

wapenstilstand van 11 

november 1918, die het 

einde betekende van de 

Eerste Wereldoorlog.  

Op 11 november 1918 om 

5 uur 's nachts werd de 

Duitse capitulatie in het 

wapenstilstandsrijtuig op 

het westelijk front nabij 

Rethondes (Bos van 

Compiègne) getekend door 

Maréchal Foch en de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. 

Tijdens deze laatste 6 uur vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de 

overgave al ondertekend was.  

De Eerste Wereldoorlog was voorbij, de wapenstilstand een feit. Het rijtuig werd later op 

24 juni 1940, op bevel van Hitler, overgebracht naar Berlijn waar het eerst een tijdje werd 

tentoongesteld aan het publiek voor de Brandenburger Poort en later op een zijspoor gezet 

op verschillende plaatsen. Ten slotte werd het rijtuig in april 1945 in brand gestoken door 

(waarschijnlijk) de SS, op bevel van Hitler. Nu staat er in Rethondes bij Compiègne een 

replica van dit rijtuig.  
 

In België wordt sinds 1922 ieder jaar op 

deze dag, in aanwezigheid van de Koning, 

de wapenstilstandsceremonie gehouden aan 

het Graf van de onbekende soldaat. 
 

In Leuven. Had om 10.00 uur de 

bloemenhulde aan het Materlarenplein 

plaats. Zij werd bijgewoond door het 

stadsbestuur, een delegatie uit de stad Neuss 

(Duitsland), onze regionale Leuven, 

verschillende vaderlandse verenigingen, 

jeugdbewegingen en de Marine Kadetten. 

Vervolgens, werden de deelnemers per 

bus naar de Abdij van Park gebracht, 

waar de inhuldiging plaats vond van de 

Vredesbeiaard. Vandaag, op 11 

november, zal voor het eerst in ruim 100 

jaar een nieuwe beiaard weerklinken over 

Leuven. De beiaard van de vrede is een 

initiatief van de stad Leuven en de Duitse 

stad Neuss. De veertig klokken zijn een 

replica’s van de oorspronkelijke klokken 

van de beiaard die tijdens WO I verwoest 

werden door de Duitse troepen uit de stad 

Neuss 

https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand_van_11_november_1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand_van_11_november_1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capitulatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstandsrijtuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rethondes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_van_Compi%C3%A8gne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_van_Compi%C3%A8gne
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wapenstilstand_van_11_november&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor_(Berlijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Replica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ceremonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graf_van_de_onbekende_soldaat_(Brussel)
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Rechts: Burgemeester Louis TOBACK 

gedurende zijn toespraak aan het talrijk 

opgekomen publiek.  

Prachtig klokkenspel en een receptie beëindigde deze herdenking. ‘s Avonds had nog in de 

St. Pieterskerk een concert plaats door Musa 

Horti. Capella Quirina en het Neusser 

Kammerorchester. 

 

Ook in het Verenigd Koninkrijk en het 

Britse Gemenebest wordt uitgebreid bij 

deze dag (Remembrance Day of Armistice 

Day) stilgestaan. Oud-strijders families uit 

deze landen komen in groten getale naar 

Ieper om bij de Menenpoort een dodenwake 

voor de oorlogsslachtoffers te houden. Het 

symbool voor de herdenking is de klaproos 

(Engels: poppy). 

 

Dit jaar hadden wij het genoegen Ken 

Newton en zijn echtgenote Jan te mogen 

begroeten in Ieper. Onze voorzitter Roger 

ROBERT en Magda, Jos AERTS en Lieve namen de taak van gastheer op zich. Chris 

VANDEPUT nam als erevoorzitter de 

taak op zich om samen met Johnny 

WILLEMS, Louis PAUWELS, Johan 

VANHERZELE, Eduard PEETERS, 

Herman BREURS, Filip THIBAUT, 

Robert UYTTEBROEK en Maurice 

BYTEN onze regionale te 

vertegenwoordiger in Leuven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument waar alle namen van 

de burgers die geëxecuteerd 

werden door de Duitsers 

 De jeugd waas vertegenwoordigd 

door de scouts en de Marine Kadetten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Remembrance_Day
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veteraan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ieper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menenpoort
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodenwake_(ritueel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaproos#Symboliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
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Hierna het verslag van Jos AERTS. 

 

11 November 2018 Ieper, 
Verslag door Jos AERTS. Foto’s Jos Aerts 

 

Op 11 november hadden Roger met 

echtgenote en ik zelf met mijn echtgenote om 

08.30 uur afspraak met onze Engelse vriend 

Ken NEWTON, Chairman van de Pompey 

Branch Parachute Regiment van Portsmouth 

en zijn echtgenote Jan aan zijn hotel. Na de 

begroeting begaven wij ons, op 

uitnodiging van Ken, naar de 

Engelse kerk alwaar een herdenking mis voor alle gevallen soldaten werd 

opgedragen. Na deze mis werd een paradestoet gevormd die vervolgens langs 

veel volk naar de Menenpoort trok waar om 11 uur een speciale “last post” 

werd geblazen. Na het neerleggen van de bloemen en het beëindigen van de 

plechtigheid trokken wij de stad in om te zoeken naar een plaatsje om te eten. 

Lieve liep vijf restaurants binnen maar kwam steeds met een negatieve 

melding buiten. Dan maar ten slotte een chinees geprobeerd, met succes deze 

keer. 

Na het eten gingen Ken en zijn echtgenote 

Jan, naar het hotel om even uit te rusten, om 

later terug fit te zijn. Wij zelf zochten een 

plaatsje waar we een dessert konden nemen. 
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 Na een ijsje en een koffie deden we 

een wandeling langs de Menenpoort 

en op de wallen om tegen 18.00 uur 

terug bij de Menenpoort post te 

vatten voor de avond “Last post”. 

Aldaar vervoegde Ken ons, maar dat 

was een tegenvaller want wij werden 

door enkele onvriendelijke politie-

mensen weggejaagd en moesten 

maar naar de markt gaan om alles te 

zien op het groot scherm. Alleen VIP 

’s mochten aan de Menenpoort 

komen. Wij hadden echter een 

plaatsje gevonden een 50-tal meters 

van de poort maar konden aldaar niet 

veel zien wat een terreurstelling was 

voor Ken die speciaal hiervoor 

gekomen was. Na de plechtigheid 

zijn we nog een koffie gaan drinken 

waar Ken en zijn echtgenote vertelde 

dat ze een aangename dag hadden 

gehad. Om 21.30 uur hebben wij 

afscheid genomen van Ken en zijn 

echtgenote Jan met de belofte dat wij 

hen zouden weerzien op 29 juni 2019 

in Portsmouth ter gelegenheid van de 

jaarlijkse Airborn Forces Day. 

Jos. 

 

Ken nam van de gelegenheid gebruik 

om tijdens zijn bezoek een oorkonde 

die de vader van Jan gekregen had 

uit handen van Koning Georges V, 

voor zijn moedig gedrag aan de 

Somme, waar hij zwaargewond 

werd, over te dragen aan het museum 

in Zonnebeke. Het werd met dank 

aangenomen. 

Gedurende de plechtigheid in Ieper 

werd Ken door de tv-makers 

geïnterviewd 
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4.8. 15 November Koningsdag. 
 

Een betekenisvolle Feestdag voor ons departement. Niet alleen is Zijne Majesteit de 

Koning de Opperbevelhebber van het leger, de Koning is ook het symbool van onze 

eenheid. Om onze gehechtheid aan het Vorstenhuis te betuigen, wordt in de verschillende 

korpsen en eenheden rond deze dag dan ook een toost op de Koning uitgebracht, gevolgd 

door een Korpsmaaltijd. 

 

Dixit: Generaal COMPERNOL Chief of Defence CHOD 

 

Deelname door onze regionale Leuven aan het “Te Deum” in de Sint-Pieterskerk. 

Gevolgd door de receptie op het stadhuis van Leuven aangeboden door de Provincie 

Vlaams-Brabant. 

 

4.9. Jaarlijks Korpsmaal van onze Regionale Leuven. 
Foto’s Filip Thibaut, Johnny Willems, Henri Baetens 

Door het sluiten van ‘Kessel Dal’ 

hadden wij afspraak voor de receptie 

vanaf 12.00 uur in de nieuwe locatie, 

“De Jacht”. 

 

Het was een meevaller. Eerst 

receptie, lekkere warme en koude 

hapjes en fruitsap, Cava of 

alcoholvrij aperitief en. De glazen 

werden regelmatig bijgevuld.  

Naar de eerste verdieping voor het 

diner. 

Vooraleer aan tafel te gaan werd een 

traditiegetrouw een toast uitgebracht 

op Z.M. Koning Filip. 

 

Er werd ook één minuut stilte 

gehouden en de ‘Last Post’ gespeeld 

voor onze leden die overleden zijn 

gedurende het afgelopen jaar. 

 

Het was een verzorgd en lekker 

eetmaal. Zowel de vis als de 

jachtschotel was om de vingers af te 

likken. Van begin tot einde, alles was 

perfect en het in een gezellige sfeer. 

 

 

Onze voorzitter had een aangename verrassing in petto. Hij wou al de leden die gedurende 

onze BBQ en mosselfeest ingezet hebben voor het welslagen van deze activiteiten 

bedanken voor hun inzet, en had voor die gelegenheid voor ieder een fles wijn 

meegebracht. Een mooie intentie. En natuurlijk vergat hij de dames niet, die werden 

getrakteerd op pralines. Dat was goed gezien want de mannen zullen er ook van genieten. 

Natuurlijk is het altijd moeilijk om iedereen aan de juiste tafel en bij de juiste mensen te 

zetten. 
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Onze (zang) koren??????? 
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4.10. Herdenking Kpl. Welvaert. 

 

  

Vandaag is het 54 jaar geleden dat Belgische para’s een paar 

duizend westerlingen, onder wie ook heel wat Belgen, succesvol 

bevrijdden uit de handen van Congolese opstandelingen in 

Stanleystad (nu Kisangani) en Paulis. Bij de operatie kwamen 

echter ook twee jonge dienstplichtige para's om het leven, Alfons 

De Waegeneer en Lucien Welvaert. 

Jaarlijks wordt door ANPCV Gent een herdenkingsplechtigheid 

gehouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geschiedenis: 
Het Nieuwsblad 
 

Politieke achtergrond  
 

De overhaaste onafhankelijkheid van Belgisch Congo op 30 juni 1960 was uitgedraaid op 

een totale mislukking. Van bij het begin moesten Belgische militairen mee orde op zaken 

stellen. In 1961 was premier Lumumba vermoord. Opstanden, politieke intriges, tot zelfs 

een secessie (Katanga) hadden het land in chaos gestort. 

In 1964 dreigde het totaal uit de hand te lopen. In augustus hadden de Simba-

opstandelingen meer dan de helft van het Congolese grondgebied onder controle. Premier 

Tshombe keek naar België en de VS voor hulp en bijstand. De Amerikaanse president 

Johnson was in volle herverkiezingscampagne en zat niet meteen te springen, en ook in ons  
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land was de travaillistische regering Lefèvre-Spaak niet echt tuk op expeditionaire 

avonturen in de ex-kolonie. 

Toch kwam er een herovering operatie op gang onder de Brusselse spotnaam Ommegang: 

een ratjetoe van huurlingen uit alle windstreken, Katangese gendarmes, restanten van het 

regeringsleger omkaderd door Belgische officieren. 

Begin augustus grepen de opstandelingen naar hun ultieme wapen: ze namen blanken als 

gijzelaars. De toestand werd kritiek. Minister van Buitenlandse zaken Paul Henri Spaak, 

geflankeerd door een jonge Etienne Davignon, onderhandelde met Washington: 15 

Amerikaanse C–130 Herculesvliegtuigen (België vloog toen zelf nog met amechtige C-119 

Flying Boxcars) zouden instaan voor transport en evacuatie, er kwam nog Amerikaanse 

vuursteun vanuit de lucht (gevlogen door Cubaanse veteranen van de Varkensbaai). Maar 

de "boots on the ground" zouden uit België komen. 
 

De uitvoering  
 

België mobiliseerde dus ruim 500 para’s, voor de overgrote meerderheid dienstplichtigen 

(jongens van gemiddeld 19-20 jaar) van het 1 Para bataljon uit Diest: ze waren sinds 

januari aan hun legerdienst begonnen en waren dus volledig opgeleid en voldoende 

getraind voor parachutage. Daarbij kwam een compagnie uit Flawinne (Tweede bataljon 

Commando) die nog geen sprongen hadden uitgevoerd, maar met een stormlanding aan de 

grond zouden worden gezet, eens de luchthaven beveiligd. 

Alles moest in de grootste geheimhouding verlopen om twee redenen: de Simba’s moesten 

bij verrassing worden genomen en de te verwachten internationale protesten zo lang 

mogelijk vermeden. Daarom werden ook de para’s zelf tot het laatste in het ongewisse 

gelaten over de eindbestemming van hun reis. Maar de grote hoeveelheden scherpe munitie 

die ze meekregen waren niet mis te verstaan. 

De heenreis verliep in fasen: inschepen op Kleine Brogel, technische tussenstop in Spanje 

en dan naar het eiland Ascension. Daar werd gewacht en konden de para’s al even wennen 

aan het springen vanuit een C130. Uiteindelijk ging het naar Kamina, in het zuiden van 

Congo, waar het Belgisch leger sinds jaar en dag een basis had. 

In de nacht van 23 op 24 november komt het “GO”. Om zes uur ’s ochtends bij dageraad 

verschijnen de imposante Herculessen op geringe hoogte (amper 200 meter) boven de 

luchthaven van Stan. Vijf toestellen droppen in totaal 320 para’s. En ook al is de verrassing 

groot, toch worden ze vanuit de struiken onder vuur genomen. Er vallen een paar 

gewonden. Snel worden de gebouwen veroverd en de landingsbaan vrijgemaakt voor de 

andere C-130’s, die materiaal zullen afleveren. 

Weldra begeven de Belgen zich naar het stadscentrum, een paar kilometers verder, waar de 

gijzelaars in hotels worden vastgehouden. De rebellen hebben hen intussen op straat 

gedreven en discussiëren onder elkaar. In het tumult wordt geschoten en enkele tientallen 

gijzelaars sterven, amper enkele minuten voor de para’s aankomen. Maar het overgrote 

deel van de westerlingen is ongedeerd en wordt overgevlogen naar Léopoldville (nu 

Kinshasa) en vandaar naar België, velen onder hen voorgoed. 

Bij onze militairen vallen vijf doden tijdens de operatie, drie leden van de luchtmacht 

kwamen om bij ongevallen en twee jonge dienstplichtige paracommando’s sneuvelden in 

vuurgevechten met de Simba’s: Alfons De Waegeneer uit Kerksken en Lucien Welvaert uit 

Sleidinge. 
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Het succes  
 

Operatie Red Dragon geldt als een schoolvoorbeeld van een ontzettingsoperatie (snel, 

verrassend en efficiënt) en wordt als dusdanig bestudeerd aan Militaire Academies en 

vermeld in Handboeken van Krijgskunde. 

De bliksemactie was volgens sommige bronnen het lichtend voorbeeld voor de mediatiek 

veel bekendere operatie Thunderbolt uit 1976, toen Israëlische eliteroepen door Palestijnse 

terroristen gegijzelde landgenoten gingen ontzetten op de luchthaven van Entebbe in het 

Oeganda van Idi Amin. 

In 1978 deden onze parachutisten de oefening nog eens over tijdens de operatie Red Bean 

in Kolwezi, samen met het Franse Vreemdelingenlegioen (2e Régiment Etranger de 

Parachutistes). Al verliep die samenwerking in mineur, vergeleken met de bijzonder vlotte 

Amerikaans-Belgische entente in 1964. 

Merkwaardig genoeg wordt er in eigen land weinig aandacht besteed aan deze 50e 

verjaardag. Tijdens het 21 juli-défilé werd ernaar verwezen en er wordt straks een krans 

neergelegd aan de Congreskolom door de anciens van de Ommegang. Wellicht zit het 

omstreden politiek karakter van het hele opzet -toen en nu- daar voor veel tussen. België is 

nog lang niet in het reine met zijn koloniaal verleden. 

 

Conclusies  
 

1. Twee dagen na Rode Draak volgde een soortgelijke, zij het kleinere, reddingsoperatie in 

Paulis (nu Isiro): Zwarte Draak. Verder geplande interventies Witte en Groene Draak in 

Watsa en Bunia werden gecanceld. Nauwelijks 5 dagen later, op 1 december waren de 

paracommando’s al terug in het land en hielden ze een zelden geziene triomftocht door de 

straten van Brussel. 

2. Het succes was achteraf beschouwd relatief: in Stan kwamen de para’s te laat (enkele 

minuten?) om iederéén te redden. En de bevrijdingsactie bleef uiteindelijk beperkt tot twee 

stedelijke centra. In het binnenland brachten de Simba’s nog tientallen gijzelaars om het 

leven. Missionarissen en missiezusters in de brousse moesten het ontgelden. Dat had ook 

en vooral te maken met het beperkte mandaat dat bevelhebber kolonel Charles Laurent had 

meegekregen van defensieminister Paul Willem Segers, met vooral negatieve consignes: 

geen doden aan Belgische kant om de publieke opinie niet te verliezen, zo weinig mogelijk 

zwarte doden om de internationale kritiek tegen te gaan. 

3. Maar operationeel was de interventie onmiskenbaar een succes, en de buitenlandse 

complimentjes waren niet van de lucht. Verschillende factoren hebben bijgedragen tot het 

welslagen: 

• De jarenlange ervaring en expertise van de Belgische para’s in Afrika in het algemeen 

en Congo in het bijzonder. Een ervaring die door de recente besparingsmaatregelen 

ongetwijfeld wordt aangetast. Het legendarische 1 Para bestaat al niet meer. 

• De kwaliteit van het kaderpersoneel: een flink deel van de beroepsofficieren waren 

veteranen van de Tweede Wereldoorlog, Korea, de Onafhankelijkheidscrisis in Congo. 

• De bravoure, de spirit van de soldaten. Vaak piepjonge dienstplichtigen werden in een 

jaar tijd samengesmeed tot een perfect opererende falanx. 

• De zwakte van de vijand: de opstandelingen die hun eigen wapens niet beheersten. Die 

beroesd door drank, hennep en superstitie geen partij waren voor een professioneel 

getrainde tegenstander. 

• Degelijk materiaal: met op kop de C-130. Nog altijd een state-of-the-art toestel. België 

kocht er zelf 12, een jaar of tien nà Rode Draak. 

• En ongetwijfeld het nodige geluk: FORTES FORTUNA ADIUVAT ofte in het 

paracommando’s: “who dares wins" 
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Bronvermelding  

Kris QUANTEN, Operatie Rode Draak (Manteau, 2014) 

Ludo DE WITTE, Huurlingen, geheim agenten en diplomaten (Van Halewyck, 2014) 

Thomas P. ODOM, Dragon Operations (US Army Staff College 1988) 

Eddy HOEDT, L’Année du Dragon (Ed. Masoin 2014) 

RTB-f Documentaire, Little Miss Nobody, (Retour aux sources, te bekijken via website La 

Une)  

 

4.11. 38ste RED & BLACK DRAGON MARCH 
Foto4s Johnny Willems, Filip Thiebaut 

 

Zondag ochtend, 06.30uur. Een uur waar de meeste mensen zich nog eens omdraaien in 

hun bed, staan onze mensen van de regionale Leuven klaar om de eerste stappers te 

verwelkomen. Het bleek niet te vroeg te zijn. De taken werden verdeeld, Johan in de 

keuken, Madeleine, Magda, Lieve, Vivianne aan de koffie/thé, taarten en broodjes, Jean-

Pierre, Maurice aan den tap, Julien de kas, Chris aan de scanner, Filip inschrijvingen en 

Michel en Robert aan de stempel. Johnny, Edward, Jos, Herman en Roger afwisselende 

zoals de wacht buiten, controle van de pijltjes die regelmatig verdwijnen en aflossen waar 

nodig was. In Blanden ons enig controle punt, waar Cathy en Patrick de plak zwaaide, ze 

werden bijgestaan door Eddy en Sonya, Dompi, Frans, Staf en Willy. 

Wegens de veiligheidsvoorschriften van het kwartier, hebben wij er alles aangedaan omdat 

de stappers niet over het kwartier verspreid werden. Alles werd goed gekanaliseerd en is de 

samenwerking met ‘Securitas’ uitstekend. 

 

De eerste stappers melden zich aan en de 

inschrijvingen kunnen beginnen. Scannen is 

het werkwoord dat wij de ganse dag zullen 

horen. Zowel leden van de 

wandelverenigingen als individuelen moeten 

gescand worden. Niet het ideaal weer om te 

stappen, met gevolg een trage start. Om 

09,00 uur amper 120 stappers hadden zich 

ingeschreven, en dat wij de 1200 stappers 

zouden bereiken zat er niet in. Uiteindelijk 

kwamen 641 stappers deelnemen aan onze 

mars. Maar klagen doen we niet. 

Eduard, Julien en Johnny 

Chris, Filip, Robert en Michel 

Vivianne, Johan, Madeleine en Magda 
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Door de weersomstandigheden bleven de 

stappers ook langer in beide lokalen zitten. 

Alles was op. Soep, Spek en eieren, 30 

taarten, broodjes waren op, met andere 

woorden, eten en drinken was een succes. 

 

 

 

 

 

 

 

Een financiële kater zullen dit jaar er niet 

aan overhouden. Wij mogen terugblikken, 

ondanks het minder aantal wandelaars, op 

een goed geslaagde 38 uitgave van onze 

jaarlijkse Red & Black Dragon March 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre en Maurice 

Een algemeen zicht op de deelnemers 

Het heiligdom van Johan en Madeleine 

Lieve en Maurice 
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5. Toekomstige activiteiten 
 

5.1. Door onze regionale Leuven ingericht of wordt aan deelgenomen. 
 

5.1.1. Maandelijkse schietbeurten. 
  

  7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april telkens vanaf 19.00uur tot 22.00uur. 
 

5.1.2.  25 januari: Jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 

Volgens de nationale statuten dienen wij jaarlijks verkiezingen te houden voor de 

samenstelling van het bestuur. Die zijn ook mandataris in het Nationaal 

Uitvoerend Comité (N.U.C.) in Brussel. 

Ieder effectief lid kan zijn kandidatuur stellen voor een functie. 
 

 Een punt dat iedereen zou moeten aanbelangen is deze jaarlijkse algemene 

vergadering. Hou deze datum vrij: Deze gaat door 
 

  Waar? Zaal “t Kelderke” achter café Pakenhof. 

  Hoe laat? 19.00 uur 

 Dames zijn NIET toegelaten op onze A.V. zijn worden vriendelijk verzocht te 

wachten in Cafe ‘Pakenhof’ en drinken op onze kosten. 
 

Agenda: Woord door de voorzitter. 

  Jaarverslag van de secretaris. 

  Kasverslag door de penningmeester. 

  Goedkeuring van het kasverslag. 

  Verkiezingen van Voorzitter, secretaris en penningmeester. 

U mag jullie kandidatuur stellen door gebruik te maken formulier 

“Kandidaatstelling”. 

Sluiting van de A.V. en opening van de gewoon vergadering. 

Nabespreking 2018 en vooruitzichten 2019 
 

Formulieren blz. 39 
 

5.1.3.  25 januari Nieuwjaarsreceptie. 
 

  Waar? Zaal ’t Kelderke” achter café “Pakenhof” 

  Hoe laat? Na de A.V.  +/- 19.30 uur.  
   

5.1.4.  16 maart Herdenking “Kap. Charles MATHIJS SAS. 
   

Deze plechtigheid gebeurd op twee plaatsen/ 
 

1. Kerk Tabor: Tervuursesteenweg 289  3001 Heverlee (Leuven). 
 

09.45 Aankomst genodigden. 

10.00 Start herdenking: 

  Bloemenhulde 

  “Last Post” 

10.15 Einde en verplaatsing naar begraafplaats. 
 

2. Begraafplaats Bierbeekpleindreef 3001 Heverlee 

10.20 Aankomst genodigden 

10.30 Start herdenking. 

  Bloemenhulde 

  “Last Post” 

  Einde en Drink van de vriendschap 



 
 

35 

 

5.1.5.  29 maart 2019 Herdenking ‘Geheim Leger’ 
   

  10.00 Aankomst genodigden in de bar “All Ranks” Staff Blok 

  11.00  Start herdenking. 

    Bloemenhulde en  

    ‘Last Post’ 

  11.15’   Drink aangeboden door ISTAR 

    Korte toespraak door Charel VAN DEN BEMPT 

  12.00  Einde herdenking 
 

5.1.6.  8 juni 2019 Jaarlijkse B.B.Q. 
   

  Hier kunnen nog veranderingen gebeuren. Wij houden u op de hoogte. 
 

5.1.7.  27, 28, 29 en 30 Juni Airborne Forces Day & Army Forces Day te Portsmouth  
   

Mike Monney srt van de  Parachute Regiment Association 

Branch Pompey Portmouth, heeft ons volgende gegevens doorgestuurd. 
 

Hotel: The Royal Maritime Club in Queens Street Portsmouth. 

 Single Room with Breakfast   £52.00  (+/- €60). 

 Double Room with Breakfast  £96.00  (+/- €100). 

 Twin Room with Breakfast  £96.00  (+/- €100) 
 

Mike vraagt om zo vlug mogelijk het aantal deelnemers door te sturen, gezien die 

dag twee nationale activiteiten zijn. De Airborne Forces Day en de Army Forces 

Day (alle wapens zullen aanwezig zijn). Verleden jaar waren wij verplicht een 

ander hotel te kiezen omdat wij te laat waren (begin februari)!!!!!!!!. 

Dus laat zo vlug mogelijk iets weten 
 

Wij vertrekken donderdag 27 Juni via Duinkerke of Calais naar Portsmouth. 

Aankomst te Portsmouth +/- 13.00uur. Bezoek aan de stad (museum, 

haven,shopping…Vrijdag staat om 19.00 uur het Diner met de Para Branch 

van Portsmouth op het programma. Zaterdag is het de Airborne Forces Day 

en de Armed Forces (10.00 – 17.00 uur) ’s avond gaan we samen met de 

uitgebreide staff eten in de Café Rouge. Zondag vertrek naar Leuven. Het 

programma zullen zo vlug medegedeeld worden.  
 

5.1.8.  Aanvraag Orde A.N.P.C.V. Medaille van Verdienste 
 

 Deze orde wordt ingesteld om de verdienste te erkennen van nationale en 

regionale beheerders en leden. Zij is onderverdeeld in: 

- Bronzen medaille in de orde van A.N.P.C.V. verdienste. 

- Bronzen medaille met palm in de orde van A.N.P.C.V. verdienste 

- Zilveren medaille in de orde van A.N.P.C.V. verdienste 

- Zilveren medaille met palm in de orde van A.N.P.C.V. verdienste 

- Gouden medaille in de orde van A.N.P.C.V. verdienste 

- Gouden medaille met palm in de orde van A.N.P.C.V. verdienste 
 

Toekenningsvoorwaarden: 
 

Bronzen medaille: 

- Houder zijn van het A-brevet Para – Commando 

- Met eer gediend hebben in een eenheid van Para-Commando 
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- Gedurende tien jaar actief lid geweest te zijn van de ANPCV 

- Van onberispelijk gedrag zijn. 

Bronzen medaille met Palm 

- Idem als bronzen maar 15 jaar lid 

Zilveren medaille: 

- Idem als voorgaande maar 20 jaar lid 

- Als nationaal of regionaal beheerder (voorzitter, secretaris of penningmeester) 

in een bestuursfunctie 5 mandaten van een jaar hebben waargenomen. 

Zilveren medaille met palm: 

- Idem als voorgaande maar 25 jaar lid 

Gouden medaille: 

- Idem als Zilveren medaille maar 10 mandaten (voorzitter, secretaris of 

penningmeester) van een jaar hebben waargenomen. 

- Kan verleend worden aan leden die een exploot of een bewezen heldendaad 

volbracht hebben. 

Gouden medaille met palm: 

- Idem als zilveren met palm maar 15 mandaten (voorzitter, secretaris of 

penningmeester) van een jaar hebben waargenomen. 
 

Indienen der voorstellen. 
 

Voorstellen worden jaarlijks voor 1 februari bij het Nationaal Bestuur ingediend? 

De voorstellen moeten beantwoorden aan alle hiervoor gestelde voorwaarden, 

gecontroleerd en ondertekend door de regionale voorzitter en secretaris, opgestuurd 

naar het nationaal secretariaat. 
 

Financiering: 

Het drukken van de toekenningbrevetten gebeurt op kosten van de nationale. 

Medailles worden besteld en betaald door de regionale Leuven. 
 

AANVRAAG TEN LAATSTE VOOR VRIJDAG 16 JANUARI 2019 

 

5.1.9.  Noteer alvast deze datums in uw agenda en/of kalender 

  26 Januari  Nieuwjaarsdrink 1 Para (Zaal ‘De Hallen’) vanaf 19.00 - 23.00uur 

 8 Juni   B.B.Q. door onze Regionale Leuven 

  13 Juli   Cenotaf 

  21 Juli   Nationale feestdag te Leuven en Brussel 

 19 oktober  Jaarlijks Mosselfestijn door onze Regionale Leuven 
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6. Leden nieuws 
 

6.1. Overlijdens: 
 

Wij hebben het droeve nieuws jullie mede te delen het overlijden  

van Mevrouw Mia PEINEN, echtgenote van Yvan Brasseur SAS 1942. Langs deze weg 

bieden wij onze innige deelneming aan vanwege de Regionale Leuven. 

 

Met droefheid melden wij u het overlijden van Luitenant-Generaal b.d. Jef SEGERS. 

Geboren te Heverlee op 27 juni 1925 en overleden in het WZC Demerhof te Aarschot op 

woensdag 12 december 2018.  

 Luitenant-Generaal b.d. Jef SEGERS is gewezen 

Commandant van het Regiment Para-Commando (1971-

1973) en SAS -oorlogsvrijwilliger 1944-1945. Tevens is 

hij Ere-vleugeladjudant van wijlen Koning Boudewijn 

(1977) en gewezen Stafchef van de Geallieerde 

Strijdkrachten in Centraal-Europa (1982) alsook gewezen 

Stafchef van de Landmacht (1984).  

 In zijn hoedanigheid als SAS in de Assault Troop B 

Squadron nam hij tijdens de Tweede Wereldoorlog deel 

aan de operaties te Nederland en Duitsland. Alsook de 

Counter Intelligence-opdrachten in de maanden na de Duitse capitulatie. Tjdens de 

moeilijkheden ten gevolge van de onafhankelijkheid in juli 1960 voert hij het bevel over 

de 14de Onafhankelijke Compagnie Para-Commando die bij operaties ingezet wordt te 

Leopoldstad, Libenge en Gemena. Van 1962 tot 1966 voert hij het bevel over het 3de 

Bataljon Parachutisten in Lombardsijde en nadien ook over het Regiment Para-

Commando. Na een royaal gevulde carrière verlaat hij de actieve dienst op 27 juni 1986. 
 

7. Allerlei 
 

7.1. Reclame maken in ons tijdschrift. 
 

 Uw publiciteit in ons tijdschrift en op onze website. 

Zo kunt U onze regionale Leuven steunen. 
 

 ¼ blad Full color 40 Euro 

 ½ blad Full color 75 Euro 

 1 blad  Full color 150 Euro 

 

 Ons tijdschrift verschijnt driemaandelijks en wordt verdeeld onder onze leden, de 

verschillende Para-Commando eenheden en de 27 regionalen verspreid over gans België. 

 

7.2. Onze “Core Business” 

 Door Generaal COMPERNOL CHOD 

 

Internationale veiligheidsproblemen die een invloed kunnen hebben op onze interne 

veiligheid, worden in een eerste plaats aangepakt buiten onze landsgrenzen. Momenteel 

zijn er hierdoor een zevenhonderdtal Belgische militairen ingezet in een buitenlandse 

operatie in een EU, NAVO of VN-verband. Dikwijls in moeilijke omstandigheden, ver van 

hun familie, blijven ze zich inspannen om onze veiligheid te garanderen.  

Met de feestdagen in aantocht wens ik hen dan ook persoonlijk een hart onder de riem te 

steken en reeds te bedanken voor het uitstekende werk dat zij leveren. 
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7.3. Formulieren 

KANDIDAATSTELLING 

 

Ik ondergetekende (naam en voornaam)  ……………………………                                    

effectief lid van Reg. Leuven 

 

stel mij kandidatuur voor een functie als bestuurslid in 2019. 

 

 

Raad van Bestuur:  O  Voorzitter. 

 O Secretaris. 

O Penningmeester. 

Dagelijks Bestuur: O Webmaster. 

O Redactie. 

 O Commissaris. 

 

 

Handtekening…………………………………… Datum van indiening…………… 

 

 
  Voorkeur aanduiden 

VOLMACHT 

 

Ik ondergetekende (naam en voornaam)……………………………………………….. 

 

Effectief lid, in orde met mijn lidgeld 2018 en/of 2019 voor de regionale Leuven 

geef volmacht aan: 

 
 

De heer ……………………………………………………………………………… 

 
 

Om mij te vertegenwoordigen, en in mijn naam te stemmen op de Algemene vergadering van de 

regionale Leuven, die plaats heeft op vrijdag 30 januari 2019 in het Kelderke (Pakenhof) 

Pakenstraat, 61   3001 - HEVERLEE. 

 

 

Goed voor volmacht: Aanvaard huidige volmacht: 

Handtekening   
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Thomas De Geest 
 

Bestel bij een echte handelaar 

Sit and Sleep Leuven 

 

Tervuurseverst,  30 

3000 – Leuven 

(aan de Naamsepoort) 

Tel: 016294563 

leuven@sit-and-sleep.be 


